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Demirel hükümet için © 
Erbakan'dan da destek aldı. 

Bu arada 
Erbakan 
Demirel'e tespih, seccade ve namaz takkesi armağan etti. 


Demirel temaslarını tamamladı, bugün köşke çıkıyor... 


HÜKÜMETİN YARIN 
AÇIKLANMASI 
BEKLENİYOR 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


yanim 


Demirel-Ecevit görüşmesi bir saat 25 dakika sürdü. 


“Kurulacak hükümet örtülü MC olacaktır” diyen 


nlar vermeye 
| 


yaptı. 


maları 


açıklaması bekleniyor. 


vereceklerini söyledi. 


Bülent Ecevit'le görüştü. 
lama yapan 


ABD” NN TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ HALA iŞGAL ALTINDA 


Homeyni, Amerikan aleyhtarı gösterilere karşı cıktı 


ABD, rehineleri kurtarmak için müdahalede 

bulunmayacak 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
ABD Başkanı Carter, dün Ulual Güvenlik Konseyini to; lantıya 'ağırarak, Tahran'daki ABD Bü- 
'ükelçiliğinin işgali ve İran e Le er konusunu değerlendird oplantıdan sonra yapılan çıklamada, ABD'nin Tahran Elçiğinde bulunan 60 rehineyi kurarmak amacı ile herhangi bir as eri müdahaleye girişmesinin sözonusu olmadığı bildirildi. ABD nşişleri Bakanlığının bir yetkilisi, alen İran'da bir hükümet bulunıadığı için Washington'un güç bir urumda olduğunu söyledi. Yetili, İran'da yaşayan Amerikan atandaşlarının güvenliğinin sağnmasını yeniden talep etti (Devamı sa.7, sü,6'da) 


© Arafat ve 
Waldheim, arabuluculuk yapmaya çalışıyor 
DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
İranlı 
Tahran'daki ABD elçili“ 
ğini 5 gündür işgal altında tutarken, Washirigton ile Tahran arasındaki diplomatik ilişkilerin daha da karmaşık bir boyuta ulaştığı bildiriliyor. Ayetullah Homeyni, elçilik basma ve işgal etme eylemlerine derhal son verilmesini isterken, Amerikan istihbarat yetkilileri, İran'ın ABD'ye gönderdiği petrol ihracatını kestiğini bildiriyorlar 
Ayetullah o Homeyni' 
nin Kum kentindeki bürosu bir bildiri yayınlayarak Amerikan aleyh 


tarı veya taraftarı tüm gösterilerin derhal durdurulmasını talep etti 


Bildiride bu gibi gösterilerin karışıklık ve düzensizlik yaratmaktan başka bir şey istemeyen bazı ajanlar tarafından kışkırtıldığı belirtildi 

Ancak o Homeyni'nin bu çağrısına rağmen bir grup iranlı, Tahran'daki 
ABD hüyükelciliği işgali ni sürdürüyor. Öte yan dan Hürremşah ve Kermanşah kentlerindeki 1- rak konsoloslukları da bâzı göstericiler tarafından işgal edildi. Irak hü- 


(Devamı sa. 7, sü.1'de) 


bir grup genç, 


Enerji açığı had safhada 


HABER MERKEZİ yakacak maddesinin yoklara karışmasından sonra elektrik 


© Su seviyeleri çok zaian barajların zorlanması nedeni ile santrallerde arızalar meydana geliyor 


Her türlü 


sıkıntısının had safhaya ulaşmas ülkemizin -karanlık ve soğuk bir kışa girmeye hazırlandığını gösteriyor. 
Programlı ve program dışı olarak günde 5 saat olan elekttik kısıntısının aralık ayından itibaren 6 saate çıkacağı öne sürüldü. 

Ülkemizde yapımı programlanan santralların zamanında yetişmemesi zaten var olan enerji açığını daha da 


(Devamı sa, 7, sü,3'de) 


PERŞEMBE 


KASIM 1979 
500 KURUŞ 


© Demirel, “Bu hükümetin kapalı bir milliyetçi partiler topluluğu olduğuna katılmıyorum” 
© Demirel'in Erbakan'dan istediği 
7 maddelik desteği Erbakan kabul etti. 


© Demirel Genel Idare Kurulunu toplayarak durum değerlendirmesi 


ANKARA (ÖZEL) 


Genel Başkanı Süleyman Demirel, hükümeti A kurma çalışmalarıyla 

temasları dün. tamamladı. Bugün saat 10.00'da çalışhakkında Cumhurbaşkanı i verecek olan Demirel'in yarın hükümet üyelerini 


ilgili olarak yürüttüğü 


Korutürk'e bilgi 


Demirel dün ilk görüşmesini MSP Genel Başkanı Erbakan ile yaptı. Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Erbakan, kurulacak hükümete şartsız destek 


Demirel saat 18.00'de. de CHP Genel Başkanı Görüşmeden sonra açık: 
iki liderden Ecevit, 


kurulacak hükümetin örtülü ve dolaylı bir MC olacağını öne sürerken, Demirel, "hükümetin kapalı bir milliyetçi partiler topluluğu olduğu fikrine katılmam"'dedi. 


DEMİREL—ERBAKAN 
GÖRÜŞMESİ 

Dün ilk olarak Erbakan'la görüşen Demirel, Erbakan'dan 7 ana konuda destek istedi. Erbakan ise Adalet Partisinin tek başına kuracağı bir hükümete destek olacaklarının,şart anlamında olmasa bile, bazı temennilerde bulunduklarını söyledi. 

Demirel-Erbakan gö rüşmesinden sonra bir açıklama yapan Erbakan, 
AP Genel Başkanının nasıl bir hükümet kuracak ları konusunda kendisine vaat ettiği destekleme kararı üzerine görüştüklerini söyledi. Erbakan, MSP'nin üç prensibi olduğunu söyleverek şöyle konuştu 

(Devamı sa.7, sü,6'da) 


Sağlık Bakanı 
Demirel” in 

eleştirilerini cevapladı 


Tan: “Tam Gün 
Yasasını daha 
AP içindeyken hazırlamıştım” 


ABDULLAH KURTAY 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete 'Tan, önceki gece, İstanbul 
Etap Otelinde, "Uluslararası Sıtma Değerlendirmesi" toplantısı nedeniyle verdiği kokteylde, Demirel'in Tam Gün Yasasıyla ilgili açıklamasını eleştirerek, "Ben bu yasayı daha AP'de iken hazırlamıştım" dedi 

Mete Tan, Tam Gün 
Yasasının eksiksiz olmadığını ancak şimdiye kadar sağlık hizmetleri açısından en yararlı yasa olduğunu belirterek özetle şunları söyledi: 


(Devamı sa. 7, sü.3'de) 


JİRİ PELİKAN | 


Prag Mahkemesi üzerine görüşlerini 'a açıkladı 


Bugün 8 sayfamızda. 


e Ecevit, Istanbul ve bazıil yönetimlerini görevden almaya hazırlanıyor 


e Muhalefet ıse ilk fesih kararından sonra olağanüstü kurultay isteyecek 


y KURULTAY 


yi ý sa eği 
-Kurultay sonuna yaklaşırken dinleyici sıralarında © — arı polis ayurmaya'çabalarken, kimi yüzüne yediği yumruğun acısını dink dirmeye çalışıyor. „Kimi CHP'lilet ise 'yapmayın ayıptır' diyerek kâvgüciları yatıştırmaya uğraşıyordu. 


Seçimlere geçildiğinde Ecevit yerinden kalkarak delegeler arasına karıştı. Bu arada bazı delegeler.'Ecevit de kulis yapmaya girişti" diye birbirleriyle şakalaşarak Kurultayda gerilmiş sinirlerini yatıştırmaya çalışıyorlardı. 


Kurultay başlarken basına ayrılan yerler hemen dolmuştu. Bu ğ arada ilginç bir manzara da Politika muhabirlerinin yabancı basına ayrı-H lan yerlere oturup Rus basın görevlisi Mustafayev ile arada bir sohbet et- 


mesiydi. (Fotoğraflar: Can SAN) 
mn mik E w Vi ABIR 9 


Ankara Üniversitesi 


törenle açıldı 


© Korutürk:” Barışçı gençler yetiştirmekte hepimize büyük sorumlulukların düştüğu birortamda yaşıyoruz 


ANKARA (ÖZEL) 

Ankara Üniversitesi törenle 1979-80 öğrenim yılına başladı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Üniversite Rektörü Tahsin Özgüç, ül kenin huzura ve birliği kavuşması için gençlere önemli görevler düştüğünü söyledi. 

Açılış töreninde İstiklal Marşından sonra kürsüye gelen Prof. Tahsin Özgüç konuşmasının başında, yapılan törene değinerek şöyle dedi. 
"Ankara Üniversitesi yeni öğrenim yılına başlama törenlerini kuruluşundan beri sürdürmekte y- 

(Devamı sa. 7, sü.5'de) 


Avrupa Parlamentosu üyesi ve Çek muhalifi 


Ecevit tasfiyeye muhalefet direnmeye hazırlanıyor 


w a i. 
kavga çıktı. Kavgacı- 


© CHP Meclis 
Grubu bugün toplanıyor 


©CHP'de üç genel sekreter yardımcısı değişti 

© Kurultaya tepki duyan parlamenterler grup toplantısına girmiyorlar 

Genel Baş- 


CH kanı ve Baş- 


bakan Bülent Ecevit'in, 
8. Olağanüstü Kurultayın Genel Merkez lehine sonuçlanması üzerine İstanbul ve bazı il örgütlerini tasfiye edeceği öğrenildi. Ecevit'in Kurultayı başarılı olarak değerlendirmesine karşılık muhalefetin yakında Olağanüstü Kurultay isteyeceği bildirildi 
Bu arada muhalefet 

liderleri önümüzdeki dönemde izleyecekleri yolu tartışıyor. Liderler mücadelelerinin o süreceğini belirtiyorlar. 

TASFİYENİN 
İSTANBUL, ANTALYA, 
KUTAHYA, MUĞLA VE 

RİZE'DEN 
BAŞLAMASI 
BEKLENİYOR 
Ecevit'in ilk e 

edeceği iller arasında İstanbul, Antalya, Kütahya, Muğla ve Rize illeri- nin bulunduğu bildirildi. 
Topuzcu olarak tanınan İstanbul'la birlikte adı geçen diğer iller Kurultayda Genel Merkezin listesine karşılık, muhale fet tarafını desteklemişlerdi. İstanbul Milletve kili Halük Ülman da Bu let Ecevit'e güven oyu vermemişti 


g 
“ 
i 


Kurultay'ın ikinci günü Genel Başkan Ecevit, 


Antalya Milletvekili 
Deniz Baykal'ın eleştiri lerine cevap verirken, 


CHP dışındaki solun Antalya örgütünü etkilediği ve CHP'ye zararh oldu ğunu ima ederek bunun için de Genel Merkezin Antalya Örgütü içinde bazı kimselere karşı tutum aldığını belirtmişti 


Ecevit'in tasfiye hareketini bu illerde, CHP' 
nin Senato ara seçiminde büyük oy kaybına dayan dıracağı sanılıyor 


(Devamı sa. 7, vü,2'de) 


CHP'nin eski Genel Sekreteri, mücadeleci bir siyaset adamı 


olarak tanınıyordu 


Kamil Kırıkoğlu 
İstanbul'da öldü 


ISTANBUL (Osou) 


Bir süreden *beri rahatsız olan Cumhuriyet Halk Partisi eski gen-l sekreterlerinden Kamil Kırıkoğlu ! 
önceki gün İstanbul'da öldü. Kırıkoğlu bayramı An: kara'da evinde geçirmiş, tedavi edilmek üzere Londra‘ ya gitmek için İstanbul'a gelmişti. 

, Bülent Ecevit'in İsmet İnönü ile mücadelesi sırasında Ecevit'in yanında yer ulan ve ona büyük destek sağlayan Kamil Kırıkoğlu, Bülent Ecevit'in CHP Ge- 


(Devamı 62.7, sü.Y'da) 


NİMET ARZIK 


Sayın Oktay Akbal'a 


Bu konuda "eski modayım”. Bazı gazeteleri, bazı yazarlardan ötürü alırım. 

Cumhuriyet'te Uğur Mumcu'yla, sizi okuyorum: Çünkü o Anadolu' da hâlâ "Cumhuriyet dedi" diye itibarlı gazete, benim için yaşlanmiş. 

Mumcu sivri, siz tatlısınız. 

Mumcu, politikayı deşer süngüy- le, siz sanatı, yumuşak ellerle! 

Tatlı insansınız. yaşamın bunalımından kurtulamayacak kadar tatlı! Yazılarınız da öyledir! 

Sizinle, yıllar önce, gene bir çeviri dergisinden ötürü tanışmıştık. 

Nasıl bazı kuruluşlar vatanseverliğin hırcın bir tekelini alırsa, bir ufak grup, kültürün, yayınım, basınm tekelini almıştı o zamanlar! 


Bir çeviri bürosu vardı Milli Eği- 


çarşaf konması her şeye aykırı. O saheserin bir pasajı hadi bilemediniz bir perdesi alınabilirdi. 

Türkiye'de başka tiyatro yazarı hiç mi yok? 

Belli ki, şöyle bir karştırmışsınız dergiyi... Yazınız hatır gönül yazssı...bence sanatta hatır gönül olmaz. Bebeleri teşvik etmiyorsunuz ki!... 

Sizin isminiz var. Eğer bir yapıtı överseniz ciddiye alınır ve insânlar "suç işlemeği" sürdürürler, sanat suçu, kültür suçu! 

Yazık!... 

Biliyor musunuz, geçenlerde Gerard de Nerval'in ünlü bir sonesi vardır, hani Fransızca bilmeyenler bile bilir... (SONE, sene değil) 

"Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé" $ 

Le prince d'aquitaine à la tour 


timde. Siz genceciktiniz. Davul daval kof abilerinizin yanında size pek söz düşmüyordu. Aman ne koftular...ve nice kofluklarnda öz özlerinden memnun, ansıyor musu- 


nuz? 


Büyük büyük de, tokmak tokmak vurdukları ünleri vardı, dağ 


taş inliyordu. 


Yeni bir yeteneğe, yeni bir düşünceye geçit vermemek için bütün eklemleriyle geriliyorlardı, bü- 


tün kapıların önünde! 


Çeviri bürosunun başında, gali- ha Remzi Oğuz Arık vardı. Dürüst gulandıran bir 


Beni çol sözünü hiç unutmam: 


"Çocukluğa doymadan gelin olan, gelinliğe doymadan ana olan, analığa doymadan toprağı bulan, 


Anadolu kadını!" 


Hep, bir pireden ötürü bir yorgan yakan, sırf bir terasından ötürü bir apartman tutan, bir cümlesin- den ötürü de bir adamın bir ömürlük günahlarını silen insanım. 

Anlayacağınız, silme bir enayi! 

O cümle bağlanmıştı beni Remzi Oğuz Arık'a...sonra...dürüsttü. 

Bir de Türkçeden Fransızcaya bir dergi çıkarmağa kalktılardı, üstatlar. Arılar gibi' üşüştüler dergi- 


ye...anılar gibi... 


abolie” diye başlar... 

O bir uzman kalem tarafından nasıl çevrilmişti? Akılınız durur. 

"Yaslıyım, pusluyum” falan filan diye... 

Oysa Sayın Oktay Akbal... Siz de biliyorsunuz ki...ondokuzuncu yüzyılda Fransa'da bir kağıt oyunu modaydı. Kağıtlar, vale, dam, rua, as olacağına, "Tenebrö, vof, inkonsöle" falan filandılar... 


hastanesine gidip dönmüştü. 

Besbelli kartları şrak şrak şrak diye atıyor ve öz özünü onlarla özdeşleştiriyordu... 

“Tenebrö, vof. İnkonsole, deste- nin her kartıyım” 

"Çarpılı kulesinde, Akiten prensine dek”... : 

"Tek yıldızım da söndü, pırıltılı sazımda" 

“Hüznün kara güneşi, artık sensin egemen” gibi bir şey diyordu. Bu benim anlayışım. 

Hâlâ bizde yabancı dilden çeviri böyle yapılıyor genellikle. 

Çevirilere de dediğim yok...yetenekli arkadaşlar tarafından yapılmış. Ama ömür boyu bir piyesi koy...sırf yazarının bürokrasideki makamından ötürü..yok canım». 

Dergiyi dikkatle okumanızı isti- 


Gerard de Nerval, iki kez akıl . 


Ve bir felaket sayı çıktı! 

Zamanın Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu'na mı, başkasına mı götürdüm! Değişiyor bakanlar. 
Unutuyoruz onları. İz bırakacak ne yaptılar ki? 

Gramer hatalarını çizmiştim. Ci- la hatalarını değil. Beşyüze yakın barbarizm ve solesizm vardı dergicağızda... 

O zamanlar “zafer en iyi dövüşe- nin" sanıyordum. Ne güzel zamanlardı, 

Koskoslu ve davul davul boş, ta- 


kır takır boş, Talim Terbiye Başkanı: 


—Biz Türkler bu kadar yapabiliyoruz demişti, yanıt bulamadığı için görkemli "fasadizmo"sunun 


yorum... 
Sonra 


Bir şeyi daha anlamadım..."Demirel gelecek, dergi kesilecek" diyorsunuz. Ben sizi bu kadar angaje kabullenemem sanat bakımından. 

O biçimde çıkacak dergi zaten kesilsin... 

Şu günlerde, o yaptıkları yutulmaz keklerin tenceresinin dibi tut- sa, hanımlar Bülent Ecevit'i suçladıkları için ben susuyorum. Aşk tersine çevrilince, böyle suçlamalar olur..ama gene üzülüyorum. 

Yalnız... yazınız bana şunu dedirtiyor: 

"İyi ama, bu yirmi bir ay kül- 


(gösteriş) dibinden. 


İnsan ne kadar üzülüyorgenç- 


türler içinde yüzdüğümüze...iki kıytırık dergi,üç sadaka-ödül.. ve bir de 


Kar Te toplanılıp, bol bol kültür kesken... o Bütün inançlar takır ta- mekten başka ne yapıldı." 
kır kırılıncaya kadar:... Sanat alanları mı açıldı? 


Keserle kemik kırar gibi kırıyor- 


lar inançları! 


O devirde bana tek yakınlık gösteren siz olmuştunuz. Bir de Remzi Oğuz Arık.. ki o, eşektepaldım bensenialdım Çeviri dergisini yok etmişti, çıkar piyasasından! 


Şimdili... 


Sayın Oktay Akbal, Kültür Bakanlığı bir çeviri dergisi çıkardı yıllar sonra. Ben sadece Fransızca kssmmm üstünde duruyorum. Şükür grameri inletmiyor ama... Aydınlık' ta da, bu dergiyi bir yazıyla selamladım... Çok enti püften... Hele, sırf 


Sanatkar itibara mı, güvenceye demiyorum bakın, kavuştu. 

Söyleyin ben de öğreneyim. 

Efendim , kültürü ilkelere oturt- 


tuk! 
Bir yazık vergiden muafiyet kırk yıllarının onbin Okaymesinden, 


yüzbin kaymeye çıkarılacaktı.. O sanatçı .lehine kanun bile yatt. 
Şimdi size binbir neden yakıştırırlar ve yapıştırırlar, yapış yapış... 

Sanatkarın yaşama ve yaratma koşulları bir yongacık değişti mi?... 
bu şiirsel yirmiiki ayda? 

Milli Eğitimin dergisini merak et tirdiniz, sevgili Oktay Akbal. Yarm- dan tezi yok, bir tane edineceğim... 


Dışişleri Bakanlığı, silme Kültür Dairesi Başkanı diye Yıldırım Keskin'in Fransız dilinde kaleme almmış bir piyesinin tümünün çarşaf 


Umarım ki...Kültür Bakanlığının "Çevirisin"den daha üstün nitelikte...Ummak için nedenlerim var! 


SOLDAN SAĞA: 1) Ünlü 


gezgin Evliya Çelebi'nin 

gezi izlenimlerini yazdığı 

kitabımın adı. 2) Aptal- 

Çin Halk Cumhuriyeti' 

nin Başbakanının adı-Kör 

3) Hıristiyan ` tapmağı- 

Hatta, bile. 4) Tersi baş- 

Tarz, üslup-Tersi 'kuruş' 

un kısa yazılışı. 5) Cel- 

se. 6) Bir şeyin özelliklerini, ayrıntılarını ince- 

den inceye ele alma, tetkik etme-Tersi mavi. 7) Tersi yabancı bir haber ajansının simgesi-Orduda bir rütbe. 
8) Büyük ve küçük taneleri birbirinden ayırmaya 

'arar-Akma eylemi, geçip gitme. 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Maden kömürü katranından çıkarılan ve şeker perhizi yapan hastalarca şeker yerine kullanılan bir madde. 2) Arap alfabesinin birinci harfi. 3) Yılanla beslenen bir kuş. 4) Değerli bir taş-Eskrim, sporunun 'bir dalı, 5) Üstü açık boru. 6) Yavaş, ağır. 7) 'Kutu'nun yârısı- Tersi buyruk. 8) Arada bir, seyrek. 9) Tersi Muğla'nın bir ilçesi-Kimyada Baryum" un simgesi. 10) Ay (eski dil)-Tersi var olan, ayakta duran (eski dil). 11) Araplarda kabile reisi, baskan-Mikrobik hastalıklara karşı bir tıbbi önlem. 12, Sulak yerlerde yetişen bir bitki. 
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FİKİR MEYDAN! 
TRT ÇALIŞANLARININ 


TRT-DER'DEN BEKLEDİKLERİ 


ASIM - Aralık aylarında TRT -DER 
Şube ve Merkez Kongreleri vapılacaktır. 


TRT içerisinde en büyük demokratikla kuruluş olan IRT-DER'in bu kongrelerden, o şimdiye kadar sürdürdüğü yanlışlarıni düzeltip güçlenerek çıkması, bağımsızlıktan ve demokrasiden yana olan tüm TRT çalışanlarısun o ozlemidir. Çünkü 
IRT çalışanları, kendi örgütlerini, çeşitli kesimlerden geniş çoğunluğun istemiyle ve bir gereksinmeyi karşılamak üzere kurmuşlardı. Bu gereksinme, dernek tüzüğünde ana hatlarıyla belirtilen “Anayasamızın ulusal, layik ve sosyal hukuk devleti doğrultusunda çağdaş yayıncılığın geliştirilmesi ve TRT çalışanlarının her türlü mesleksel, sosyal, ekonomik ve demokratik haklarının savunulması için birleşme ve dayanışmalarını güçlendirmektir." Oo Burada çağdaş yayıncılıktan anlaşılması gereken, TRT' 
nin yeniden özerkliğine kavuşturulması, yayınlarında ülke bağımsızlığına sıkı sıkıya sarılması ve demokratik gelişmeye katkıda bulunmasıdır. 
Çalışanların mesleksel, ekonomik ve demokratik sorunlarını ise açıklamaya ve alt alta sıralamaya gerek yok. Herkes tarafından bilinen bu sorunlar gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. 


Peki, bütün bu sorunlar karşısında, kuruluşunun üzerinden yaklaşık ikibuçuk yıl geçen TRT- 


Hüseyin Tutal 


TRT-DERİStanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi 


gi e karşısında dernek bağımsızlığı titizlikle | 


korunursa, TRT çalışanlarının mümkün olan en geniş 


çoğunluğunu birleştirmeye yönelik bir örgütlenme çizgisi 


izienirse ve bütün kararların alınmasında esas olarak 


kitleye dayanılırsa, sorunların çözümü konusunda etkin girişimlerde bulunamamak için herhangi bir 


neden yoktur. 


DER ne yapmıştır? Bu soruya hemen herkes haklı olarak şu cevabı verecektir: çok az şey. Hatta gerçeği söylemek gerekirse zaman zaman bu görevleriyle çelişen tutumlar içerisine de girmiştir. 


Yapılacak olan Genel 
Kurul toplantılarında TRT-DER yönetim organlarının hata ve yanlışları daha geniş bir şekilde tartışılacağından, bü konuyu şimdilik bir tarafa bırakıyorum. 


Şu anda önemli olan bundan sonra ne yapılmalı sorusuna verilecek cevaptır. Bana göre: 


1-) TRT-DER,  tüzüğünde belirttiği amacına uygun olarak TRT çalışanlarının ekonomik, demokratik ve sosyal sorunlarını esas almalıdır. Net gelirin her geçen gün artan hayat pahalılığı ve 


yokluklar karşısında giderek yetersiz kalması, 
TRT çalışanlarının en ö-_ nemli sorunu haline gelmiştir. Bu Sorun, TRT memurlarının olduğu kadar, tüm ülkemiz memurlarının da önemli bir sorunu olduğundan, TRT- 
DER tek başına yürüteceği mücadeleleyle sorunu çözemeyecektir. Bu nedenle yıllardır sürdürülmekte olan grevli sendika mücadelesine (katılmak, görüş ayrımı yapmaksızın bu amacı paylaşan memur dernekleri, demokratik kuruluşlar ve basınla dayanışma içine girmek gerekir. 


2-) Başta TRT çalışanları olmak üzere devlet memurlarının öteden beri sürüp gelen en önemli sorunlarından biri de, değişen hükümetlerin, ülke yararlarını bir tarafa bırakarak uyguladıkları 


partizanlık ve adam kayirmaktan;- kaynakłanar 


HALKIN SESİ ` 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


TONYA TRABZON 


Maden işçileri: Yüzde 70 sakat olmayınca emekliye ayrılamıyoruz 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- açığa alma, kiyim ve sur- 


günlerdir. Bugün ülkemizin gündeminde yeni bir hükümet değişikliği vardır. Ve bu konu yeniden gündeme gelecektir. Bu tür haksız uygulamaların çoğu zaman orta ve alt dereceden memurlara, hatta (Şaban KARATAŞ döneminde izlendiği gibi) odacılara ve müstahdemlere kadar genişletildiği, bundan önceleri sık sık görüldüğünden, dernek bu konuda gerekli mücadeleyi yürütebilecek şekilde uyanık bulunmalıdır. 


3) TRT yöneticileri, personelin sağlık sorunları ve güç çalışma koşullarıyla artık ilgilenmelidir. Bugün ülkemizde bazı devlet o kuruluşları (PTT, Eğitim gibi) kendi özel hastanelerini kurmuşlardır. Oysa TRT İstanbul o Televizyonunda kuruluşundan, radyoda ise bir sureden beri bır 


tek doktor bile bulunmamaktadır. Yıllık kârı 100 
milyonları bulan bir kurumun şimdiye kadar özel hastane kurma girişiminde bulunmamış olması, kendi çalışanına ne denli önem verdiğinin bir göstergesidir. 

Öte taraftan personelin çalışma koşulları ünite amirlerinin de ilgisizliğiyle gittikçe güçleşmektedir. Bu güçlüklerin başında; ulaşım sorunu, teknik araç ve gereçlerin yetersizliği, bazı kesimlerde personel eksikliği, yardımcı hizmetlerde çalışan arkadaşlarımız üzerindeki baskı ve angarya, çalışma saatlerinin düzensizliği ye özellikle ülke gerçeklerini yansıtmak söz konusu olduğunda yapımcı prodüktörlerin elini kolunu bağlayan denetim gibi sorunlar gelmektedir. 


İşte TRT-DER, ancak bir kısmına değinebildiğimiz bu sorunlarla ilgilenmeyi birincil görevi saymalıdır. Yoksa, "Belli bir siyasetin"' kuyruğuna takılmak marifet değildir. 

Siyasetler karşısında dernek bağımsızlığı titizlikle korunursa, TRT çalışanlarının mümkün olan en geniş çoğunluğunu birleştirmeye yönelik bir örgütlenme çizgisi izlenir- se ve bütün kararların alınmasında esas olarak kitleye dayanılırsa,sorun- 


*ların çözümü konusunda 


etkin girişimlerde bulunamamak için bherhangi bir neden yoktur. 
TRT-DER bu ilkeleri hayata geçirebildiği ölçüde güçlenecektir. 


a 


DEVLET BİZE ÖLDÜKTEN SONRA MI PARA VERECEK? 


Tonya ilçesinin Karaağaç köyüne yıllardan beri elektriğin gelmesi bekleniyor. Muhtar ve 
Köy İhtiyar Heyetinin defalarca başvurması üzerine ihaleye verildi. 
Ama bunu alan müteahhidin bu işi bitireceği yoktu. Konu hakkında köy heyetinden bir amca şöyle diyordu: 

“Müteahhidin altında özel bir taksi, bir geliyor bir gidiyor. Şimdi ise Avrupa'ya gittiğini öğrendik. Bu gidişatla Karaağaç köyüne elektrik gelemezdi.” 

Köy Muhtarı Ahmet 
Kurt ve İhtiyar Heyetinden bir amcada şöyle diyordu: "Bir an önce elekirik gelsin diye köylüler- den para topladık ve direkleri almak için defalarca Ankara'ya gittik. 
En son 1979 Şubatında ‘direkleri buradan alacaksınız” dediler. Buradan araba kiralayarak direkleri köye getirdik. Bir an önce köyümüz aydınlansın diye müteahhidin getirdiği işçilere yardım ettik, yedirdik ve direkleri diktik. Şimdi ise aylardan beri tel bekliyoruz." 


Köy Ihtiyar Heyetinden olan amca, 
"Ben 8 defa Ankara' 


ya gittim. Köyden topladığımız paralar -hariç çok masrafımız oldu. Tel almak için gittiğimde, Bekleyin size sıra gelmedi' dediler. Bir başka sefer gittiğimde "Telin hammaddesi Türkiye'de yok, yeni geldi. Fabrika- dan geldi mi size vereceğiz' dediler. Şimdi tel almak için yine Ankara" 
ya gideceğiz. Bakalım alabilecek miyiz?" 

İkibin nüfuslu Karaağaç köyü, 20. asırda gaz lambasıyla idare ediyor. 
Tonya'ya giden cereyan hatları köylerinin dibinden geçmesine rağmen bundan yararlanamıyorlar. Bütün Karaağaç köy-Tüleri köylerine. elektriğin gelmesini dört gözle bekliyor. 

BOZUK HAVALARDA 

YOL ÇALIŞMIYOR 

Köylüler kendi topla- 


dıkları paralarla köylerine yol yaptılar. Ama hava iyi olduğu zaman ancak jip, pikap gibi araçlar çalışabilir. Bozuk ha- 


ve gurbetçiliktir. 


çim kaynağı hayvancılık 


Bütün Tonya köylüleri hayvan besler. Kadınlar gün doğumundan gün ba- 


valarda hiç bir araç giremez, kışın hiç giremez. 

Hava bozuk olduğu zaman çamurdan geçilmiyor. Çamur olmayan yerler kavisli ve çukurludur. Bunun için kimse arabasını o yola vurmak istemiyor. 

Köy İhtiyar Heyetinden olan amca," Şu yolu, topladığımız paralarla yaptırdık. Elimizden geldiği kadar uğraştık. Biraz sonra o yoldan geçerken göreceksiniz. Dozer açtı, bıraktı. Bakanyok, soran yok” diyordu, Karaağaç köylüleri yollarının onarılması için hükümetten yardım istiyor. 

YAĞLARIN EN 
KALİTELİSİ 
TEREYAĞI NEDEN 
UCUZ 
Tonya köylerinin ge- 


tımına kadar çalışır. 70- 
80 kiloluk yükü dağdan 
köye sırtlarında getirirler. 
Yıl boyu bütün çalıştıkları, hayvan beslemek için. 
Evin ihtiyaçları karşılansın diye yağ, peynir de yemezler. 

Bu zorluklarla üretilen tereyağının kilosu 180 lira. Bu fiyat köylülerin geçinmesini”bir tarafa bırakalım, hayvanları beslemek için bile yeterli değildir. 


TEREYAĞI, 

ZEYTİNYAĞI 

FİYATINA 
Köylüler hayat pahalılığından yakınarak tereyağının ucuz olduğuğunu söylüyorlar. Bir köylü "Bizim gelirimiz her hafta biriktirdiğimiz yağdır. 1 kilo tereyağı 


İSTANBUL 


Gece zammı neden emekliliğe yansıtılmıyor? 


Ben 16 senelik bir işçiyim. Bunun sekiz senâ. ` si gece çalışması ile geçti. Biz, gece zammı olarak yüzde 50 zam aldığımız halde bu durum emekliliğimizde hesaba katılmamaktadır. Oysa bence bu büyük bir haksızlıklır. Çünkü gündüz çalışması ile gece çalışması bir değildir. 
Gece Çalışması oldukça zordur. Ağır şartlar altında çalışma sonucu geceleri daha fazla yıpranıyofuz. 

Ben bu haksızlığın son bulması için gece * çalışmalarının emekliliğimize eklenmesini böylece 25 seneyi beklemeden gece çalışmalarının iki kat sayılmasını istiyorum. Örneğin 16 senesi- nin 8 yılı gece çalışması ile geçen bir emeklilik zamanı 24 yıl sayılmalıdır. 

Bence sadece Tekel işçilerinin değil, bütün işçilerin değişmesini istedikleri bugünkü haksız uygulama son bulmalıdır. 

Gece çalışmalarında bütün işyerlerinde gece zammı verilmeli ve bu zam mutlaka emekliliğe eklenmelidir. 

Yetkililer bugüne kadar bu soruna niçin eğilmiyorlar. Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkililer ve sendikacıların bu konuya eğilmesini istiyorum. 


` Kuruçeşme Çay Paketleme Fabrikasından Bir İşçi 


ile 1 kilo zeytinyağı alınabiliyor. Sattığımız yağla evin ihtiyaçlarını mı görelim, çocukların okul masraflarını mı karşılayalım, yoksa hayvanlara yem mi alalım? Her hafta çarşıya gidip borçlamp dönüyoruz." 
Köylüler yağın tüccarların elinden alınmasını istiyor. Bir köylü "Margarin ve yabancı yağlar devlet eliyle piyasaya sürülüyor, bizim tereyağı neden tefeci- tüccarların elinde? İstedikleri fiyata 


alırlar, istedikleri gibi satarlar " diyordu. 
Gurbetçilik, oTonya' 


nın ikinci geçim kaynağıdır. Toprakların dar olması ve yetiştirilen ürünlerin geçim için yeterli olmayışından, Tonyalıların hayatları gurbetlerde çürür. Hemen hemen her evin bir gurbetçisi vardır. 

Beş kuruş kazanayım diye madenlerde çalışan Tonya köylüleri; ya grizu patlaması sonucu ya da hastalanarak hayatlarını genç yaşta kaybediyorlar. 

MADEN 

OCAKLARINDA 

HASTALANANLAR 


. NASIL PARA ALIYOR? 


Karaağaç köyünde 
Zonguldak madenlerinde çalışıp hasta olan bir köylü şöyle diyordu: 
"Yüzde 70 malüliyet ol- 


İSTANBUL 
1. İCRA 
MEMURLUĞUNDAN 

SATIŞ İLANI 
197Y/3913 
Mahcuz 155.000. 
00 lira değerli 22 parçadan ibaret çeşitli ev eşyasının 1. açık arlırması 12.11.1979 günü saat 12.00-12.15% te Fındıklı Selime Hatun 


Cami Sokak No: 10/4 te icra edilecektir. 1. 


arlırmada kıymetin 
% 75'ini bulmadığı takdirde 2. artırma 13.11.1979 günü aynı yer ve saatle yapılacaktır. | Dellaliye ve ihale damga pulunun alıcıya ait bulunduğu ilan olunur. 
(Basın: 8019—1172) 


madan bize para ödenmiyor. Yüzde 70 malüliyetli olmak, ölüm döşeğinde olmak demektir. Yaşamaları sözkonusu değildir. Devlet bize öldükten sonra mı para verecek? 
(gülüşmeler) 


“TONYA'NIN YARISI - 


MADEN 
HASTALIĞINDAN 
ÖLDÜ” 


Para almak için ya adamın olacak ya da rüşvet yedireceksin, Benim adamım yok, doktor ilaç parası vere vere 80 bin lira borçlandım. Böyle a- böyle kanun ok maz. 

Köylüler, günlerce anlatsak bizim dertlerimiz bitmez,diyerek anarşi ve hayat pahalılığından yaka silkiyordu; "Herkes iyi yapacağız diyor,iktidara geldi mi, geçmişin- den daha kötü yapıyor. 
Demirel geldi, 'zam değil ayarlama yapıyoruz" dedi. Her şeyden umut kestik, umut Ecevit dedik. 
Bir diğeri "Ben CHP iktidara gelsin diye bütün gücümle çalıştım. Çok kişiyi ikna ettim ve CHP'ye oy kullandırdım. Şimdi yüzlerine bakmaya utanıyorum. Acaba hükümet bizim yüzümüze bakarken utanıyor mu? pahalılıktan ne yapacağımızı şaşırdık, 


- kon, 


lütfü oflaz 
Demirel'in 


. . . 
lacivertlileri! 

Artık, kavgayla döğüşle de olsa, CHP Olağanüstü Kurultayını bitirdik. 

Uzun süreli temaslardan sonra, AP lideri Demirel'i de hükümet kurmaya ikna ettik. 

Şimdi de, Demirel'in "'kabinesini kimlerden oluşturacağı" sorusuna el birliği ile cevap aramaya giriştik. 

Aslında bu sorunun cevabını bulmak öylesine zor ki. 

Kuracağı kabine, Demirel'in kafasında bile tam manasıyla oluşmamış ki. 

Ve AP'de lacivertleri çekmiş o kadar çok bakan namzedi var ki 

En iyisi Demirel'in kaç kişilik bir Bakanlar Kurulu kurmayı tasarladığın- dan işe girişmeli. $ 

Muhtemelen Demirel'in yeni kabinesi 29, bilemedin 30 bakandan oluşacak. 

Böylece 35 bakanlı Ecevit kabinesin- den 5 ya da 6 bakanlık- bir indirim yapılacak. 

Acaba bu bakanlık koltuklarına kimler oturacak? 

İşte günümüzün sorusu. 

Cevaplayabilene aşkolsun doğrusu. 


Bugünlerde Demirel'in Güniz Sokaktaki evinin önünde "yağ" kuyrukları gibi, "ricacı" kuyruklarına rastlanıyor. 

Ricacılar, kendi adaylarının mutlaka bakan yapılmasını istiyor. 

İşte bu ricacı kuyruklarıyla, Demirel, sabahlara kadar cebelleşiyor ve hiç birine de "yok"' diyemiyor. £ 

Nasıl ''yok'' desin ki? 

Hemen hepsi de, Demirel'in kıramayacağı çevrelerin temsilcileri... 

Örneğin Tercüman gazetesinin bakan adayı belli: : 

“Ankara Senatörü Turan Kapanlı..." 

Kapanlı'nın Dışişleri ya da Milli Savunma Bakanı olacağı söylentileri yaygınlaşıyor. 

İhsan Sabri Çağlayangil'in boşluğunun onunla doldurulacağı ileri sürülüyor. 

Yeni isimlerden Manisa Milletvekili Sümer Oral ise İşletmeler Bakanlığı için düşünülüyor. 

Bir rivayete göre de Demirel, İşletmeler Bakanlığıyla-Sanayi Bakanlığını aynı çatı altında toplamayı tasarlıyor. 

İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un yatırımcı bakanlıklardan birine veya Devlet Bakanlığına getirilmesi bekleniyor. 

Ayrıca, CHP'den AP'ye geçen Gaziantep Milletvekili Ahmet Karahan ile Mardin Milletvekili Metin Musaoğlu'nun yeni kabinede yer alma ihtimali oldukça kuvvetli. 

Tıpkı Cihat Bilgehan, Yılmaz Ergene-Halil Başol, Avni Akyol gibi. 

Bir de Demirel, AP Genel Başkan Yardımcılarına -Bakanlık konusunda- açık çek vermiş bulunuyor. 

Ancak, bakanlık ya da genel başkan yardımcılığından birinin tercihi meselesi yüzünden, çoğu genel başkan yardımcısı bakan olmak istemiyor. 

Yine de, AP Genel Sekreteri Nuri Bayar'ın İçişleri, Sanayi , Devlet Bakanlıklarından birine; AP Genel Başkan Yardımcısı Barlas Küntay'ın ise Turizm ve Tanıtma Bakanlığına getirileceği söyleniyor. 


Demirel'i en çok Seyfi Öztürk, Nahit Menteşe ve Selahattin Kılıç'ın durumları düşündürüyor. 

AP lideri, bu isimleri mutlaka bakan yapmak istiyor ama, bir taraftan da grubunun muhtemel tepkisini ölçüyor. 

Özetle, yeni kabine için bu isimler üzerinde duruluyor. 

Ama Demirel bu... 

Son ana kadar ne yapacağı hiç belli olmaz. 

Belki de bizim sütunun, habire kapalı kapılar ardına sızan "görünmez adamına" inat, yukarıda saydığımız isimlerin hiç birini bakan yapmaz. 

Yapar mı, yapmaz mı bugün, yarın belli olur. 


artık kimseye güvenimiz kalmadı" diyorlar, 


TÜRKİYE HALK BANKASI A.A. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

1— Bankamızca 50000 veya 100000 adet ahşap veya saçtan araba tipi kumbara imali işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2— Söz konusu kumbaralar için ahşap veya saçtan olmak üzere yukarıda belirtilen miktarlar üzerinden ayrı ayrı teklifte bulunulacaktır. 

3— İşin geçici teminatı 100.000. liradır. 

4— Bu işe ait ihale 28.11.1979 Çarşamba günü saat 15.30'da Genel Müdürlük binamızda Satın Alma Komisyonumuzda yapılacağından kapalı teklif mektuplarının veya Bankamız veznesine nakit yatırılmışsa makbuzunun teklif zarfına konulması gerekir. 

5— Postadaki geçikmeler nazarı dikkate alınmayacaktır. 

6— Bu işlere ait şartname Malzeme Müdürlüğümüzden 750.- TL. bedel mukabilinde temin edilebilecektir. 

7— İhaleye iştirak edebilmek için isteklilerin Tanıtma ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze müracaatla Yeterlik Belgesi almaları ve bu belgeyi teklif mektubuna koymaları gereklidir. Banka Yeterlik Belgesini verip vermemekte tamamen serbesttir. 

8— Bankamız 2190 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabii olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine verip vermemekle lamamen serbesttir. 


(Basın: 23424—1171) 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Kipriyanu: 


yolaçacak her” 
çözüme direneceğiz 


© Senegal Devlet Başkanı: “Halkın vüzde 18''inin adanın yüzde 40' ına sahip olması haksız bir çözüm olacaktır” 


| DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Spiros Kiptiyanu, Kıbrıs'ta taksimi öngören her türlü çözüm şekline karşı di eeneceklerini açıkladı. 


Kıbrıs'ı ziyaret etmekte olan Ukrayna'nın Dış Ülkelerle Dostluk Derneži heyetiyle bir görüşme yapan Kipriyanu, ayrıca Kıbrıs konusundaki sebatlı desteğinden dolayı Sovyetler Birliği'ne teşekkürlerini bildirdi. 


SENEGAL 
KABRIS'TA 
FEDERASYONU 
DESTEKLİYOR 


Yunanistan'a yaptığı 
'esmi ziyareti tamamlayan Senegal Devlet Başxanı Leopold Senghor, Atina'dan ayrılışından önce bir demeç vererek Kıbrıs sorununa değindi. 
Senghor, Kıbrıs'ta federal dir çözümden yana oldufunu belirtti ve şöyle dedi: 


"Ancak, halkın yüzde .8'inin, Ada'nın yüzde 10'ına sahip olması hak- 
17 bir cözüm olacaktır. 


CIBRIS RUM VE TÜRK YÖNETİMLERİ 
DIŞİŞLERİ 
BAKANLARI 
NEW YORK'A GİTTİ 


Kıbrıs Rum yönetimi )ışişleri Bakanı Nikos tolandis ve Türk yönemi Dışişleri Bakanı Ke- an Atakol, Birleşmiş filletler Genel Kurulu olayısıyla New York'a ttiler. 


Kenan Atakol, harekenden önce verdiği de- 
1eçte, BM'de Havana kaırları doğrultusunda bir ararın çıkması halinde »plumlararası görüşmerin başlamayacağını e sürdü. Atakol, böyle r kararın beklenmedik muçlar da doğurabileğini iddia etti. 

Bilindiği gibi, Birleşiş Milletler Genel Kuru- 


nda Kıbrıs Türk yönetiine söz hakkı verilme- 


ektedir. Bu nedenle, takol'un BM Kıbrıs Özel misyonu toplantılarına tılması ihtimali pek 
'ktur. Atakol, çeşitli celerin temsilcileri ile 


li görüşmeler yapmak ere, 20 Kasıma kadar w York'ta kalacaktır. 


KIBRIS'TA 
POSTA GREVİ 


Kıbrıs Türk kesimi ekomünikasyon hiz- 
*tlerinde çalışan tüm mur ve işçiler dün sahtan itibaren süresiz ivè gittiler. Grev nedesle, Ada'nın Türk kesi- 


Afrika'da 
7 bin 
)oğu Alman örevli Askeri var 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


Doğu Almanya'nın ika ülkelerinden Ana, Mozambik, ve Be- 
'de uzman adı altında 
3in askeri görevli budurduğu açıklandı. 
ı Berlin meclisindeki ik partilerinin sözcü-Todenhofer konuya sin yaptığı açıklamasözkonusu uzmanla- 
' emniyet örgütünde, ılı kuvvetlerde ve ha- 
.anelerde görev yaparını belirtti. 


Todenhofer, uzman 
> adlandırılan bu şaarın ayrıca istihbarat (latlarının kilit noktında bulunduklarını edi, Sözcü açıklamadevamla . Doğu Al- ya'nın yukarıdaki üç ye yıllık 200 milyon k askeri yardım yapu da sözlerine ekledi. 


A d A 


minde haberleşme tamamen durdu 

Grev, hükümet ile 
TEL-SEN Sendikası ara- 


gör x ANKARA (AA) 
3 l A ' : 
üne Saeni eie Ekim Devriminin 62. kara'daki başladı. yıldönümü dolayısıyla 


Çin Başba 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Hua Guofeng'in 4 Avrupa ülkesini kapsayan ve 3 haftadan fazla süren Avrupa gezisi sona erdi. Ve Çin Başbakanı dün Pekin'e döndü. 

Gezinin son durağı olan İtalya da Devlet Başkanı Pertini ve Başbakan Cossiga ile görüşmeler yapan Çin Başbakanı, yaptığı konuşmalarda iki ayrı kıtada olmalarına rağmen İtalya ve Çin'in güvenlik ve bağımsızlık bakımından sıkı bir ilişkide bulunduklarını söyledi, 


“Batı Avrupa'nın hem Güney hem de Kuzey kanadı gelişen bir baskı ve askeri tehdit altında bulunmaktadır." diyen Hua, İtalya'nın Akdeniz, Balkan ve Üçüncü Dünya ülkeleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekti, 

Çin heyetindeki uzmanların, İtalyan sanayicileri ile çeşitli görüşmeler yaptıkları . fakat silah alımı konusuiun ele lığı belirtiliyor. 

Alınan haberlere göre İtalyan otomobil fabrikalarını gezen Çin heyeti bu fabrikaların ürettiği tarım araçları 


kanı Hua Guofeng, Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya gezilerinden sonra Pekin'e döndü. Resimde Hua, Alman Başbakanı Schmidth ile. 


ÇİN BAŞBAKANININ 
AVRUPA GEZİSİ SONAERDİ 


askeri alanda 


TAYI | 


işbirliği yapm 


ve arazi taşıtları hakkında bilgi aldılar. 


HUANG HUA YUGOSLAVYA 
VE NEPAL'E GİDİYOR 


Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Huang Hua, üç günlük resmi bir ziyaret için Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'a gitti. 

Yugoslavya Dışişleri Bakanı Josip Vrhovec'in çağrılısı olarak Belgrad" a giden Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Huang Hua'nın Yugoslavya hükümet yetkilileriyle uluslararası sorunlar ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüşmeler yapacağı bildirildi. , 

Öte yandan Nepal'in başkenti Katmandu'da yapılan bir açıklamaya göre, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Huang Hua, 20 Kasım tarihinde 4 günlük bir resmi gezi için Nepal' e gidecek, Nepal Dışişleri Bakanının çağnlısı olarak Katmandu'yu ziyaret edecek olan Huang Hua'nın Çin-Nepal sınır anlaşmasını imzalayacağı ve ikili ilişkiler konusunda görüşmeler yapacağı bildiriliyor. 


Yunan Dışişleri Genel Sekreteri Theodoropulos ile Türk Dışişleri eskı Genel Sekreteri Şükrü Elekdağ Şubat 1979'da bir görüşme sırasında, 


Türk ve Yunan Dışişleri Sekreterlerinin bir süre önce görüştükleri açıklandı 


© Yunanistan Hükümet Sözcüsü, Demirel'in demecine tepki gösterdi 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye'yle Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları Genel Sekreterlerinin bir süre önce yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında müzakere edilmekle olan konuların ele alındığı bildirildi. 
Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, Dışişleri Genel Sekreteri Özdemir Yi-Zit'le Yunanistan Dışişleri Genel Sekreteri Byron Theodoropulos'un bir süre önce biraraya geldiklerini doğruladı. 
Ökçün, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Genel Sekreterlerinin, gelecek 


resmi toplantıların hazırlıklarını da görüştüklerini belirtti YUNANİSTAN'IN 
DEMİREL'E TEPKİSİ 
Yunanistan hükümet sözcüsü, AP 


Genel Başkanı Demirel'in önceki günkü basın toplantısında Yunanistan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi. Sözcü bu konuda şunları söyledi: 

“Yunan hükümeti, Türk liderlerinin Yunanistan'a karşı tahrikçi tutumlarını sürdürmelerinin nedenini anlayamamaktadır. Demirel bu demeciyle sadece Yunanistan'ı değil gerçekleri de kışkırtmaktadır. Aslında, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları yaratanın Türkiye olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Çünkü, Türkiye sürekli Yunanistan'ın taleplerine karşı, taleplerle yanıtlar vermektedir.” 

Demirel, önceki günkü basın toplantısında, Yunanistan ve Türkiye arasındaki sorunları Yunanistan'ın yarattığı görüşünü savunmuştu. 


ak icin fırsat kolluyor 


© Askeri alanda işbirliğini görüşmek üzere Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in Kusya' ya davet edildiği açıklandı 


Sovyetler Birliği'nin An- tısında, 'Lürk-Sovyet iş-Büyükelçiliğin - birliğinin sadece ekono- de yapılan basın toplan- mik alanda sınırlanmadı- 


ğı, giderek politik konulara da yayıldığı belirtildi 


SB'nin Türkiye'deki büyükelçilik siyasi Müsteşarı M. Kovrigin, Sovyetler Birliği'nin öteki konularda olduğu gibi askeri alanda da işbirliği- ne hazır olduğunu söyledi ve Genelkurmay 
Başkanı Kenan Evren'in Sovyet Genelkurmay 
Başkanı tarafından, işbirliği konularını görüşmek üzere Moskova'ya davet edildiğini açıkladı. 

Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasının, Türk-Sovyet ilişkilerini etkilemeyeceğini söyleyen Kovrigin, "Ancak bir ül kede, yabancı bir ülkenin askeri üslerine kesinlikle karşıyız. Buna Türkiye" 
deki ABD askeri üsleri'de girmektedir." dedi. 

"BARIŞSEVER 
POLİTİKA" 

Basın toplantısında konuşan, basın işleriyle görevli birinci Sekreter Vlaçeslav Kulik de, Sovyet dış politikasının Lenin'in ilk barış yasasından bu yana, sürekli barışsever bir nitelik taşıdığını ve ülkesinin tam bir silahsızlanmadan yana olduğunu iddia etti. 

KORUTÜRK, 

BREİNEV'E MESAJ 

GÖNDERDİ 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Sovyetler Birliği Yüksek Prezidyum Başkanı Leonid Brejnev' 
e Ekim Devriminin 62. 
yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. 

Korutürk, mesajında iyi dileklerini bildirdi ve “Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında mevcut olan iyi komşuluk ilişkilerinin ve işbirliğinin ülkelerimiz ve dünya barışı yararına daha da gelişmeye devam edeceğine olan samimi inancımı belirtmekten büyük memnuniyet duyarım” diyerek görüşlerini açıkladı. 


ABD Başkanlık seçimlerine 


resmen adaylığını koydu 
BOSTON 

ABD'nin müteveffa 
Başkanı J.F. Kennedy' 
nin kardeşi Demokrat Partinin Massachussetts Senatörü Edward Kennedy, dün Boston'da yaptığı bir basın toplansında, 1980'de yapılacak olan ABD Başkanlığı seçimlerine adaylığını koyduğunu resmen açıkladı. 

Böylece önümüzdeki dönemde Başkanlık seçimi için öncelikle Demokrat Parti içinde Car ter.Kennedy çekişmesi- nin hız kazanması bekleniyor. 

Edward Kennedy,şimdiye kadar yaptığı açıklamalarda SALT-2 anlaşmasının onaylanmasını istemiş, İsrail'e daha fazla destek sağlanmasını talep etmişti, Kennedy, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ambargonun kaldırılmasına da karşı çıkmıştı. 


DÜZENLEDİ 


Ekim Devriminin 62. yıldönümünde Brejnev yine en son model silahlarıy- 


la geçit töreni düzenleyerek gövde gösterisi yaptı. 


MOSKOVA, EKİM DEVRİMİ YILDÖNÜMÜNDE GÖVDE GÖSTERİSİ 


© Sovyet liderleri B.Avrupa' yı 


silahsızlandırma faaliyetlerini sürdürüyor 


sa ti >. Ş E 


Sovyet askeri birlikleri Doğu Almanya topraklarında bir manevra sirasında, 


NATO” nun Batı Avrupa” ya orta menzilli füzeler yerleştirme tasarısına karşı 


Brejnev Batılı ülkeleri 
Doğu 
Avrupa'dan kuvvetlerini 


me | 


çekmemekle tehdit etti 


©”Biz hazırız. 
Iş Batıya kalıyor” 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev, NATO'nun, Batı Avrupa'ya orta menzilli izeler yerleştirme tasarısından vazgeçmesi için 

atılı ülkelerin yöneticileriyle görüşmelere hazır olduğunu bildirdi. 


Pravda gazetesine bir demeç veren Brejnev, Batılı ülkelerin Avrupa'ya orta menzilli füzeler yerleştirme konusunda verecekleri "aceleci bir kararın "' bu görüşmeleri engelleyeceğini de öne sürdü. Brejnev, Pravda'nın 6 Kasım tarihli sayısında yayınlanan demecinde şöyle dedi: "Bu silahlar meselesinin pratik çözümü için bir tek yol vardır: Görüşmelere başlanması. Sovyetler Birliği bu görüşmelerin geciktirilmeden başla- a düşünüyor. Biz buna hazırız. İş Batıya 

iyor." 


Brejnev, görüşmelerin sonuçlanmasına kadar Batılı ülkelerin bu konuda acele bir karar vermemelerini istedi ve eğer bu yolda bir karar alınırsa, Sovyetler Birliği'nin de Doğu Avrupa' im kuvvetlerini çekmeyeceği tehdidini savuru. 


` Ancak, başta ABD olmak üzere, NATO üyesi çok sayıda ülke, Brejnev'in önerisini olumsuz karşılıyor. 


NATO'nun, Batı Avrupa'ya 600 orta menzilli füze yerleştirip yerleştirmemesi konusundaki kesin karar, NATO Bakanlar Konseyinin gelecek ay Brüksel'de yapılacak toplantısında belirlenecek. 


ABD Senatosu, Rus "Backtire” uçaklarının geliştirilmesine karşı çıktı 


WASHİNGTON tığı açıklamaya göre, Amerikan Senatosu SALT-2 Anlaşmasının Dış İlişkiler Komisyonu onaylanması sorununu 


dün yaptığı toplantıda, Sovyetlerin "'Backfire" bombardıman uçaklarını geliştirmesi halinde SALT-2 Anlaşmasının gözden geçirilmesine oybirliği ile karar verdi. 

Senato Dış İlişkiler Komisyonü Başkanı 
Frank Church'un yap- 


tartışan senatörler, Sovyetler Birliği'nin Amerikan casus uçaklarına da karşı çıkmamasını talep ettiler. Bilindiği gibi sözkonusu casus uçakları, Sovyetler'in SALT-2 Anlaşmasına uyup uymadığını denetlemeyi amaçlıyor. 


MOSKOVA 

Brejnev'in genel sekreterliğini yaptığı Sovyetler Birliği Komünist Partisi, 1917 Ekim Devriminin 62. yıldönümünü kutlamak amacıyla Moskova" 
nın "Kızıl Meydanında" 
büyük bir askeri geçit töreni düzenledi. . Sovyet liderlerinin silahsızlanma hakkında yaptıkları propagandaya ağırlık verdikleri bir dönemde, son model ağır silahların geçit töreninde gösterilmesi, Batılı gözlemcilerin dikkatini çekti. 

Sovyetler Birliği, parti ve devlet yöneticilerinin katıldığı törende, Savunma Bakanı Dimitri 
Ustinov bir konuşma yaparak, Moskova'nın Batı Avrupa'yı silahsızlandırmaya yönelik çağrısını 


tekrarladı. 


‘Törenler sırasında 
Başbakan Aleksi Kosigin'in resmi tribünde bulunmayışı da, Kosigin'in sağlık durumu konusunda çeşitli söylentilere yol açtı. 

KRİLENKO'NUN 

KONUŞMASI 

Salı gecesi, Moskova' 
nın "Kongre Sarayında" verilen resepsiyonda bir konuşma yapan Sovyetler Birliği Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Andrei Krilenko, NATO ve ABD'ye şiddetle çattı ve Batı Avrupa'nın silahsızlanması gerektiğini ileri sürdü. Batı Avrupa'nın orta menzilli füzelerle donatılması durumunda dünya barışı- nın tehlikeye gireceğini öne süren Krilenko, konuşmasında Çin Halk Cumhuriyetinin de Güneydoğu Asya'da ya yılmacı bir siyaset izlediğini iddia etti. Krilenko'nun bu sözleri üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti İşgüderi salonu terk etti. 


Çinli gazeteciler 


İspanyol ve 
İtalyan 
Komünist Partili meslektaşlarıyla 


görüşüyor 
DIŞ HABERLER 
SER VİSİ en Çin Haberler Ajansı, İspanyol Komünist artisinin yayın organla- 


rı "Nuesira Bandera' 
ER ve "Mundo 


brero'' (İşçi Dünyası) gazetelerinin yazı işleri müdürleri, anuel 


Azcarate ile Angel Mullor'un Çin Halk Cumhuriyetinde 25 Ekimde başlayan ve 10 Kasıma kadar sürecek bir gezi yapmakta olduğunu bildirdi. 

Manuel Azcarete, aynı zamanda İspanyol Komünist Partisinin Siyaği Büro üyesidir. 

angay ve Kanton'da incelemeler yapan iki İs- 
NE gazetecinin 6 ile 
0 Kasım tarihleri arasında Pekin'de bulunacakları açıklandı. 

Hatırlanacağı üzere, 

panyol Komünist Partisinin Genel Sekreteri 
Santiago Carillo da 1971 
yılında Çin Halk Cumhuriyelini ziyaret etmiş ve Çinli yöneticilerle görüşmeler yapmıştı. 
Öte Ya Çin Ko- 


münist Partisinin günlük yayın organı “Halkın Günlüğü'' Gazetesi Si- 


asi Dairesi Müdürü He uang başkanlığında bir gazeteci heyeti İtalya'ya papugi ziyareti tamamayarak Pekin'e döndü. 
İtalyan Komünist Partisinin günlük gazetesi "L' Unita'nın çağrılısı olarak İtalya'yı ziyaret eden Çin gazeteci heyeti, "L' Ünita"'nın Yazı İşleri Müdürü Minuci ile karşılıklı bilgi alış-verişinde bulundu. ` 


Ekim Devriminin yıldönümünde 


Ekim Devriminin 62. yıldönümünü kutluyoruz. 

Ekim Devriminin dünya halkları arasında kazandığı büyük prestijden yararlanmaya çalışan Moskova yanlıları, yıldönümü nedeniyle günlerdir, "Yaşasın Sovyetler Birliği" diye sona eren yazılar yazıyorlar. Üretim rakamları, bilim adamları sayısını sıralayarak, Brejnev'in Rusyasını savunmaya çalışıyorlar. 
Kurtuluş Savaşımızın önderi Mustafa Kemal ile Lenin arasında kurulan dostluğu Brejnev'in hanesine yazmaya uğraşıyorlar. 

Oysa Ekim Devriminin 62. yıldönümünde, ezilen halklara kurtuluş yolunu gösteren Lenin'in ülkesi, koyu bir karanlığa gömülmüştür, 

İlk kez devrimi gerçekleştiren bir ülkenin işçi ve köylüleri, bugün dünyada eşi az görülen bir baskı ve sömürü altındadır. 

Bugün Sovyetler Birliği'nde iktidar olduğu iddia edilen işçi sınıfının,en doğal hakkı olan sendika kurma hakkı bile elinden alınmıştır. Sovyet işçileri sendika kurdukları için akıl hastanelerinde ömür tüketiyorlar. 

Gerçek bu kadar sadedir. 1917'lerin Sovyetler Birliği ile 1979'larda Brejnev'in Rusyası arasında en ufak bir benzerlik kalmamıştır. 

Eskiden Sovyetler Birliği ile dostluk barışa hizmet ediyordu. Bugün Brejnev, "dostluk" adına girdiği ülke halklarının başına bomba yağdırmaktan başka ne yapmaktadır? 

Bugün Moskova yöneticilerinin Türkiye ya da herhangi bir ülkeyle kurmak istedikleri ilişkilerle, 1920'lerde Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında kurulan ekonomik ve siyasi ilişkiler arasında hiç bir benzerlik yoktur. 

Ekim devriminin önderi Lenin,emperyalizme karşı dayanışma içinde Türkiye ile dostlik kurdu. Bu dostlukta ülkemizin iç işlerine müdahale edilmesine yer yoktu. Bugün Moskova yöneticilerinin TRT'nin oynatacağı bir filme dahi tahammülleri yoktur. Lenin, Boğazlardan herhangi bir savaş gemisinin geçirilmesine karşı çıkarken, son model bir uçak gemisini, helikopter gemisi kılığı altında boğazlarımız- dan geçirmeye çalışanlar bugünkü Kremlin yöneticileri değil midir? 

Sovyetler Birliği'nin Türkiye'deki Büyükelçilik Müsteşarı, Ekim Devriminin yıldönümü nedeniyle yaptığı basın toplantısını bile bir müdahale aracı olarak kullanmaya çalışmış. 
Türkiye'deki ABD üslerine değinerek, "Bir ülkede yabancı bir ülkenin askeri üslerine kesinlikle karşıyız" diyor. 

Madem bir ülkede yabancı üslere bu kadar karşılar, öncelikle Küba'daki, Vietnam'daki askerlerini geri çeksinler. İskenderun'da askeri gemileri için liman kolaylığı istemeleri ne anlama gelmektedir? 

Ayrıca Türkiye'de üs bulundurmak ya da bulundurmamak, Türkiye'nin savunması,tamamen Türkiye halkını ilgilendiren bir meseledir. Sovyet yöneticilerinin bu konuda söyleyecek hiç bir sözleri olamaz. 

*** 

Bu yıl da Ekim Devrimi yıldönümü nedeniyle Moskova'da büyük gösteriler düzenlendi. 
Tanklar, toplar, füzeler, geçit resmi yaptılar. 
Brejnevler de tribünlerde, girişecekleri yeni saldırıların hayali içinde, birbiri ardısıra sıralanan silahlarını seyrettiler. 

Sovyet halkı ise dünya halklarıyla birlikte Ekim Devriminin yıldönümünü, Yeni Çarlara karşı mücadeleyi geliştirerek kutluyor. 

Ekim Devriminin 62. yıldönümü kutlu ol- 


KISA HABERLER 


El Salvador’ da rehin tutulan 
3 bakan bırakıldı 


“Devrimci Halk Bloku" adlı örgüt tarafından 
14 gündür rehin olarak tutulan 3 bakan dün serbest bırakıldı. 

Ekonomi, Çalışma ve Planlama Bakanlarını, işgal ettikleri Ekonomi Bakanlığındarehin tutan örgüt üyeleri, hükümet ile bir anlaşmaya vardılar, 


Doğu Alman Devlet Başkanı Honeker, Güney Yemen’ e gidecek 


Doğu Almanya Parti ve Devlet Başkanı Erich Honeker'in bu ay içinde Güney Yemen'e gideceği öğrenildi. Doğu Berlin'den yapılan açıklamaya göre,Honeker gezi sırasında Güney Yemen hükümet yetkilileri ile askeri alanda işbirliği konusunu ele alacak. 


Gambiya Devlet Baskanı,.Afrika Askeri 


Birliğinin kurulmasını istedi 

Gambiya Devlet Başkanı Jawara, Cidde'de yayınlanan "Okaz" gazetesine verdiği bir demeçte, Afrika kıtasına yapılacak bir yabancı müdahaleye karşı koymak amacıyla bir Afrika askeri birliğinin oluşturulmasını istedi. 

Jawara, böyle bir gücün Afrika uluslarının güvenliğini ve egemenliğini dış tehditlere karşı koruyacağını belirtti. . 

Gambiya Devlet Başkanı demecinde devamla, Afrika'da birliğin oluşması yolunda ilk adımın, bazı bölgelerin sömürgeci tahakkümden kurtulması ile gerçekleşebileceğini belirtti. 

20 yıl içinde dünvadakı atom 
santrallarının sayısı Dine yükselecer 

Amerika'nın yüksek tirajlı günlük gazetelerinden "New York Times", bir haberinde, 2000 
yılında dünyadaki atom santralı sayısının bine yükseleceğini bildirdi. Gazete,sözkonusu haberi, 
66 ülkeden atom uzmanlarının katıldığı ve 1977 


yılında başlatılan konferanslara dayanarak verdiğini açıkladı. 


e mim, 


akıldaneleri 


parça daha batırıyorlar. 


havayı çalmaya devam ettiler. 


TİP yöneticisi, Prof. Sadun Aren... 


vunuyor. 


ralanırken, az gelişmiş ülkelerin ön 


ler. 


koşmak 


` bu kadar. 


meyende... 


Seminerden bir görüntü. 


Ekonomik ve Sosyal Etütler Konferans Heyeti tarafındanglüzenlenen 


"TÜRKİYE'DE İSTİHDAM VE IŞSIZLIK SORUNLARI" SEMİNERİ BAŞLADI 


KONOMİK ve Sosyal Etüdler y Konferans Heyeti tarafından düzenlenen "Türkiye'de İstihdam ve İşsizlik Sorunları" konulu seminer dün İstanbul'da Sheraton Oteli salonlarında başladı. 

3 gün sürecek seminerin dün sabah 
yapılan ilk oturumuna Nejat Eczacıbaşı başkanlık etti. Eczacıbaşı, semineri açış konuşmasında, Türkiye'de nüfusun hızla arttığına işaret ederek, 
2000 yılında nüfusumuzun 85 milyonu bulacağını belirtti ve "Türkiye ekonomisi kendi olanaklarıyla bunlara verimli iş Sağlayabilecek midir" diye sordu. Eczacıbaşı daha sonra 
1979 > yılına girerken Türkiye'de 
yaklaşık 2.5 milyon işsiz olduğunu belirterek, mevcut nüfus artışı ile ekonominin her yıl 500 bin kişiye ve giderek 4-5 yıl sonra ise yılda 1 milyon kişiye iş bulmak zorunda kalacağını söyledi. 500. bin ilave işgücü 


çekiç 


Gülay Göktürk 
Bunlar da DİSK'in 


Yalnız CHP'nin akıldaneleri olacak değil ya. 
DİSK'in de var. Onlar da Baştürk'ün, Işıklar'ın ve diğer yetkililerin kulağına üfleyip duruyorlar. Her üfleyişlerinde de DİSK'i çamura bir 


Hatırlarsınız, DİSK'te 1977 sonunda patlak veren çatışmada baş meselelerden biri de uzmanlar sorunu idi. Genel Kurul'da gelen yönetim, "Uzmanlar saltanatına son vereceğiz" diyor, bir daha demiyordu. Ama baktık, aradan gê çen iki yılda, Türkler'den bu yana süren uzmanlar saltanatında değişik pek bir şey olmadı. Hüsnü Dilli, Nejat Firuz gitti, ama yer-İerine geçen bazı akıldaneler bir alt telden aynı 


Bu akıldanelerden biri de Sadun Aren, eski 


DİSK kalkmıs epey bir külfete girmiş DİSK Araştırma Enstitüsü diye bir enstitü kurmuş. Başına da Sadun Hoca'yı getirip oturtmuş. Bütün imkanlarihı hizmetine vermiş. 
"Haydi, incele. araştır, yaz yazıştır"' demiş. 

Sadun Hoca ne yapıyor? Oturduğu yerden 

“15 yıllık o eski fikirlerini yeniden allayıp pullayıp, altına da bir DİSK imzası çakıp, piyasaya sürüyor. DİSK yöneticileri de bu fikirleri, örgütümüzün görüşüdür deyip orada burada sa- 


Aren'in geçenlerde AET ile ilişkiler konulu bir konferansta yaptığı konuşmaya bakarsanız, Türkiye'nin bütün derdi, enflasyonist gidişin, işsizliğin, pahalılığın, darboğazın ve de her türlü ekonomik çıkmazın nedeni, Türkiye'nin başındakilerin yeteri kadar uyanık tüccar, iyi birer müşteri kızıştırıcısı olmamasından kaynaklanıyor. "Bütün mesele 'Sosyalist Sistem'le ilişkilerimizi daha geliştirmekte" diyor. DİSK'in akıldanesi, "böylece, ekonomik sorunlarımızı halledebilir, pazarlık gücümüzü artırabiliriz." 

Prof, Aren aynı görüşleri geliştirilmiş bir şekilde DİSK için hazırladığı ekonomik raporda da tekrarlıyor. Bu raporda, Üçüncü Dünya ülkelerinin: kendi “aralarındaki dayanışmayı artırmak ve emperyalist ülkelerle daha adil ilişkiler kurmak için mücadele etmesi anlamına gelen Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen mücadelesi, "gericilikten başka birşey değil" diye ka- 


kış yolu olarak Moskova'ya giden yol bırakılıyor ve üstüne basa basa aynı şey tekrarlanıyor: Çözüm "Sosyalist Sistem"le daha yakın ilişki- 


Ekonomik buhranı atlatmak için Türkiye'nin bağımsızlığını açık artırmaya çıkarmak. Amerika'yı korkutmak için Rusya'ya göz kırpmak. 
Kendi kaynaklarımla ne yâpabilirim diye düşünmeyi bir kenara bırakıp, bütün Üçüncü Dünya ülkelerine sırt çevirip, Brejnev'in dizi dibine 


“İşte DİSK danışmanın 'DİSK'e verdiği akıl Aslında kabahat, aklı verende değil, Aren' 


den akıl isteyende. Sadun Höca'nın verdiği akıl- dan hayır gelse idi, eski TİP'e gelirdi diye düşün- 


artırdı 


EREĞLİ (ÖZEL; 
Maden-İş bölge temsilciliğinin geçtiğimiz ayın sonlarında tamamlanan delege seçimlerinin kesin sonuçları belli oldu. Buna göre 307delegelikten 110'unu muhalefet kanadı kazandı. 

Sendika içinde iktidar kanadı olarak anılan Cevdet Yılmaz ve arkadaşları ERDEMİR'de 9 
üniteden 6'sında etkin oldular, Ancak bu ünitelern diğer üç üniteye kıyasla küçük olması delegelerin dağılımını da etkiledi. TİP ve Dev-Yol grupları ile 1973 yılnda 
9. Bölge Temsilciliği görevini yapan Maden-İş üsi yönetimi ile ihtilafa düştüğü için istifa eden Özer Er'in grubu sıcak ve soğuk <haddelerde ve merkez bakımda seçimleri kazanarak 110 delegelik elde ettiler. 

Halen 9. Bölge Temsilciliğine vekalet eden Cevdet Yılmaz ve arkadaşları TKP eğilimlilerle bir kısım CHP'lilerden oluşuyor. Bununla birlikte TKP eğilimliler CHP'nin desteğini kaybetmemek için hiç bir fraksiyona dahil olmadıkları görüşünü yaymaya çalışıyorlar. Dele- 


e tek çı- 


rına göre Maden-İş içindeki TKP eğilimlileri belirli ölçüde güç kaybına uğradılar. 

Perşembe günü yapılacak olan kongrede temsilcilik için Cevdet Yılmaz ile Özer Er'in aday olmaları kesinleşmiş durumda, Muhalefet grubunun kongrede TKP'nin iç yüzünü iyi sergilemesi halinde şimdiki yönetimi devirme ihtimalinin güçlü olacağı bildiriliyor. 

Öte yandan Yargıtay" 
ın ERDEMİR'de Maden- 
‘İş'in yetkisini iptal etmesi ve fişlerdeki tarih- 


arzının tamamına iş bulabilmek için ise, yılda 600 milyax liralık yatırım yapılması gerektiğine ve 300 milyardövize gereksinme olduğuna işaret etti. 


İkinci olarak Prof. Dr. Orhan Türkay, "Türkiye'de istihdam sorunu ve geleceği" konulu bir konuşma yaptı. 
Daha sonra Prof. Baran Tuncer gündem dışı bir konuşma yaparak, Türkiye'de işsizliğin şimdiye kadar rakam olarak tespit edilemediğini be" lirtti ve işsizlik sorununun önümüzdeki 15 yıl içinde daha da önem kazanacağını söyledi. Doç. Dr. Tansu Çiller de seminerin sabahki ilk oturumunda "Sanayiesine stratejileri ve istihdam" konulu bir konusma yaptı. 

Öğleden sonra yapılan ikinci oturumuna ise, Şahap Kocatopçu başkanlık etti. Prof. Dr. ErdoğanAlkin "Kambiyo politikası ve istihdam" konulu bir konuşma yaptı. 


ge seçimlerinin sonuçla- ` 


lerde sahtekarlık yapılip yapılmadığının tesiti için, yeniden Ereğli ş Mahkemesine göndermesi Maden-İş üyesi işçiler arasında sendika yönetimine karşı güvensizliği artırdı. 

Maden-İş üyesi birçok ERDEMİR işçisinin 
“Artık bu sendikanın hiç bir sözüne güven olmaz. 
Yetkinin uzamasına da asıl bunların tutumu sebep oluyor" dediği bildiriliyor. 


Ramazan Çakıroğlu 


da da sürdü. 


Kömürün bulunuşu 1829 olmasına rağmen, işletmeye açılışı 1848 tarihine rastlar. Yani kömürün bulunuşun- dan 19 yıl sonraya... Bir kömürün bulunması için çaba harcayan o zaman- ki saray çevreleri kömür bulunduktan sonra adeta değerini bilmemiştir. Bu tarihin ilginç olan bir yanı da 1838 yılında İngilizlerle imzalanan anlaşmadan on yıl sonrasına rastlaması ve bu anlaşma ile birlikte Havzaya İngilizlerin hakim olmasıdır. 
İngilizler “Ticaret Anlaşması''ndan sonra işletme imtiyazını 30 bin kuruş gibi cüzi bir rakama almışlardır. 
Daha sonra Havzada Bahriye Nezaretinin idaresi, peşinden Dilaver Paşa Nimaznamesi görülmektey- se de, Bahriye İdaresinin 1878'den itibaren derin bir kriz içine yuvarlanması 1879'da büyük sermaye akınını doğurmuştur. 1900'ü izleyen yıllarda da Havzada yabancı-yerli sermaye çelişkisi görülmektedir. Bunun peşinden ise Alman sermaye gruplarının Havzayı ele geçirme girişimleri dikkati çeker. Bunun peşinden Çarlık sermayesinin sızma girişimi gelir. 

Daha sonra Alman emperyalizminin "Harp Kömür Merkezi", siyasi kolonileri ve Havzanın Fransızlar tarafından işgali görülmektedir. 
8 Mart 1922'de Havzayı işgal eden 
Fransızlar 21 Haziranda Havzayı terk etmek zorunda kalmışlardır. Havzanın işletme açısından son aşaması ise 1940'ta gerçekleştirilen ve Tam Devletleştirme veya Füzyon (Füsion) diye anılan olaydır. Bu tarih yabancı sermayenin sona erdiği gündü 

EREĞLİ AĞALARI VE 

UZUN MEHMET'İN KATLİ 
Tarihte birçok insan buluşlarının kurbanı olmuştur. Ya da buluşların- dan dolayı yargılanmış, ceza almış, idama uğramıştır. Yargılamayı ise genellikle hakim sınıfların o dönem- deki en gerici kesimi uygular. İşte Uzun Mehmet de böyle oldu! Böylece kömürün bulunuşu kanlı bir olayla tarihe geçti. 

Cumhuriyetin 10. yılnda Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasınca bastırılan bir eser Uzun Mehmet'in ölümünü şöyle anlatmaktadır. 

"Halktan bir adamın Osmanlı hükümetince aranılan maden kömü- 


Maden-İş 9. Bölge Temsilciliğinde TKP kanadının adayı Cevdet Yılmaz. Maden-İş'in ERDEMİR'deki yetkisinin iptali TKP'li Maden-İş yönetiminin yeni sahtekarlıklarını ortaya çıkaracak. 


Emperyalist işletmeciliğe , Uzun Mehmet Bayramı 


Bölge Temsilcilik Kongresi bugün yapılıyor Maden-İş 9.Bölge Temsilciliği delege seçimlerinde muhalefet güç topladı 


e TKP yanlıları CHP” nin desteğini kazanmak için fraksiyonlar dışı görünmeye çalışıyorlar 

© Yargıtay’ ın ERDEMİR' de T.Maden-İş' in 


yetkisini iptal etmesi Maden-Iş” in tabanında yönetime karşı güvensizliği 


| 


ve kültüre vurular darbe 2 


Zonguldak maden ocakları kömüre ilk kazmanın vurulmasından itibaren zaman zaman patlayan güçlü işçi hareketlerine de sahne oldu. Emperyalist işletmelere karşı milli bir yön de taşıyan bu hareketler Kurtuluş Savaşı sonrasın- 


Kömürün ilk şehidi ve işçi mücadeleleri 


© Ereğli ağaları kömürün yoksul bir kişi tarafından bulunup mükafatlandırılmasını çekemeyerek onu öldürdüler 


rünü meydana çıkarması ve bu yüzden taltif edilmesi, o zaman Ereğli nin zalim bir hükümdarı vaziyetin- de olan Osmanlı hükümetinin Ereğli Kaymakamı, derebeyi Hacı İsmail Ağayı sinirlendirdi. Ve kendi adamları vasıtası ile Uzun Mehmet'i İstanbul'da misafir olduğu handa zehirletmek sureti ile öldürttü." Aynı belgeden Uzun Mehmet'in karısının yoksulluktan çıldırdığını da öğreniyoruz. 

Havza üretime geçer geçmez işçi mücadeleleri de başgöstermiştir. Bunlardan en önemlisi ve tarih sayfalarma en açık şekilde geçeni 1908 
Eylül ortalarında başlayıp iki ay süren demiryolu grevidir. O dönemde bir grev fırtınası estiğini Selanikli, Aydınlı, Rumelili demiryolu işçilerinin de aynı tarihlerde greve geçmesinden anlıyoruz. Zonguldak demiryolu grevi Zonguldak'la ilgili eski bir eserde şöyle anlatılıyor: 

DEMİRYOLU GREVİ 

“Direniş önce demiryolu işçilerinin, katarların hareketine engel olmak için, demiryolları üzerine barikatlar kurup, bu barikatların iki yanlarına bayrak dikmeleriyle başlamış, giderek bütün işçiler ayaklanmışlardır. İşçiler büyük gruplar halinde, önlerinde allı-yeşilli bayraklar ve ellerinde balta, kazma, kürek ve çekiçlerle şehre inmişler, Ereğli şirketinin idare binalarını kuşatmışlardır. Bu arada işçilerle polisler arasında çatışmalar olmuş, fakat polisler binlerce direnişçi işçi karşsın- da kaçmak zorunda kalmışlardır. 
Bir kısım işçi lokomotifleri ve binaları tahrip etmişlerdir." 

Buna karşı işçilerin üzerlerine tabur sürülmüş, hatta yurt düzeyinde yaygınlaşan direnişler yüzünden "örfi idare" ilan edilmiştir. Bu grevin sonunda taleplerinin bir kısmını alan işçiler mücadeleyi durdurmamıştır. 
Ancak çalışma şartlarına ve diğer sorunlarına köklü bir çözüm getirilmemiştir. 

1923'lere doğru durum öyle bir hal almıştır ki, işçilerin mücadelesini önlemenin yolunun işçileri bölmekten geçtiği planı uygulamaya konulmuştur. 

YARIN PROVOKASYON 
ÖRGÜTLERİ 


Aydınlık] 


Fatih santralından 20 ülke ile otomatik görüşme yapılabiliyor 


İSTANBUL (AA) 
Fatih Santralından 20 
i*a ile otomatik görüşac, dün başladı. 
Telefon Baş Müdürlü- 
$ü yetkilileri, Fatih Santalından,dış ülkelerle otomatik telefon görüşmelecinin yapılabilmesi: için uzun süredir yapılan çatışmaların sona erdiğini ve santralın hizmete girdiğini söylediler. 


Basın 
Yayın” dan 
Siyasal” a geçme hakkı kaldırıldı 


ANKARA (ÖZEL) 

Basın Yayın Yüksek Okulundan Siyasal Bilgiler Fakültesi- ne geçme hakkı kaldırıldı. 

Ankara Üniversitesine bağlı Siyasal Bilgiler akültesine 
Basın Yayın Yüksek Okulundan: Öl i alma işlemi, kurulu kararıyla bu yıl dahil olmak üzere kaldırıldı. 

Basın Yayın Yüksek Okulundan her yıl belli bir not orta-İamasına ulaşan ve fark derslerin sınavını veren öğrenciler birinci sınıfın sonunda bağlı bulunduğu Siyasal Bilgiler Fakültesi- ne ikinci sınıf öğrencisi olarak devam edebiliyordu. 


Tütün ihracatından dolar başına 

10 lira fon 
kesilecek 


İZMİR (ÖZEL) 

Bir süre önce durdurulan tütün asgari ihraç fiyatları yeniden belirlendi. 
Ege A grat Tütün için 3 
dolar 40 sentlik asgari ihraç fiyatı belirlenen Ticaret Bakanlığ: kararnamesinde tütün ihracatınca 


10 lira fon kesileceği de 
belirtiliyor. 

1978 yılı ekici tütün 
piyasasının ardından yapılan devalüasyondan sonra tütün ihracı için 
1 dolar 35 lira hesaplanırken 10 lira fon uygulamasıyla tüccar için İ dolar 25 liraya gelmiş oluyor. 1978 yılı ürününün 100 lira üstünde bir maliyeti olduğunu Öne süren tütün tüccarları fon uygulamasına şiddetle karşı çıkarak, yeni kararnameyi "Tütün ihracatını resmen ilan edilme- den Oo devletleştirilmesi" şeklinde yorumluyorlar. 
3 dolar 40 sent üzerinden 
şimdiye kadar 31 milyon dolar tutarında 10 milyon kilo tütünün ihraç tescilini yaptırdıklarını belirten tütün tüccarları, yeni uygulamadan sonra 
1978 yılı ürünü tütünleri 
ihraç edemeyeceklerini açıkladılar. Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Esin Özgener, 1979 yılı tütün piyasası için de başlattıkları hazırlıkları durdurduklarını tespit için köylere gönderdikleri eksperlerinin geri çağrıldığını belirterek, şöyle devam etti: 

“Ticaret Bakanlığı ihracattan dolar başına 
10 lira fon kesmesi şeklindeki kararı sonunda tütün ihracatçısı 117 lira 55 kuruş mallettiği tütünü 83 lira 55 kuruşa satmaya zorlanıyor. Fon uygulanmasıyla tütün ihracatçısıena toplam 1 
milyar 347 milyon liralık yeni bir vergi getirilmiş oluyor. Bu şartlar altında tütün ihracatçısı- nın elinde bulunan yaklaşık 44 milyon tütünün ihracı imkansızdır. Bu şartlar altında ihracat yapan tüccar iflas edecektir” 

Tüccarın elindeki tütünü ihraç etmemesi sonucu 150 milyon dolar tutarında döviz girdisi kaybı olacağını belirten Özgener, Merkez Bankası tarafından tüccara verilmiş olan 5 milyar dolayında kredinin de vadesi belirsiz bir tarihe erteleneceğini söyledi. 


21, 23 ve 24 ile başlayan telefonların otomatik görüşmeyi yapabileceğini belirten yetkililer konuşmalarda çevir sesi alındıktan sonra 
9 numaayı, daha sonra 
da görüşme yapılacak ülkenin kot numarasının ve telefon numarasının çevrileceğini belirttiler. 

Fatih Santralından şu ülkelerle otomatik görüşme yapılabiliyor: 

Amerika, Kanada, 
Fransa, Monako, İsviçre, İngiltere, Kuzey İrlan- da, Batı Almanya, İran, Hollanda, (o Lüksenburg, Avusturya, Danimarka, Avustralya, Finlandiya, Belçika, İtalya, İsveç, Norveç , Güney Kore. 


Teknik Yüksek 
Okulların yönetim, öğretim, eğitim ve öğrenci alımındaki esasları belirlendi 


ANKARA (AA) 

Teknik Yüksek Okullarının. yönetim, öğretim, eğitim ve öğrenci alımındaki esasları belli oldu. 


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bu konudaki yönetmelik açıklanarak ilgili okullara gönderildi. 


Teknik Yüksek Okullarının yönetime! ilişkin esasları arasında "Bölüm Başkanlığı" adı altında bir başkanlığın kurulması bulunuyor. Ayrıca Okul Darışma Kurulu adı altında kurulacak olan bir başka kurulda ise öğretmenliğin dışında o ilin belediye temsilcisi, Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi ve en çok üyesi olan sendikanın temsilcisi- nin bulunması da öngörüldü. 


è Öğretim üyelerinin niteliklerine ilişkin esaslardà ise, kadrolu öğretmenlerin yanı sıra, okulda öğretmen görevini yapacak kişiler arasında sözleşmeli öğretmenler ile "usta öğretici uzman"lara da yer verildi. 


Yönetmeliğin eğitim ve öğretim bölümünün 
“okula kabul" koşullarında ise. okula girecek öğrencilerin en 'az orta öğretim kurumunu başarı ile bitirmiş olma ilkesi getirildi. Universitelerarası Seçme Sınavındaki puan esaslarına göre okula öğrenci alınma ilkesi kabul olundu. 


Sınav geçme notları- nın ise en az 50 en çok 
100 olması gerektiği 
belirtilen yönetmelikte, 50'den aşağı not alan öğrencilerin sınıfta kalacağı belirtildi. 


Yönetmelikte ayrıca bir dersin programında gösterilen toplam saat sayısının dörtte birine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlıktan sınıfta kalacağı kabul edildi. 


Acaba korunacakmi? 


Kültür Bakanlığı 
"Korunması gerekli eski 

eserler” arasına 

843 ünite 
daha kattı 


ANKARA (AA) 

Kültür Bakanlığı "korunması gereken eserler" arasına. 843 ünite daha kattı. 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca "korunması gerekli eser" olarak belirlenen yeni üniteler İzmit, İstanbul, Samsun, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Çorum, Denizli, Gümüşhane, Ankara, İçel, Kahramanmaras. Hatay, Rize, Aydın, Afyon, Van, Eskişehir, 


Niğde, İzmit illerinde bulunuyor. 
“Korunması gereken 


eski eserler" arasında hamamlar, camiler, çeşmeler, su kemerleri, türbeler, kiliseler, sarnıçlar, konutlar, bedestenler, depolar, oteller, okullar, hükümet konakları, hastaneler, karakollar, kale duvarları, doğal setler, antik kentler, anıt ağaçlar, höyükler, köprüler, yeşil alanlar, mezarlık ve şehitlikler yer alıyor. 


Ulusal Beslenme Kongresi : çalışmalarına başladı ` 


Beslenebilmek için asgari ücretin 19 bin 620 lira olması gerekiyor 


ANKARA (THA) 


Türk Tabibler Birliği ile Türk Veteriner He- 


kimleri Birliğinin düzenlediği 


"Birinci Ulusal 


Beslenme Kongresi” çalışmalarına dün Ankara' 


da başladı. Kongre: 


üç gün sürecek 


Ulusal Beslenme Kongresinin ilk gününde Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyince hazırlanan "asgari ücret ve beslenme" adlı bildiri ele alındı ve asgari ücretin 19 bin 620 lira olması gerektiği görüşü savunuldu. 


Türk Tabipler Birlii 


ği Başkanı Doktor Erdal 


Atabek, Kongreyi açış konuşmasında "Amacı 


mız, beslenme sorununu, 


daha yaygın, daha et- 


kin çalışmalarla emekçi halkın, yığınların sorunu durumuna getirmektir. Amacımız beslenme sorununu, toplumun özgürlük, bağımsızlık demokrasi savaşımının bir parçası olarak vurgula- 


yabilmektir." dedi. 


Kongrenin öğleden sonraki bölümünde "s0syo-ekonomik yapının sağlığa yansıyan sonuçlan” üstüne bir açık oturum düzenlendi. Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Doktor Erdal Atabek'in yönettiği açık oturuma Tevfik Çandar, Doçent Doktor Osman Nuri Koçtürk ve Profesör Doktor Sabina Özgür tar- 


tışmacı olarak katıldılar. 
Koçtürk ` ko 


t Doktor 


emperyalizmin dünya çapındaki beslenme politikasını eleştirerek, “Ticaret ve endüstri burjuvazisi ile onlara şandancılık eden İngiliz papazı Malthus'dan bu yana büyük çabalarla geliştirdiklen, halkları zayıf düşürme yöntemlerine geniş katkıları olan tahılla tek yanlı beslenme, tanm politikalarını etkileyerek, olanakları tek 


yanlı 


geliştirme, emperyalizmin beslenme 


politikasında önemli bir yer tutmaktadır." şek- 


linde konuştu. 


Istanbul'daki binaları yıkılıyor Sakatlar Derneği üyeleri açıkta kaldı 


AYTEN ERBAY 


İstanbul'un Şehremini semtinde bulunan Sakatlar Derneği binasının yıkılmasına karar verildi. 
Binanın yıkılmasıyla 5 
bin dernek üyesi yer gösterilmemesi nedeniyle sokakta kalacak. Dernek başkanı ve üyelerinin belediye ve. çeşitli müesseselerine baş vurmalarına rağmen hiç bir netice alamadılar. 


Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi Başkanı İsmet Gökçek "Bu gün binanın yıkılması konu degil. Çünkü istimlak hududuna giriyor. Biz yer istiyoruz. Sokakta kaldık. 
Belediye Başkanıyla yaptığımız görüşmede bize "hayır olmaz' demediler, fakat yer de göstermediler" dedi. 


Topkapı surlarının yanındaki belediyenin boş arsasına önce çadır kurarak,daha sonra barakada yaşamlarını sürdüren dernek üyeleri,barakanın yıkılacağı söylentilerine karşılık "Sadece bizimki yıkılmak o isteniyormuş, 


geldiğini belirtti. 


öne sürdü. 


çevremizde belediyenin arsasına yerleşip, ticaret yapan birçok atölye var, önce onları yıksınlar. Bizimkini yıkmaları için bize yer bulmaları gerekir" dediler. Geceleri çok soğuk olduğunu söyleyen 


“Cemil Şener ''1973 sene- 


sinden beri bizi süründürüyorlar. Guraba Hastanesinde bizim belli bir yerimiz vardı. Dekanlık daha iyi bir yer vereceği- ne dair vaadlerle bugünkü binaya getirildik. Bu binadan da çıkarıyorlar. 
2 yıldır baş vurmadığımız yer kalmadı" diyerek kendilerinin bugün oturdukları yeri tespit edip krokisini yetkililere gön derdiklerini fakat henüz olumlu bir cevap alama dıklarını belirtti. Ayrıca “Belediye Baskanına se çim zamanı baş vurduk bize şimdi bununla uğra şacak vakti olmadığın söyledi"' dedi. 

Hepsınin birleştiği ko nu yer gösterilmediğ takdirde bütün dernel üyeleri hep beraber kaz ma kürekle oturduklar barakayı savunacakların söylediler. 


Eski maliye bakanları, ekonominin en kötü dönemini yaşadığı konusunda birleşti 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye'nin Ekonomisi" konulu açık oturum dün Odakule'de yapıldı. Oturuma, eski maliye bakanların'lan AP Milletvekili Cihat Bilgehan, CHP Senatörü Besim Üstünel ile Prof. Erol Manisalı ve işadamı Orhan Işık katıldı. Konuşmacılar Türkiye'nin son 15 yıldan beri en kötü dönemini yaşadığı konusunda birleştiler. 

Oturumda ilk konuşmayı yapan Prof. Besim Üstünel, 1974'ten beri Türkiye'de halka bütün gerçeklerin açıklıkla anlatılmamasının, içine düşülen en önemli hatalardan biri olduğunu söyledi. Üstünel, bugün karşı karşıya bulunulan sorunların başında enflasyonun durdurulmasının 


“1979 Sonbaharında 


Daha sonra söz alan Cihat Bilgehan, kendi kendimize yetmek için sağlıklı bir vergi politikası önerdi. Türk Parasını Koruma Kanunu kaldırılmalıdır"! diyen Bilgehan, yabancı sermaye olmadan Türkiye'nin kalkınamayacağını öne sürdü. Petrol bunalımına da değinen Bilgehan, "Petrolü çıkarmamız gerekiyor. Bunun için TPAO yetersiz. Rusya bile ABD'ye Sibirya'da petrol çıkarttırıyor. Biz üstün teknoloji nerede olursa olsun, gelip petrol çıkarmasını istiyoruz “dedi. 

Oturumda konuşan Prof. Erol Manisalı da, “Son 15-17 yıl içinde en kötü sonbahar 1979' da yaşanıyor" diyerek, büyüme hızının sıfır, hatta negatif olduğunu, enflasyonun 1980'den sonra yüzde 100'ün üstüne çıkması halinde, Türkiye'nin bir Güney Kore, bir Güney Amerika ülkesi olacağını söyledi. 

İşadamı Orhan Işık ise, Batıyla yanyana olmadan Üçüncü Dünyaya mai satamadıklarını 


8 kasım 1979 


Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca dün Adli Tıbba götürülüyor. 


Üniversi 


ANKARA (ÖZEL) 

Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesinde çalışan İntern ve stajyer doktorlar,14 Ekim seçimlerinden sonra hastanede can güvenliği kalmadığını, sağlık hizmetlerinin yapılamadığını açıkladılar, Doktor- 


lar, kalan eğitimlerinin Hacettepe "25 Ekim günü kucağında el Üniversitesinde tamamlanmasını (o Şındaki çocuğu olduğu halde Tıp Fatalep ettiler, kültesiyle içiçe buluna Devlet 


Üniversite kantinini ÜGD İkinci Başkanının işlettiğine dikkat çeken doktorlar, kantinin sabahlara kadar açık tutulduğunu ve kantine gelen komandoların,bayan doktor ve hemşirelerin lojmanlarına saldırılar tertiplediklerini söylediler. 

Doktorlar olayları şöyle açıkladı- 


miştir." 


lar: 
"16 Ekim 1979 günü öğle yemeği sırasında bir intern arkadaşımız Dr. 
Sefer Kumanda tarafından, 'Sabaha çıkmayacağı' söylenip ölümle tehdit edilmiş, ve aynı arkadaşımızın da içinde bulunduğu dört doktor arkadaşımızın arabası, iki faşist katil tarafından iki metre mesafeden kurşunlanmıştır. Arkadaşlarımız büyük bir şans eseri yalnızca biri bacağın- dan yaralanarak bu korkunç olayı at atmışlardır. Olay yerinden 5-10 metre uzaklıkta bulunan görevli polisler olaya seyirci kalmıştır. 
"Saldırı olayı üzerine Kayseri Üniversitesi Yönetim Kurulunca hastane çalışmaları tamamen durdurulmuş, 100'e yakın intern ve stajyer dokto- 


Öğrenciler, 
Atatürk” ün ölüm yıldönümünde, yüksek öğrenim 


te kantinini ÜGD ikinci Başkanı işletiyor 

MHP'liler saldırılarını artırınca (| Tıp Fakültesinde sağlık 

hizmetleri yapılamaz oldu 


© Valilik, ” Elimizde güç vok. kendinizi savunun” dedi 


ra 20 gün süreli izin verilmiştir. Acil servis ve poliklinikler rumu acil olmayan h. 
neden taburcu edilmişlerdir. - 

“19 Ekim günü ise CHP' İl Genel Meclis üyesi Av. Ömer Yılmaz faşistlerce kurşunlanarak öldürülmüştür. 


Hastanesindeki işine giderken, silahlı saldırı sonucu Tüs-Der Yönetim Kurulu üyesi Sayman Sait Çelik öldürülmüştür. Yağmur altında üç buçuk saat bekletilen cenaze için CHP'li belediyeden bile araç temin edileme- 


ölüm olaylarından sonra MHP' lilerin 21 Ekim tarihinde hastaneye saldırdıklarını da anlatan doktorlar, saldırı günü Valilikten yardım isdediklerini fakat "Elimizde güç yok, kendinizi savunun" diye cevap aldıklarını belirttiler. ¿ 

MHP'li komandoların saldırılarını ve tehditlerini açıklayan doktorlar ,birçok nöroloji öğretim görevlisi ve asistanın istifa edip Kayseri'yi terkettiklerini sözlerine eklediler. 

Öte yandan TUMAS, Töb-Der ve TÜMÖD Merkez Yürütme Kurulları da yaptıkları açıklamada, Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesindeki saldırıları kınayarak,doktorlara Hacettepe Üniversitesinde okullarını bitirme | imkanının tanınmasini istedilör. © “ 


SBE 3. sınıf öğrencisi U- 


ğur Özyeğen, listlere karşı ilk kurtuluş savaşını veren ulusal önderimiz anılmalıdır"' diyor. 


| /pekçi'nin katili Ağca 
tekrar Adli 


Tıbba 


getirildi 


©Bir görevliyi rehin alan komando Atilla Serpil tutuklandı 


HABER MERKEZİ 
Milliyet Gazetesi Baş 
Yazarı ve Yazı İşleri Müdürü Abdi İpekçi'nin katili M. Ali Ağca dün tekrar Adli Tıbba getirildi. 
, Yetkililerden alınan bilgiye göre, pazartesi günü Adli Tıbba Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Mü- 


atılmış, duar ise hasta- 


sürdürdüklerini de 


rontgen, 


"Emperya- 


“ni araştırdığı di. 


dürü Abdi Ipekçi'yi öl dürmekten sanık komando Mehmet Ali Ağca ile birlikte gönderilen çeşitli gasp ve soygun olaylarından sanık komando Atilla Serpil Ağca'nın yatağının altına konulduğu ileri sürülen iki silahla bir görevliyi etkisiz hale getirip bazı istekler öne sürmüştü. 

Öte yandan İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, Atilla Serpil'i hürriyeti tehdit ettiği ve silah bulundurduğu gerekçesiyle tutukladı. Mahkeme olay sırasında görevlerini ihmal etmekten samik bir asteğmen ile bir assubay için de tutuklama kararı verdi. 

Bu arada askeri sav- 


cılığın Mehmet Ali 
Ağca'nın olayla ilgisiöğrenil- 


Polis Komiseri Ali Yaşar Günaydın,Zeytinburnu'nda işine giderken ,arabasının içinde 4 kişinin açtığı yaylım ateşiyle öldürüldü (Altta Günaydın 


dırganlardan Nadir Kaya polisle girdiği çatışma sonucunda yakalandı. 


GİRESUN VE 
TRABZON'DA iKi ÖĞRENCİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 


Zeytinburnu’ nda 


m arabası görülüyor). Sal- f 


ADANA (ÖZEL) 
Bir süredir vekaleten yürüttüğü Adana valiliği görevinden ayrılarak Amasya valiliği görevine dönen Aydemir Ceylan düzenlediği basın toplantısında "Herkes bizden özveri istiyordu. Bu şartlar altında ayrılmayı tercih ettim" dedi 


8,5 ay önce Amasya valiliğinden Adana valiliği görevine atanan Ayde mir Ceylan, Adana'daki işlerin güçlüğü, devlet des teğinin yokluğu, uyum içinde çalışması gereken kuruluşların uyumsuzlu ğu sonucu valilik görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını belirttiği basın toplantısında şunları söyledi. 


“Adana'ya geldiğim 


günün ilk gecesinde bir. 


kahvehanenin taranması ve 3 yurttaşımızın haya tını kaybetmesi bana görevimin ne kadar zor ol duğunu anlattı. İlk günlerde halkım ve görevlilerin şahsıma duyduğu gü- 


ven ve yardım, halka hizmet etmemde devlet görevlerini yerine getir 


memde destek ve rehber oldu. Adana'daki öldür me olayları, sadece Ada na'da değil yurt çapında geler yaratıyordu. 
Sıkıyönetim Komutanlı pon anarşiyi önleme çaalarına valilik olarak tüm gücümüzle yardımcı olmaya çalıstık 

“Anarşiyi önlemenin 
T polisiye tedbirler e mümkün olmadığını görerek, Adanalıların so runlarının temeline inme- ye çalıştık. Anarşiyi ön emek uzun soluklu, güç 


lü bir kadro ile ve kesinlikle devlet desteğiyle başarılacak bir iştir. Çe şitli nedenlerle son günlerde çöküntüye giden devlet bürokrasisinin yeniden halkın güven duyacağı şekilde disipline edilmesi bir hayli zordu. 
Bunu başarmaya çalıştık 


Adana için çeşitli çalışmalarının projelerini hazırlattığını ve bunlardan bazılarının ileri aşamalara da geldiğini kaydeden Aydemir Ceylan, daha sonra görevden ayrılmasını gerektiren nedenler üzerinde durdu ve şunları söyledi 


"Adana'ya asaleten atanmamın Adanalı bir bakan tarafından önlendiği biçiminde benim tamamen dışımdaki söy- 


biri polis iki kişi öldürüldü 


SBF 3. smıf öğrencisi Šinan Yağsan, "Emperyalistlere gereken dersi veren bir devrimcinin anılması hepimiz için görevdir" diyor. 


kurumlarında da tören yapılmasını istiyor 


ANKAKA (ÖZEL) 
Mustafa Kemal Ata- 


savaşını veren ulusal önderimizin 10 Kasım'da 


'ürk'ün, 10 Kasım'da 41. 
ölüm yıldönümünde ünirersitelerde törenlerle aulması konusunda öğencilerle görüştük, Öğrenciler,emperyaistlere karşı ilk kurtuluş 


HABER MERKEZİ 
Milli Kurtuluş Savaşımızın önderi Kemal Atatürk, ölümünün 
1, yıldönümünde 10 Kasım Cumarasi günü bütün yurtta, dış temsilciklerimizde ve Kıbns'ta törenlerle 


fustafa 


alacak. 


Ankara'da 10 Kasım günü ilk töm, Anıtkabir'de yapılacak .Cumhuraşkanı Fahri Korutürk, Cumhuriyet ənatosu ve Millet Meclisi Başkanları, aşbakan, Ana Muhalefet Partisi Başanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı 
2 Genelkurmay Başkanı ile birlikte 
nıtkabir ziyaret edilecek, kabre çeduruşunda 


nk koyularak saygı ulunulacak. 
Anıtkabir'deki 


? katılacaklar. 


Anıtkabir'deki törende, 


törene, urulu Üyeleri, Yüksek Yargı Organrı Başkanları, Kuvvet Komutanları, yasi Parti Başkanları, orgeneraller * oramiraller, rektörler, müsteşurlar, di, belediye başkanı, mesleki kuruşlar ve askeri dernekler temsilcileri 


yüksek öğrenim kurumlarında da yapılacak törenlerle anılması gerektiğini söylediler. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesinde görüştüğümüz öğrenciler şöyle dediler* UĞUR ÖZYEĞEN -Siyasal Bilgiler Fakültesi 3. sınıf öğrenrisi: Atatürk'ü 


başkanı 


nulacak. 


Atatürk'ün 41. ölüm yıldönümü dolayısıyla bütün yurttaki ve Kıbrıs" taki okullarda da 10 Kasım günü anma törenleri çeşitli kuruluşlar tarafından Atatürkle ilgili toplantı, konferans ve sergiler düzenlenecek. 

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de okullarında Atatürkle ilgili olarak 
bir sergi düzenlediler. 2 


Bakanlar 


Cumhur- 


ATATÜRK'Ü 
BU YILDA 
TÖRENLERLE 
ANACAĞIZ 


Korutürk, koyduktan sonra, saat 09.05'te saygı duruşuna geçilecek. Aynı anda bütün _ yurtta saygı duruşu yapılacak. Fabrikalar sirenlerini, taşıtlar da kornalarını çalacaklar, Gönderlerdeki bayraklar yarıya indirilecek. 

Cumhurbaşkanı Korutürk Anıtkabir Özel zaladıktan sonra tören sona erecek, Törenden sonra Anıtkabir halkın ziyaretine açık tutulacak, Ulus'taki Atatürk Amtı ile Lozan Alanındaki Zafer Anıtlarına çeşitli kuruluşlar tarafından çelenkler ko- 


anmak bir zorunluluktur. 
Ulusal değerlerimizin her gün yozlaştığı bir dönemde, ulusal bağımsızlığımızın paktlara girmek yoluyla, ikili anlaşmalarla zedelendiği bir dönemde Üçüncü Dünyanın emperyalistlere karşı ilk kurtuluş savaşını veren ulusal önderimiz anılmalıdır. 


SİNAN YAĞSAN: 
SBF 3. sınıf öğrencisi: 


kabre (oçelenk 


.Defterini im- 


yapılacak. Bu arada 


Emperyalistlere gereken dersi veren bir devrimcinin anılması hepimiz için görevdir. Hele hele emperyalizme açıkça bağımlı hale getirilmeye çalışıldığımız bir dönemde Atatürk'ü anmak en önde gelen görevimiz olmalıdır. 

ABDULLAH DEMİR- 
DEŞEN: Hacettepe Üniversitesi Dişçilik öğrencisi: Ataturk birçok dünya uluslarının örnek aldığı ve takdir ettiği bir devrimciydi. Kendisi ulusa güvenerek emperyalizme karşı bir mücadele verdi ve emperyalistlerin yalnız halkın gücüyle bir ülkeden kovulabileceğini kanıtladı. Bu yüzden 10 
Kasım'da Atatürk'ün bu yönlerini anlatarak geniş kitlelerin Atatürk'ü daha iyi tanımalarını ve sahip çıkmalarını o sağlayabiliriz. Bunun için okul içinde öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin katıldığı toplantılar yapmalıyız. 

Bir SBF'li öğrenci: Atatürk'ün unutturulmak istenmesinden yana değilim. Ancak sürekli aynı şekilde, aynı düşüncelerin aktarılmasından yana 


da değilim. Durmadan aynı düşünceler etrafında dönülüyor. Atatürk'ün düşünceleri günümüzle 


birleştirilerek çağdaş bir biçimde kavratılmalıdır. 
Atatürk bir tabu değildir. 
Onu daha iyi tanıma mız, bütün yönleriyle tanımamız gereklidir. Antiemperyalist yanlarıyla tanıtılmalıdır. Atatürk günümüzde kusurları ve meziyetleri ile tanınmalıdır. 
Ancak öyle kavranabilir. 


HABER MERKEZİ 
İstanbul'un Zeytinburnu semtinde dün meydana gelen olaylarda iki kişi öldürüldü. 

Dün saat 7.45'te işine gitmek üzere evinden çıkan Mehmet Cura adlı şahısa Zeytinburnu Sümer Mahallesi 22. Sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından yaylım ateşi açıldı. 
Açılan ateş sonucu Mehmet Cura olay yerinde öldü. 

Yetkililer (o öldürülen Cura'nn MHP Zeytinbumu eski ilçe başkanı olduğunu ve olay yerin de yapılan aramada 12 adet 9 mm çapında boş kovan bulunduğunu belirttiler. 

Zeytinbumu'nda dün ikinci olay da 42. Sokak ta meydana geldi. 2. Şu be Gasp Masası Komi seri Ali Yaşar Günaydın işine gitmek üzere yola 
çıktığında saat 1015 
sıralarında arabasının içinde 4 kişinin açtığı yaylım ateşiyle ağır yaralandı. Guraba Hastanesine kaldırılan Günaydın kurtarılamayarak öldü 
Dört kişi oldukları belirlenen saldırganlardan Nadir Kaya güvenlik görevlileriyle girdiği silahlı çatışma sonucu ayağın- dan yaralı olarak yakalandı 

Yaralı Nadir Kaya'nın üzerinde bir adet 14'lük Browning marka tabanca ile 49 adet 9 milimetrelik mermi ele geçirildi 

Çevrede yapılan aramalarda olayla ilgisi olduğu sanılan Rüştü Vartan, MMehmettin ! Türkseroğlu ve Güner Halil gözaltına alındı. 

İlgililer iki kurşunla omuzundan, bir kurşunla 


Apocular 
Urfa'da bir genci öldürdü 

URFA (ÖZEL) 


Urfa Vilayetinin önünde o geçtiğimiz 


pazartesi günü Urfa 
Sanat Enstitüsü öğ- 


rencisi Cemal Türkmenoğlu, Apocu 6 
kişinin saldırısına uğradı. Birinci saldırıda kendini kurtaran Türkmenoğlu kaçarken, önü ikinci kez kesildiğinde bıçakla vurulup öldürüldü, 


da kalçasından vurulan Günaydın'ın MHP yanlısı olarak tanındığını belirttiler. 

Öte yandan MHP Zeytinburnu İlçesi binasında yapılan aramada da silah ele geçirildiği öne sürüldü. 

İstanbul Okmeydanı" 
nda önceki gece bir kahvehaneye saat 23.30 sıralarında açı ateş sonucu,garsonluk yapan Mehmet Kamil Yaman ağır yaralandı 

Öte yandan, Kartal'da 


önceki gün Yakacık Petrol Ofisi bi Zafer Ar- da, günlük hasılatı banka- ya götürürken kimliği 


belirlenemeyen bir kişi tarafından soyuldu. Soyguncu 200 bin lirayı alarak kaçtı. 


Viranşehir'de 

Viranşehir'de Türk- 
İş'e bağlı Tarım-İş Sendikası Ceylanpınar eski Başkanlarından Şükrü Deşik,dün silahlı kişilerce yaylım ateşine tutularak öldürüldü 

Şükrü Deşik evinden çalışmakta olduğu : 


Mahallesinde lanamayan k lım ateşine 


ilerce yaytutuldu 


ve 


rülen I 
evli ve 5 
idi 


k, 42 yaşında çocuk babası 


Trabzon'da 


Trabzon'un Ortahisar Mahallesinde sol eğilimli olduğu belirlenen Trabzon Ticaret Lisesi öğrencisi Kadir Pırsaoğlu bir grubun saldırısına uğradı. 

Ortahisar Mahallesinde bir grubun saldırısına uğrayan Pırsaoğlu bıçak darbeleriyle ağır yaralandı ve kaldırıldığı Devlet Hastanesinde (o kurtarılamayarak öldü. Olayla ilgi- 


li olarak iki kişi gözaltına alındı. 
Giresun'da 


Giresun Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü öğrencilerinden Mustafa Aydın kimliği belirlenemeyen kişilerin aç- 


tığı ateşle vurularak öldü 


ilen bilgiye göre at 21.30 sıralarıng görüşlü olan Aydın'ın Malpazarı mevkiin- deki evine giderken saldırıya uğraması sonucu meydana geldi. Açılan ateşle ağır yaralanan Aydın, hastaneye kaldırılırken volda öldü 


Mardin'de 


Mardin'in Kızıltepe 


Ilçe : Urfa caddesinde önceki gece saat 19.00 
sıralarında o silahlı bir grup, Osman Ertaş'a ateş ederek. öldürdü 


Adana'da bir kahve tarandı 


Adana'nın Denizli Mahallesindeki Sinan Kıraathanesi dün 10.30 sıralarında silahlı kişiler tarafından tarandı. Biri ağır olmak üzere 2 kişi yara landı. Yaralılar İhsan Ünal Hastanesine kaldırıl- 


dı 
Ankara'da 


Gülveren, Tarlaiçi'nde önceki gece saat 00.30 
sularında Birol Cansız adında bir kişinin yolunu kesen bir grup, ateş açarak Cansiz'ı ağır yaraladılar. Sağ görüşlü olduğu belirtilen Birol Cansız'a saldıranların kimlikleri- nin saptandığı bildirildi 


Gebze'de 3 Kurtuluşçu yakalandı 


Gebze'de | nü MHPİ aşkanı Yıl maz Taşkın'ı öldürdükleri öne sürülen Kurtuluş grubuna mensup üç kişi gü venlik kuvvetlerince ya kalandı. Kocaeli Valiliğinden verilen bilgiye göre güvenlik kuvvetleri Gebze'de bir kahvehane ye yapılan baskın sonucu söz konusu gruba bağ- 


lı olduğu bildirilen bir kişiyi yaksladılar. Bu sa nığın Sorgusu sırasında 


verdiği bilgileri değerlen diren güvenlik kuvvetleri İstanbul'da silahlı çatışma sonucu aynı gruba bağlı 2 kişiyi daha ele geçirdi. 


Kocaeli (o Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 
yakalanan sanıkların 18 
Ekim günü MHP Gebze 
İlçe Baskanı Yılmaz 
Taşkın'ı öldürdüklerini itiraf ettikleri bildirildi. 
Açıklamada sanıkların Gebze'de bir emniyet başkomiserinin evinin kurşunlanması, bazı kişi lerin silahla yaralanması, bazı yerlerin kurşunlan ması ve bir fabrikanın bekçisinin öldürülmesi olaylarına karıştıklarının anlaşıldığı da kaydedildi. 


.Diyarbakır'da 
Diyarbakır Türk Hava Yolları bilet satış bürosuna önceki gece saat 21.30 sıralarında patlayıcı madde atıle 


Adana Valisi istifa etti 


© Basın toplantısı düzenleyen Ceylan, “Herkes bizden özveri istiyor” dedi 


lenti ve bunun kesinlik kazanmaması son günlere kadar devam etti. 
Nedenini ve hedefini . bilemediğim bu polemiğin açıklığa kavuşturulamaması da benim çalışmalarımı etkiledi. Görev heyecanımı söndüren bir rol oynadı. Tereddütler uyandıran bu durumdan bazıları da yarar umdu. 


“Bütün bu güçlükler içinde anarşinin önlenmesi için i ışan kıymetli mesai arkadaşımız Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un bir siyasi cinayete kurban gitmesinin de yarattığı üzüntü UA rev boşluğu, ölümünden sonraki gelişmeler, valilik yönetimimizi zor dönemeçlere getirdi. Herkes bizden özveri istedi. 
Güç koşulların halledilmesini, hizmetlerin en iyi 

kilde görülmesini biz- 

en bekledi. Tek taraflı olarak bunun da altından kalkmaya, bunu içimize sindirmeye çalıştık. 


"Devlet yönetiminin bütünü herkes için özveri ister. Kuruluşlar arasındaki yasalara ve yetki soöldün ken dayalı eşgüdüm ,karşılıklı güven ve Rae ile devt arasındaki ilişkiye de yansır. Bu konudaki ahenksizlik halkı yaralar. 
Hukuk devleti olarak her kuruluş ve kişinin yetki ve sorumluluğu belli olduğu gibi, valinin de yi ve sorumluluğu belidir. Gerçek devlet yönetimi, yetki ve sorumlulukların ödün vermeden, nabza göre şerbet vermeden kullanılmasıdır. Bu konuda güçlük varsa, giderilemiyorsa görevde ısrar etmenin gereği yoktur. Ayrılmak gerekir. 
Kendi isteğimle Adana valiliğinden ayrılırken ben de bunu yaptım" 


Adana valiliği görevi- nin çok güç koşullar altında geçtiğini belirten Vali Aydemir Ceylan, 8,5 aylık görev döneminin, hayatının en önemli parası olduğunu söyledi. 

dana halkının desteğinin kendisi için kıymetli bir anı olarak kalacağını sözlerine ekleyen Ceylan, Adana halkına ve çeşitli kuruluşlara teşekkür etti. 
Ceylan sözlerini "Adana" 
Rp Adanalılara, ülkemize 

rış içinde esenlik ve mutluluk dilerim" diyerek tamamladı. 


Aliağa ve 
Mersin” den sonra 


Batman 
Kafinerisi de bakıma alındı 
DİYARBAKIR (THA) 


Bakıma alman Aliağa ve Mersin rafinerilerin- den sonra, TPAO Batman Rafinerisinde de 
1979 yılı ikinci dönem 
bakım çalışmaları dün sabah başladı. 


TPAO Batman Böl ge Müdürü Özkan Gümüş, bakım çalışmaları nedeni ile rafineride üretimin durduğunu, bakım sırasında ortaya çıkacak akaryakıt sıkıntısının mevcut stoklardan karşılanacağını belirtti 


Özkan Gümüş, 1 Aralik 1979 tarihine kadar devam edecek bakım çalışmaları süresince, bölgenin akaryakıt ihtiyacını karşılayacak miktarda stoklarının bulunduğunu açıkladı. 


Aydınlıkli 


açıkça 4 


Güvercin aklı 


"Barış Meleği” pozlarındaki Brejnev, son zamanlarda Avrupa'ya karşı yeni bir diplomatik taarruz başlatmış bulunuyor. Avrupa'ya karşı kafasının içindeki "silahlı taarruz”, dilinden "barış" taarruzu olarak dökülüyor. 

Barışa katkı olarak ne yapacakmış? 

Doğu Almanya'dan bin tank ve yirmi bin asker çekecekmiş! 

Brejnev'in Doğu Almanya'da 6 Ekimde yaptığı bu açıklamadan sonra, bütün Rusyacılar hemen koro halinde o eski şarkıyı bağırmaya başlıyorlar: "Sovyetler Birliği'nin barış ve yumuşamaya muazzam katkısı.” 

Bazı "güvercinler" de bu ninniye kulak verip, uyuklamaya devam ediyorlar. 

Böylece güvercinleri uyutmak için anlatılan 

bu "bin tank ve yirmi bin askeri çekiyorum" masalının ardında, kendini kurnaz tilki sanan Brejnev'in tuzağının bulunduğunu saklamış olacaklar. 
Bir kere, Brejnev'in 12 ay içinde geri çekeceğini söylediği bin tank ve yirmi bin asker, Avrupa'da bulundurduğu kuvvetin minnacık bir parçası. Tanklarının yüzde beşinden, askerlerinin yüzde ikisinden azı. 

Ayrıca Brejnev'in Avrupa'ya yerleştirmeye başladığı SS—20 füzeleri ile "Backfire" uçaklarını düşündüğünüz zaman, o,bin tankla yirmi bin asker evrede kulak kalıyor. 

Üstelik Brejnev, bu devenin kulağını öyle “muazzam bir lütuf" gibi durup dururken geri çekeceğim de demiyor. 

"NATO, Avrupa ülkelerine yeni füzeler yerleştirme' fikrinden vazgeçsin, ben de Doğu Almanya'dan bin tank ile yirmi bin asker çekeyim" diyor. 

Bu kadar da değil. Dahası da var: 

“Ayrıca, Almanya, Yunanistan ve Türkiye de, NATO'dan ayrılmaya yavaş yavaş hazırlansınlar bakalım” diyor. 

Aslında Breinev'in korkusu, Avrupa ülkelerinin artan Sovyet tehdidine karşı uyanmaya başlamaları ve birleşme eğilimi göstermeye başlamalarıdır. 

Bu korkuya karşılık herkese "Bak ben kuvvet çekmek istiyorum, onlar ise füze yerleştiriyorlar" diyerek barış meleği pozunu devam ettirecek. 

Herkes de Rusya' nın Avrupa'yı hedef alan üçlü nükleer başlık taşıyan SS-20 füzelerinin sayısını beş yılda üçbine çıkarmayı hesapladığını görmezlikten gelecek. 

Hepimiz, güvercin aklıyla düşünüp "Şu özveriye bak kardeşim. Haksızlık etmeyelim, bu Ruslar da gerçekten barış istiyor" diyeceğiz. 

Diyenler var. 

14 Ekim yenilgisi üzerine hükümetin istifa 
ettiğini açıklamakta olan Ecevit'e TASS muhabiri mikrofonu uzatıyor ve Brejnev'in teklifini nasıl karşıladıklarını soruyor. 

O da cevap veriyor: 

"Bu, SSCB'nin barışçı eğilimlerinin belirtisidir. Çözebildiğim kadarıyla Brejnev bu konuşması ile siyasal yumuşamanın insanlığın geleceği ve dünya barışı açısından askeri yumuşama ile desteklenmesi yolunda kapı açma eğilimindedir. Bunu olumlu bir girişim olarak karşılıyoruz". 

Bu sözleri duyduktan sonra, aslında özeleştiri-mözeleştiri, 14 Ekim yenilgisinin tahlili falan gibi şeyleri beklemek de abes oluyor. 


, Van Eğitim Enstitüsü Teknik Yüksek Okula dönüştürüldü 


VAN (THA) 


Kırklareli'nde 
33 ortaokul ve 
4 lise acıldı 


Van Eğitim Enstitüsü, 
Milli Eğitim Bakanlığınca, Teknik Yüksek Okul haline dönüştürüldü. 


Van Eğitim Enstitüsü 
Müdürü Mehmet Durak'ın 


KIRKLARELİ verdiği bilgiye göre, daha 

,, (THA) önce iki yılık olarak öğ- 

, Kırklareli nin 33 retim yapan Van Eğitim köyünde ortaokul ve Enstitüsü, 1979-80 öğ- 
4 köyünde de lise a- retim yılında Teknik 


çıldı. Yüksek Okulu olarak fa- 


aliyete geçecek. Önümüz- 


Yeni açılan lise ve 
E TA deki günlerde öğrenci ka- 


ortaokullara Kırklar- 


elisili emrine verilen 
200 öğretmenin 
dağıtımı yapıldı ve her köy ortaokuluna en az 4 meslek grubu öğretmeni verildi. 
Köylü yurttaşlar köylerine ortaokul açılması nedeniyle büyük sevinç duyduklarını söylediler. 


yıt işlemine başlanacak 
Van Teknik Yüksek Okulunun öğretim süresinin 
4 yıl olduğu belirtildi. 
Çeşitli dallarda teknik eleman yetiştirilmesi amacıyla Teknik Yüksek Okul haline dönüştürülen okula, öğrenci alımların- da bölge liselerinden mezun öğrencilere öncelik tanınacak 


Aaaa 


Subay ve assubay eşleri, görevi başında öldürülen polis eşleri Için bağış topladılar 


İSTANBUL (AA) 

İstanbul Valisi Orhan Erbuğ 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığına bağlı birliklerin subay ve assubay eşlerinin, görevi başında öldürülen polis ve bekçilerin eş ve çocuk- 


ları için yaptıkları 421 bin liralık bağışm çekini dün İstanbul Emniyet Müdürü Hayri Kozakçıoğlu'na verdi. 

Fotoğrafta Vali Erbuğ, bağış çekini Emniyet Müdürü Kozakçıoğlu' na verirken görülü 


8 Kasım 1979 


çu grupların 


meye çalışıyorlar. 


şunları diyor: 


14 Ekim seçimlerinde katılma oranının 
yüzde 75 civarında olması ve böylece boykotçuların halktan ağır bir darbe yemeleri üzerine boykotçu gruplar, yaptıkları seçim değerlendirmelerinde sihirli formüller bularak, katılma oranını düşük göster- 


Boykotçulardan Halkın Kurtuluşu dergisi, 22 Ekim tarihli sayısında yayınlanan "Seçim ve Sonrası" başlıklı başyazıda 


"Bütün aksi yaygaralara karşın, kitlelerin genel olarak gerici partilerden kopmakta oldukları ve seçimi boykot taktiği- 
nin zafere ulaştığı açıkça görüldü. 1977 
seçimlerine göre bu seçimlere Seçim Kurulunun verdiği rakamlar gözönüne alındığında 888.644 kişi katılmadı. Seçmen sayısının 1977 seçimlerine göre 1 milyon 
370 bin 319 kişi daha az gösterildiği ve 
ek olarak nüfus artışına oranla seçmen sayısının yaklaşık 750 bin artması gerektiği dikkate alındığında —ki bu toplam olarak seçimlere daha baştan 2 milyon 120 bin seçmenin katılmadığını gösterir — 3 milyon civarında seçmenin gerici partilere ilgi duymadığı görülecektir. Kitle mücade- 


bölümlerini sunuyoruz. 


lere göre mutlak sayı olarak bir milyon dolayında düşmüştür. İki yıl içinde seçmen sayısının nüfus artışı nedeniyle ço-Zalması gerekirken hem seçmen sayısı hem de oy kullananların sayısı mutlak olarak büyük bir düşme göstermektedir. 
"Boykot çalışmaları siyasal etkinliği- nin yanısıra seçime katılmayı düşürme anlamında da önemli oranda etkili olmuştur. Bu etki devrimcilerin güçlü oldukları İstanbul, Kars, Artvin bölgelerinde oldukça yüksek olmuştur." b Görüldüğü gibi boykotçular 1977'deki seçmen sı yısını esas alıp 1979'daki katılma oranını hesaplıyorlar ve yeni yazımla azalan'l milyondan fazla seçmen sayısını seçime katılmamış sayıyorlar. Bilindiği gibi seçmen sayısındaki bu azalma mükerrer yazılmaların ortadan kaldırılması ve bazı yurttaşların yazılmamasından ileri geldi. 
Boykotçulara göre mükerrer yazılmaların yanısıra, kütüğe yazılamayan ve seçmen 


er © YAYINLAR) © GÖYLAR Dergilerde 14 Ekim seçimleri 


Bu haftaki sayfamızı, çeşitli dergilerin 14 Ekim seçim sonuçları üzerine yaptıkları değerlendirmelere ayırdık. Boykotdergileri, seçim sonuçlarını evirerek çevirerek kendilerini haklı çıkaracak sonuçları yaratmaya çalışıyorlar. 


Boykotçuların sihirli formüllerle yarattıkları sonuçlar: 


Halkın Kurtuluşu: ”Seçimlere katılma oranı yüzde 55” 


Devrimci Yol:” Seçimlere katılım 1977'ye göre 1 milyona yakın azaldı” 


Moskova yanlısı partilerin bir kısmı başarısızlığı kabullenirken, TKP gibi bir bölümü ise sonuçları başarı olarak görüyor. 
Aşağıda, bu dergilerde yeralan 


değerlendirmelerin önemli 


hakkını alamayan yurttaşlar da seçimleri boykot etmiş oluyor. Boykotçuların bu sihirli formülüyle hesaplayacak olursak, 
14 Ekim seçimlerine seçmenlerin tümü 
katılsaydı , katılma oranının yüzde 80- 85'i geçmesi imkansız olacaktı. 


Aslında sayılardan da öte boykotçuların mantığının önemli yanı her seçime katılmayanı boykotçu saymaları. Oysa seçim döneminde boykotçuların kendilerinden başka kimseyi seçimleri boykot etmeye ikna edemedikleri, ancak baskı ve tehditlerle korkutarak seçmeni sandıktan uzak tutmaya çalıştıkları yaşanan ve bilinen bir gerçek. Yine seçmenin zorbalığa pabuç bırakmayarak sandık başına gittiği de ortada olan başka bir gerçek. 

Bu gerçeği boykotçular da görüyor olsalar ki, göğüslerini gere gere boykotumuz zafere ulaştı diyemiyor, böyle sayısal hokkabazlıklara başvuruyorlar. 


DEVRİMCİ HALKIN YOLU: 


de şöyle: 


Boykotçu 


sürüyor. 


deniyor: 


lesinin yükselmekte olduğu günümüzde seçimler gericiliğin güç toplamadığını ama devrimin güç kazandığını kanıtlamıştır." 

Halkın Kurtuluşunun, sayısına kendince muhtemel seçmen artışını ekleyerek ve 1979 seçimlerine katılan seçmen sayısıyla orantılayarak bulduğu yüzde 55 katılma oranını, boykotçu gruplardan Devrimci Yol farklı bir şekilde ifade ediyor. Devrimci Yol'un 25 Ekim tarihli özel sayısında yaptığı değerlendirme 


"Bu seçimlerde katılım geçen seçim- 


SAVAŞ YOLU: 


TKP bildirisi: “TKP'nin desteklediği adaylar küçümsenmeyecek 


başarı elde ettiler” 


Önemli bir bölümünün TKP Genel Sekreteri İ.Bilen'in 
77. doğum gününe ayrıldığı Savaş Yolu dergisinin 1 Kasım tarihli sayısında TKP Merkez Komitesinin seçim sonuçlarına ilişkin bir bildirisi yeralıyor. 

Bu bildiride TKP, seçim sonuçlarına sayısal olarak hiç değinmeyip, desteklediği adayların öremli başarı kazandığını söylüyor. TKP'nin seçim değerlendirmesi şöyle: 


"Halkın artan hoşnutsuzluğundan, gerici güçler, özellikle sağ oyların yoğunlaştığı AP, sosyal demogoji ile yararlandı. Ama gericilik, parlamenter konumlarını sağlamlaştırmakla birlikte umduğu oy artışını sağlayamadı... Bütün elverişsiz koşullara karşın, Türkiye Komünist Partisinin desteklediği ilerici adaylar, TİP, TSİP, Kürt demokratları seçimlerde küçümsenmeyecek başarılar elde ettiler. İşçi yatağı İstanbul'da Türkiye Komünist Partisinin desteklediği bağımsız aday Ongesiin aşırı anti- komünist propaganda ve yoğun engellemelere karşın bütün sol güçler içinde en çok oyu toplaması, Türkiye Komünist Partisinin yığınların gözünde devrimci bir alternatif durumuna yükselme sürecinin belirtisidir." 


Önce 100 bin oy alırız deyip 20 bin oyda kalan TKP şimdi bu sonucu "Devrimci bir alternatif olma göstergesi" olarak göstermeye çalışırken, TSİP'in Doğuda ağalığa ve aşiret reisliğine dayanarak aldığı oylar için de şunları söylüyor: 


TEBLİĞ: 


Moskova yanlısı dergileri, seçim sonuçlarını evirip çevirerek kendilerini 


yaparken, Tebliğ adlı dergi seçimler konusunda çok daha ilginç ve değişik görüşler öne 


Tebliğ dergisinin 22 Ekim tarihli sayısında yayınlanan "Müslüman demokrasiyi yaşatamaz" başlıklı yazıda şunlar 


"Parlamento, parti, politika, propaganda, seçim ve ni- 


1977 seçmen 


"Faşist ve gerici partiler atılan oyları aldılar” 


Boykotçu gruplardan Devrimci Halkın Yolu seçim sonuçlarını pek beğenme- 


miş olacak ki, ötekiler gibi ince hesaplara rağbet etmiyor, şöylece geçiştiriyor. 
Devrimci Halkın Yolunun 18 Ekim tarihli sayısında yayınlanan "Seçimler Sonrasında" başlıklı başyazının bir bölümü şöyle: 

“Seçimin ilk sonuçlarına göre faşist ve gerici partile; orta sınıfların hoşnutsuzluğunu belli oranda kendilerine desteğe dönüştürebilmişlerdir, atılan oyların önemli bir kısmını almışlardır. İşçiler, toplumun en alt kesimleri, burjuva partilerin çehresini az çok tanıyanlar, seçimlere pek rağbet etmemiş, seçimleri boykot 


etmiştir. Reformcu CHP ve revizyonistleri destekleme mişlerdir." 


“TSİP listelerinden seçimlere giren ve komünistlerin de desteklediği sosyalist ve Kürt demokrat adayların elde 


ettikleri başarılar, eylem birliği politikasının doğruluğunu kanıtlıyor." 


YÜRÜYÜŞ: 


” Gerici-faşist güçler açısından önemli bir başarı” 


Seçimlerde hüsrana uğrayan ve en az oyu alan Türkiye İşçi Partisinin çizgisinde yayın yapan Yürüyüş dergisi, öteki dergiler gibi sonuçlarla oynayarak kendini haklı çıkarmaya çalışmıyor, durumu kabulleniyor. Yürüyüş ün 
22 Ekim tarihli sayısında yayınlanan "Türkiye,seçimler 
ve sol" başlıklı başyazıda, kendi tahlil ve görüşleri doğrultusunda, seçimler şöyle değerlendiriliyor: 

“14 Ekim seçimleri gerici - faşist güçler açısından önemli bir başarıyı, demokratik ve sol güçler açısından ise önemli bir başarısızlığı ortaya koymuştur. 

"Gerici-faşist partilerin 14 Ekimdeki başarısı, başta AP ve MHP olmak üzere gerici partiler toplamının oy oranlarını artırmalarında, bu partiler tek tek ele alındığında ise en azından güçlerini korumalarında ifadesini bulmaktadır. Gerici - faşist partiler arasında AP en önemli seçmen artışını gerçekleştirmiş, MHP'de, 1977 seçimlerindeki ölçüde olmasa bile, seçmen tabanını genişletmeyi başarmıştır. AP'nin gelişmesinin büyük ölçüde MSP'nin aleyhine gözüktüğü 1977 seçimlerindeki eğilimin tersine, MSP de 14 Ekimde seçmen tabanını genel olarak koruyabilmiştir. CGP'nin oy oranında 1977 seçimlerinde görülen dörtte üçe yakın düşüş durmuş, bu parti, propagandasını sadece koyu bir anti - komünizme ve anti - sovyetizme dayandırarak bile oy oranında artış kaydedebilmiştir. 

"14 Ekim seçimlerinde gerici - faşist partilerin başarısı, gericilik ve faşizm saflarıyla demokrasi safları arasındaki kutuplaşmada kitleleri harekete geçirebilme insiyatifini koruyup daha da artırdıklarının ortaya çıkması, kendi saflarını bütünleştirebilme güçlerinin kanıtlanması olmuştur." 

Seçmeni, kim iyi güderse onun ardından giden sürüye benzeten ve AP ve MHP oylarını gözünde devleştiren Yürüyüş, Moskova yanlılarının başarısızlığını ise şuna bağlıyor: 

“14 Ekim seçimlerinin demokratik ve sol güçler açısından başarısız yönü de İşte burada, gericilik ve faşizm karşısındaki kitleleri harekete geçirebilme insiyatifini gösterememelerinde, kitlelerin demokrasi saflarındaki bütünlüğünü sağlayıp bu saflaşmayı gereken yaygınlığa ulaştıramamalarında ortaya çıkmaktadır." 


"Müslüman demokrasiyi yaşatamaz” 


hayet demokrasi ya da demokratik rejim; aynı faşist dairede, girişi ve çıkışı ile aynı yolu gösteren mevhumhaklı çıkartacak operasyonlar lardır 


grupların ve partilerin 


"Millet hâlâ politikayı tanıyamamış veya hazmedememiştir. Nelerin olup bittiği konusundaki tahliller bir hiçtir. 14 Ekim seçimleri ve daha umumi olarak seçimlerin ne getirip ne götürdüğü üzerinde kafa yoran yoktur. 

"Seçim denilen şu herze en büyük kayıp ve mahvoluşların adıdır aslında. Son dere- 


zalettir. Ailenin en mahrem yerleri ve sırları bu seçimler vasıtasıyla teşhir edilir. 

"Hülasa, en büyük cinayetlerin, ahlaksızlıkların futursuzca revaç bulduğu seçimler, her yönüyle felaketi muciptir. Heyecan, gürültü ve patırtıların- yönettiği bir çıkmazdır. Büyük israftır. Rejimin temele oturmasına vesiledir. Parlamenter sistemin kundakçısıdır. Batıcıların can simididir vesselam. 

“Müslüman, bu cürüf, bu nahoş gidişata alet olamaz." 


ce İsraf vardır. Kağıt piyasasının altüst olduğu, birçok gazete,mecmua ve kitabevlerine kağıt yoktur diye hakları verilmezken seçim boyunca caddelerin, meydanların bembeyaz, rengarenk bir kağıt örtüsüyle örtüldüğünü görmek içler acısıdır. 

“Seçimler dedikodunun alabildiğine yaygınlaştığı bir ortamdır. Husumet, kin, garez ve nefretlerin alabildiğine kesafet kazandığı dönemdir. 

“Seçimler şeref ve haysiyetin ezildiği korkunç bir re- 


Niş'in Fenerbahçe'ye gelmek için istifa ettiği söyleniyor 


Aydın: 


mAg T" 
Niş'in 


Fenerbahçe yi 


çalıştırmayacağı 


söylenemez” 


İSTANBUL 
Son haftalarda kendi sahasındaki karşılaşmalar. 
dan puan kaybeden, geçtiğimiz hafta da Diyarbakırspor'a 1-0 yenilen Bursaspor'da karışıklıklar sürerken, Teknik Direktör Necdet Niş, görevinden istifa etti. 
Bursaspor'a "bu aşamada" yararlı olamayacağını ileri süren Necdet 


Önümüzdeki sezon İstanbul Üçüncü Amatör Kümede mücadele edecek olan İstinye 


Niş'in istifası, dün bir basın toplantısı yapan yönetim kurulunca kabul edildi. 

Bir kısım Bursasporlu yöneticinin, istifasını "Fenerbahçe'ye (o tekrar dönmek istiyor..." şeklindeki yorumlarına karşılık, Necdet Niş "İlk kez bir takımı sezon basında bırakıyorum. . . " diyerek şunları söyledi: 


“Yeni Teknik Direktör'ün ilk çalıştırması. . . Hava yağışlı olduğu için çalışmayı arabası- 


nın içinden izledi. 


“İstifam herhangi bir şahsa karşı değildir. 
kendi sahamızda başarılı olamamamız nedeniyle psikolojik bunalım geçiriyorum. . . İstifa ettiğim gün, Şükrü Ersoy'un görevi bırakması tamamen tesadüftür. Ziya Şengül, Fenerbahçe'de Teknik direktörlüğe başlamasaydı, yanlış anlamaya neden olmamak ıçin, isti- 


Gençlik Kulübü'nün idareci -yönetici ve sporcuları birarada, 


Uzun yıllardan beri 


futbolcuların yetiştiği İstinye'de bu sene kurulup İstanbul Üçüncü Amatör 


Kümede oynayacak olan İ 


lik Kulübü, yetkililerden eksik kalan insanı sağlıklı kılan, hem üretimi işlemlerinin yapılmasını ve İstinye geliştiren ve hem de insanları birbirine halkından da kendilerine yardım edil- kaynaştıran bir unsurdur. Bunun için mesini bekliyorlar. elimizden geldiği kadar bu unsuru 

Birkaç yıldan beri gayrı federe geliştirmeye çalışacağız. Şu anda 
olarak birçok karşılaşma yapan ve kulübümüzde faal sporcu sayısı 96 
başarısını ortaya koyan İstinye Genç- bunu dahada da artıracağız. Bütün lik Kulübü geçtiğimiz 29 Ekim günü bunların olabilmesi için en önce açılışını yapmıştı. İstinye halkının bizi desteklemesi 


Açılışta bir konuşma yapan Kulüp 


Genel Sekreteri ve Ba: 


gençliğimizin bazı güçler tarafından 


Fazla kilolar en sağlıki 


, SORU: Egzersizlerin kilo almaya etkisi olur mu? 


CEVAP: Egzersizler kalori yakar. Egzersiz yapma sırasında besinler bağırsaklardan daha çabuk geçerler, Sonuç olarak mide yenilen yemegin daha az bir yüzdesini emer. Örneğin normal bir insan yemeği 24 saatte sindirir. Fakat bir maratoncu 4 ila 6 saat gibi çok kısa bir sürede yemeği sindirir. Egzersiz yapmayı bıraktığınızda bile vücudunuz artan kaloriyi 5-6 saat içinde yakmaya devain edecektir. Yapılan testler bunun belirli bir miktar kilo kaybına neden olduğunu gösterdi 


SORU: Kilo vermede rejim yapmak önemli degil mi? 

CEVAP: Elbette. Ancak egzersiz yapmazsanız kaybettiğiniz kiloların yüzde 25-50'si kas olacaktır, Onun için en son kilonuza dönseniz bile rejime başladığınız haliniz- den daha yağlı olacaksınız. Sadece rejim yaparak kilo verseniz bile bu konuda yapılan çalışmalar genellikle aynı kiloda kalınamadığını göstermiştir. 


SORU; İnsanın fazla kilolu, şişman olduğu nasıl anlaşılır. Tıbbi Çizelgeler insanın hangi kiloda olması gerektiğini öğrenmek için iyi bir test midir? 


Istinye Kulübü Basın Sözcüsü: "Spordan gençliği birleştirmek için yararlanıyoruz" 


İSTANBUL (ÖZEL) 


birçok ünlü 


stinye Genç- 


sın Sözcüsü 


nasıl atılır? 


Özellikle 35 yaşından büyüklerin, kalp Çalışmasını kontrol et- 


tirmeleri gerekiyor. Kalbe fazla yük yüklendiği bu kontrol Sırasında tespit edilirse egzersiz hafifletiliyor. 


CEVAP: Hayır, derinin kalınlığını ölçmek daha doğru bir yöntem olur. Yağların büyük bir bölümü derinin altında toplanır. Onun için deriniz ne kadar kalınsa o kadar fazla yağlısınız demektir. 


SORU: Vücultaki normal yağ miktarı ne kadar olmalıdır? 

CEVAP: Erkekler için normal yağ miktarı yüzde 15, kadınlar için yüzde 25 olabilir. Yüzde 40 


kamplara bölündüğünü ve bunun ülkemiz açısından çok sakıncalı olduğunu belirterek "Bölünmek istenen gençliğimizi birleştirmeye çalışıyoruz bunun bir yolu da spordur. Spor hem 


gerekir. Sanıyorum İstinye halkı bu yardımlarını kulübümüzden esirgemeyecektir.... 


"dedi. 


ve yuzde 50 yağ miktarı anormaldir. 


SORU: Bazı atletler halterciler ve futbolcular fazla şişman oluyorlar bu doğru mu? 


CEVAP: Hayır genellikle söylediğiniz gibi degil. Ağırlık gerçek bir gösterge değil, Çünkü tartılar sadece yağı değil kas ve kemiklerin ağırlığını da ölçüyorlar ki bunlar yağdan daha ağırdır. 


famı geciktirecektim. .." 
dedi. 


Bu arada Necdet Niş'i bi kısım yöneticiler ikna 


etmeye: çalıştıysa da, Niş'in "Böyle bir ortamda istifamı geri 


almam mümkün değildir." 
dediği, sızan haberler arasında. 


Bu arada Bursaspor daki görevinden İstifa eden Necdet Niş'in, Fenerbahçe'ye döneceği yolundaki söylentiler üzerine, Eşref Aydın 
"Necdet Niş, sevdiğimiz, çalışmasından memnun olduğumuz bir teknik direktördür. Niş'in, yeniden Fenerbahçe'yi çalıştırmasına yönetim kurulumuz karar verir. Şu anda Şengül, Şahap ikili- 


si, tam bir uyum içinde çalışmaktadır. Ancak, bu Necdet Niş'in, Fenerbahçe'yi çalıştıramayacağını göstermez. Başarı olamayan gider, yerine yenileri gelir " dedi. 

Eşref Aydın'ın bu şekildeki açıklaması üzerine, Fenerbahçe'de gelişen olaylar da,değişik bir görünüm kazandı. 

Futbol Federasyonunun kararına rağmen Ziya Şengül'ün Teknik 
Direktör olarak takımın başında bulunması "Cemil cuntasının kuvvet kazandığını gösteriyor. 
Ancak, "Cemil cuntası na" karşı çıkan bir kısım yöneticilerin, Nec det Niş'i göreve getirmek istemeleri de mümkün olmayan bir istek değil... 


Olaylâr 


SÜNCELER 


Atletizm kart yarışları hakkında açıklama 


Ahmet Ertürk 
Ilü Atletizm Şubesi Idarecisi 


Geçtiğimiz aylarda yapılan "Serbest giriş kartları İstanbul Atletizm Birinciliği" ile ilgili olarak 23 Ekimde yaptığı yayında, Cumhuriyet gazetesi, sahaya gelen atletlerin "'sırf kart almak için yarışmaya katıldıklarını" bu nedenle "türlü türlü oyunlara, dolaplara başvurduklarını" ileri sürmüş ve atletizme amatörce emek veren sporcuları karalamıştı. 

31 Ekim tarihli Cumhuriyet gazetesinde de 
konu aynı yaklaşımla tekrar ele alınıyor. 

Gazetenin yazarı, yarışmaların organizasyonunun sezon kapandıktan sonra yapıldığını, bu-, nun "sorumlusunun" federasyon, bölge müdürü olduğunu ve atletizmden "nasipsiz" diye nitelediği kişilerin kart sahibi olduğunu belirtiyor. 

İstanbul atletizminde olumlu çabaları görmemezlikten gelip, olumsuz birkaç neticeyi eleştiri konusu yapmak ve yıllardır atletizme amatörce emek veren insanları k k yazarın belirgin özelliği olsa gerek... 

İsimlerini, karalamaya çalıştıkları atletler, kendi koşullarını kendileri hazırlayan, Türkiye biveygel' şampiyonalarında ilk sıraları alan ve Miki Tskımda ülkemizi temsil eden sporculardır. 
Sait yaptıkları derecelere bakarak atletlerin eylemlerinin ne olduğunu görmeyecek kadar yazarın gözleri kapanmış. Öylesine kapamış ki yazar ve gazete,işi "laubalillik", "kartlar kapışılıyor" diye anlatarak yaygara koparmaya çalışıyorlar. 

Halbuki yazar, bize yakıştırmaya çalıştığı oyunları, Fenerbahçe ve Galatasaray sergilerken "sus, pus" olmuştu. Hatta onlara bol bol övgüler biie düzmüştü, Bizi yıkmaya çalıştıkları "dolapları" bu kulüpler çevirirken neredeydiler?. . . Bu külüplerin İstanbul'da hegemonyaları sona erdiğinde mi akılları başlarına geldi. 

İstanbul atletizmi bugün, futbol tekellerinin nefes aldırmaz baskısı altındadır, İstanbul atletlerinin antrenman yapabilecekleri müstakil bir atletizm pistleri yoktur. Futbol tekellerinin altın yumurtlayan alanı İnönü Stadının pistine, atletler sığıntı olarak ve profesyonel maçlardan fırsat bulabildikleri takdirde girebiliyorlar. Profesyonellerin "yüzü suyu hürmetine" sıcak duştan faydalanabiliyorlar. Müsabakalar futbol maçlarının saatlerine göre ayarlanıyor. İşte bir örnek: 

22 Ekim Pazar günü saat 16.00'da yapılacağı 
ilan edilen yarış özel bir futbol maçı nedeniyle 
21 Ekim tarihinde saat 10.00'a alındı. Büyük 
gösteri (!) niteliğindeki maç nedeniyle yarışmacı atletler stat. kapısından geri çevrildiler. . . 
Bunlar protestoya yeterli nedenlerden bir kaçıdır sanırım. 

Fakat spor sayfalarından sütun sütun profesyonel futbola yer veren yazar bunları görmek istemiyor. Çünkü amatör sporların yaşamını ciddi bir şekildetehdit eden profesyonel futbolun etkisi altına girmişler. "Galatasaray, Fenerbahçesiz ligler olmaz"' diyecek kadar cüretkarca ileri gidebiliyorlar. 

Artık renk bağnazlığını bırakarak gerçekleri görmeleri gerekiyor. Kamuoyunu yanıltmak kendilerine hiç bir şey kazandırmaz, sadece amatör sporu baltalar... 

Kendi kendilerini, kendi olanaklarıyla ve şartlarıyla yaratmaya çalışan amatör sporcuyu kimsenin karalamaya hakkı yoktur. Amatör sporcunun, yaptığı sporu baltalayan profesyonel futbolun Seyrini sağlayan serbest giriş kart larını özlemesi mümkün müdür? 

Bizlere yakıştırılmaya çalışılan bu çirkin iddiaları reddeder Cumhuriyet gazetesinin atletlerimizi kullanmasına izin vermeyeceğimizi hatırlatırız. 


P cn Nİ MN MM PA MMA gi O in t, Kızıltepe-Nusaybin 


Homeyni... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


kümeti iki konsolosluğunun işgal edilmesini İran hükümeti nezdinde protesto etti. 

ARABULUCULUK 

GİRİŞİMLERİ 

Washington ile Tahran arasında çerginleşen ilışkileri yumuşatmak için 
FKÖ Lideri Yaser Arafat' 
ın ve BM Genel Sekreteri Kurt Waldhetm'ın bazı girişimlerde bulunduğu bildiriliyor Her iki lider de esas Olarak Tahran'daki 
ABD elçiliğinde reliine olarak tutulan 60 Amerikalının serbest hırakılması yönünde faaliyet yürütüyor. i 
ABD'YE GİDEN 

TANKERLERE 
PETROL 

YÜKLENMİYOR 

Amerikan gizli istihbarat servisi ve ABD Senatosu: na yâkın çevreler,Iran'in ABD'ye sevkettiği petrolü dondurduğunu bildiriyorlar. Tahran'daki ABD büyükelçiliğinin işgalinden sonra,Tahran ile Washington arasında süren gerginlik, petrol sevkiyatının durdurulması ile da-, ha da şiddetlendi. 

Ancak Iran Devlet 
Petrol İşletmeleri, Karg Adası terminalinde petrol yükleme işlemlerinin durdurulduğu yolundaki haberleri yalanladı. 

Hatırlanacağı üzere, 
İran Petrol Bakanı Ali 
Ekber Muinfar, daha önce yaptığı bir açıklamada Ayetullah Homeyni'den bir emir alması durumun- da petrol sevkiyatının durdurulacağını açıklamıştı. 

RAN HÜKÜMETİNİN 

DURUMU 

Mehdi Bazergan başkanlığındaki İran hükümetinin önceki gün istifa etmesinden sonra, İs lam Devrim Konseyi, Bazergan hükümetinin bütün üyelerine bir çağrı yaptı. Konsey bu çağrı sında, eski hükümet üyelerinin, yeni atamalar yapılana kadar görev başında kalmasını istedi. 


Tahran'da Homeyni yanlısı çevreler ise, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 


yapılana kadar hükümètin İslam Devrim Konseyi. 
tarafından yönetilmesini istiyorlar. 


19.00 HABERLER 
19.05 BİR BESTECİ 


20.30 HABERLER 


rilecek, 


21.20 KÖKLER 


Dizinin 4. bölümü, 


MAC öZFTLERİ 


23.15 HABERLER 


TRT: 
05.00 


05.05 


06.00 
06.02 
07.30 
07.40 
09.20 
10.01 

11.05 
12.10 
13.00 
14.32 


Açılış, Program ve 
Kısa Haberler, 
Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 
Kısa Haberler 
GÜNAYDIN 
HABERLER 
Sabahtan Sabaha 
Fındıktan Pamuğa 
Arkası Yarın 

Okul Radyosu 
Öğle Üzeri 
HABERLER 
Türküler ve Oyun 
Havaları 

Kısa Haberler 


TRT2 


08.00 


15,00 


Açılış ve Program 14.00 Birike Birike 08.02 Gün Başlıyor 16.20 Arkası Yarın . 
09,00 Olayların İçinden 16.40 Halk Müziğine 10.00 Şarkılar Gönül Verenler 10.30 Yaşayan Ekonomi 17.30 Küçük Konser 10.50 Türküler Geçidi 19.00 HABERLER 11.30 Örneklerle Türk 19.45 Beraber ve Solo Edebiyatı Türküler 
12.20 Şarkılar 20.45 Türküler 12.40 Türküler ve Oyun 22.45 Türküler Havaları. 23.30 HABERLER 13.00 HABERLER 23.55 Program ve Kapanış 07.00 Açılış ve Program 


07.02 
09,00 
09.03 
10.00 
10.45 
11.00 
12.00 
12.03 
12.06 


Güne Başlarken 
Türkçe Haberler 
Barok Müzik 

Şan Soloları 

Saz Eserleri 

Öğleye Doğru 
Türkşe Haberler 
İngilizce Haberler 
Sizin İçin Seçtiklerimiz. 


14.30 Caz Müziği 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın) 
A.Ş. adına sahibi vel 
Genel Yönetmeni) 


ORAL ÇALIŞLAR) 


TELEVİZYON 


Sehubert yapıtlarıyla birlikte tanıtılacak. 


18.30 YAŞAYAN EDEBİYATÇILAR 


Dizinin İlk programında Kültür Bakanlığı ödülü alan Yaşar Nabi Nayır tanıtılacak. 


21.15 SAZ ESERLERİ 


Ahmet Efendi'nin Hüseyni Saz Semaisi seslendi- 


22.10 AVRUPA KUPALARINDAN 22.40 HABER PROGRAM 


Ecevit tasfiyeye... 


(Baştarafı 1. Say fada) 


MUHALEFET 
OLAĞANUSTU 
KURULTAY 
İSTEYECEK 

Öte yandan muhalefet liderlerinin, Ecevit'in tasfiye hareketine karşı bazı girişimleri olacağı bildirildi. Muhalefetin ilk fesih kararından sonra Olağanüstü Kurultay isteyeceği öğrenildi. Muhalefet liderlerinden Ali Topuz basına yaptığı açıklamada, tüzük değişikliği ve bazı organların işlerlik kazanması bakımından da Kurultay isteyeceklerini açıkladı. 

Topuz, Genel Yönetim seçimi sonuçlarında, Ecevit'in son konuşmasının etkili olduğunu beliterek, ou zihniyetle parti yönetilemeyeceğini ve muhalefetin mücadelesini sürdüreceğini söyledi. 

Seçim sonucunun Genel Merkezle meclis grupları arasında bir sürtüşme yaratacağını söyleyen mühaiefet liderleri, kendi aralarında toplanarak, önümüzdeki dönem izleyecekleri yolu tartışıyorlar. 

KORUTÜRK CHP 
GÖNEL YÖNETİM 

KURULUNU KABUL 
ETTİ 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, dün saat 17.00" 
de Cumhurbaşkanlığı 
Köşkünde CHP Genel 
Yönetim Kurulunu kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Korutürk ve Başbakan Bülent Ecevit yarım saat kadar süren kısa bir görüşme yaptılar, Görüşmeden sonra CHP'nin yeni seçilen Genel Yönetim Kurulu üyelerini tebrik eden Korutürk, yeni yönetime başarılar diledi. Başbakan Bülent Ecevit de yaptığı konuşmada, "Kendi içinde demokrasinin tüm gereklerini yerine getiren Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarda ve muhalefette üzerine düşeni yapacaktır" dedi e 

Koruur« goruşmesin- den sonra ise, Genel Yönetim Kurulu mecliste toplandı. 

CHP MECLİS GRUBU 

BUGÜN TOPLANIYOR 

CHP Meclis Grubunun 

grup yöneticilerini seç- 


15.01 
16.05 
17.00 
17.02 
18.01 
19.00 
20.02 


Yaşayan Hukuk 
Okul Radyosu 
Kısa Haberler 
Aksama Doğru 
Çocuk Bahçesi 
HABERLER 
Çocuklar İçin On 
Dakika, 


Sılaya Dönüş 

Kısa Haberler 
Radyo Tiyatrosu 
TBMM Saati 
Türküler 
HABERLER 
Program ve Kapanış 


20.15 
21.00 
21.02 
22,02 
22.22 
23.00 
01.00 


17.00 Türkce Haberler 
17.03 
17.06 
19.00 
20,30 
21.00 
22.00 
22.03 


İngilizce Haberler 
Sizler İçin 

Bir Konser 

Caz Konseri 

Büyük Eserler 
Türkçe Haberler 
İngilizce Haberler 
Perşembe Konseri 
Gece ve Müzik 
Program ve Kapanış 


23.00 
24.00 
01,00 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür; 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mek üzere dün toplanması beklenirken çoğunluk sağlanamadığı için toplantı bugüne ertelendi. 

Bu arada Kurultaya tepki duyan CHP'li parlamenterlerin grup toplantısına girmedikleri ve çoğunluğun bu nedenle sağlanamadığı öğrenildi. 

Grup ( Başkanvekillikrine aday olarak şu ara kadar İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ve Kars Milletvekili Hasan Yıldırım dışında yeni bir isim yok. Yönetim Kurulu üyeliklerine ise İstanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ile Cavit Tinyenal aday gösterildi, 

MHP DE GRUP 
YÖNETİCİLERİNİ 
SEÇTİ 

MHP Millet Meclisi 
Grubu da dün saat 10' 
da Genel Başkan Alpaslan Türkeş'in Başkanlığında toplanarak grup yöneticilerini seçti. Yapılan seçimlerde Millet Meclisi Grup Başkanvekilliklerine İhsan Kabadayı ile Faruk Demirtola, Millet o Meclisi Grup Yönetim Kurulu üyeliklerine de Mehmet Yusuf Özbaş, Cengiz Gökçek, ve Turan Kocal seçildiler. 


Tan:”“Tam Gün... 


(Baştarafı 1. Sayfada) "Demirel, verdiği demeçte Tam Gün Yasasının saçma olduğunu, 
Tam Gün Yasasının yaralarını kapatacaklarını söylüyor. İşin gerçek yanı şu: Ben bu yasayı daha AP'de iken hazırlamıştım, Ve kanımca sağlık hizmetleri açısından çok olumlu bir şey. Eğer Sayın Demirel, gerçekten daha olumlu yöntemler getirirse, onu sonuna kadar desteklerim, Kanımca bu konuda yapılacak her şeyi yaptık. En açık ömeği de şu; bugün, Doğuda hekim adedi yüzde 40 
artmıştır. Kırsal kesim- de de -artış aynı oranda olmuştur. 

Mete Tan, Sağlık Bakanı olarak kendisine düşen görevleri eksiksiz yerine getirdiğini söyleyerek, CHP'nin 14 Ekim seçimlerindeki yenilgisini de anarşi “ve 'ekonomik bunalıma çare bulamamava bağladı. 


Karayolundaki kazada beş kişi öldü 


MARDİN (AA) 
Kızıltepe- ` Nusaybin karayolu üzerinde önceki akşam meydana gelen trafik kazasında beş kişi öldü, iki kişi de ağır yaralandı. 
Mardin Emniyet Müdürläğü yetkilileri- len alnan bilgive gäre Kızıltepe-Nusaybin karayolunda aksi istikametler- den gelmekte olan Ahmet Cengiz yönetimindeki 47 AH GRİ plakalı taksi ile Mehmet Ata yönetimindeki 47 AF 
377 plakalı kamyon aşırı sürat ve dikkatsizlik yüzünden çarpıştı. 

Kaza sonunda, taksi şoföri Ahmet Cengiz ile takside yolcu olarak bulunan Beşir Aydın olay yerinde, yine takside bulunan Şehmuz Abbas Şakir Ay ve Ahmet 
Akkan adlarındaki yolculer kaldırıldıkları Diyarbakır Devlet Hastanesinde hayatlarını kaybettiler. 


Altınını bulmak isterken 


canından oldu 


ERZURUM (AA) 


Aras nehri kenarında çamaşır yıkarken düşürdüğü altını bulmak için eğilen Ayşe Körükçü adlı kadın nehirde boğuldu. 


Erzurum'un Horasan İlçesindenolan Ayşe Körükçü'nün çamaşır yıkamak için sabahleyin erkenden Aras nehri kenarna gittiği öğrenildi. 
Çevredekilerin ifadesine göre, çamaşır yıkarken boynundaki altın kolyenin nehire düştüğünü 


gören kadın eğilerek altınını aramaya başladı. 
Altın kolyesini kaybet- 


menin telaşı içinde bir anda dengesini kaybetti ve sulara kapıldı. 


Horasanlılar üç saat sonra 45 yaşındaki Ayşe Körükçü'nün cesedini çamaşır yıkadığı yerden bir kilometre uzaklıkta buldular. 


Enerji... 


(Baştarafı 1. Sayfada) artırırken geçen vanar ayında su santrallarındaki kapasitenin aşırı yükleme nedeniyle kötü kullanılması karanlığı artırdı, Geçen bahar ayında günde 
2 saat olan elektrik kısıntısı tamamen kaldırılmış ve bundan böyle kısıntı olmayacağı söylenmişti. 
Ancak enerji üretiminde kapasite artışı olmadığı halde kısıntının kalkması kış yaklaşırken barajları susuz bıraktı. 

SUYU AZALAN 
BARAJLAR YENİ 
ARIZALARA NEDEN 
OLUYOR 

Barajlardaki suyun normal seviyelerinin çok altına düşmesi tribünlere gelen suyun çamurlu ve taşlı olmasına yol açıyor. Bu da elektrik santrallarında yeni yeni arızalar yaratıyor. 

Nitekim Tes-İş Federasyonu dün yaptığı açıklamada Almus Barajindaki su seviyesinin 18 
metre, Hirfanlı'da 9 metre, Sarıyar'da 15 metre, Demirköprü'de 6 metre, Kemer'de ise 12 metre normal kodun altına düştüğü açıklandı. 

ARALIKTA 6 SAAT 

KARANLIK 

Öte yandan Elektrik 


Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yetkilileri dün yaptıkları açıkla 


mada şu anda günde 5 
saat olan elektrik kısıtlamasının aralık ayı içinde 6 saate çıkacağını öne sürdüler . 

"KAPASİTENİZİ 
YÜZDE 80 DÜŞÜRÜN" 

Öte yandan Bursa Organize Sanayi Bölgesinde- ki 62 kuruluşun her gün saat 16.00 ile 24.00 arasında kullandığı elektrik enerjilerini yüzde 
80 oranında kısmaları istendi. Sanayi bölgesinde kurulu Sifaş İplik Fabrikası Genel Müdürü Ne zih Tunçsiper dün yaptığı açıklamada şöyle dedi: 

“Organize Sanayi Böl gesinde önceleri saai 
20.00 ile 23.00 arasın da. daha sonra 19.00- 
24.00 arasında elektrik güç indirimi yapılmas istenmişti. Şimdi de her 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gün saat 16.00-24.00 arasında yüzde 80 oranında kısıntı yapmamız isteniyor. 

Bilgisine başvurduğumuz uzmanlar fabrikalar- da yüzde 80 enerji kısıntısı yapılmasının fabrikanın ancak aydınlat. 
ma ve diğer ihtiyaçlarına yetebileceğini, bu durumda makinaların hemen hemen çalışamayacağını belirttiler. 

PROGRAM DIŞI 

KISINTI10 GÜN 

SÜRECEKMİŞ 

Öte yandan TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) yetkilileri yaptıkları açıklamada program dışı kısıntıların sadece 10 gün süreceğini belirttiler. Ancak yetkililer açıklamalarında kısıntıyı kaldırmak için ne gibi tedbirler aldıklarını açıklamadilar. 


İtalya” dan 
25 milyon dolar 
kredi alıyoruz 


ANKARA (AA) 
Türkiye'ye acil yardım programı çerçevesinde İtalya'dan sağlanan 25 
milyon dolarlık krediye ilişkin anlaşma Ankara da imzalandı. Bu kredi ile birlikte OECD ülkelerinin Türkiye'ye yaptıkları yardım miktarı 541 milyon dolara ulaşmış oluyor. 


İtalya'dan alınan kredi ile Türkiye, İtalyan, kaynaklı malların finarismanını sağlayacaktır. Yüzde 7,5 faizli kredinin bir yılı ödemesiz, 8,5 yıl vadeli olduğu açıklandı. 


BÜROLAR 


BAŞSAĞLIĞI 


Devrimci arkadaşımız, 


AYŞE ALTINSU'yu 


Elim bir trafik kazası sonucu kaybettik Anısı mücadelemize ışık tutuyor 


TİKP Kütahya İl örgütü 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Ankara... 


(Baştarafı 1, Sayfada) 


di. Karafli tutumunu hiç değiştirmemiştir. Çünkü bu geleneğin temelinde Atatürk'ün öncülüğü vardır." 

Özgüç, aynca bu törenlerle kutsal emanetin sahibi gençleri törenlere sahip çıkmaya çağırma görevini yerine getirdiklerini söyledi 


Özgüç konuşmasında, üniversite olaylarının üniversite dışı mihraklarca hazırlanıp üniversiteler- de uygulanmakta oldu» 
ğunu, olayların ve zamanın ortaya koyduğunu söyledi. Prof. Tahsin Özgüç konuşmasına devamla şöyle dedi: "Hangi düşüncede ve inançta olursa olsun toplumun bütün kesimlerinin bütünleşmenin sinsi girişimleri tehlikeli boyutlara eriştirecek kampanyaları güç ve inanç birliği ile etkisiz duruma getirme- nin zamanıdır." 

Ülkenin büyük bir bunalım döneminde olduğunu söyleyen Özgüç, bu dönemde üniversitelere önemli görevler düştüğünü de belirtti. 


Profesör Tahsin Özgüç konuşmasının öğrencilere ayırdığı bölümünde ülkenin huzura ve birliğe kavuşmasında gençlere de çok önemli görevler düştüğünü söyledi “Özgüç gençliğin mazlum ülkelerin lideri Atatürk'ün bıraktığı emanetlerin ko- e olduğunu söyledi. 


Ankara Üniversitesinin yeni öğretim yılına başlaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Rektör Prof. 
Dr. Tatısin Özgüç'e gönderdiği mesajda "Barışçı gençler yetiştirmekte hepimize büyük sorumlulukların düştüğü bir ortamda yaşıyoruz " dedi 

Cumhurbaşkanı Korutürk'ün Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Özgüç'e gönderdiği mesaj şöyle: 

“Atatürk Devrim ve İlkelerine yürekten bağlı, düşünce ayrılıklarının yanında uygarca tartışabilehiHoşgötülü ve barışçı gençler yetiştirmekte hepimize büyük sorumlulukların düştüğü bir ortamda yaşıyoruz. 


"Düşünce hayatımızı yücelten ve ulusumuzun her alandaki ileri atılımına yön veren üniversitelerimiz ve öteki yüksek öğrenim kurumlarımızın da bu konuda kendilerine düşen görevi etkin bir sekilde yerine getireceklerine ( inanıyorum. 


"Yeni öğretim yılının üniversitenizin değerli öğretim üyeleri yöneticileri ve öğrencileri için başarılı ve verimli olmasını diler, toplantıya katılan sayın konuklara şahsınızda sevgi ve saygılar sunarım." 


Öte yandan tören için 
Ankara (Üniversitesinin çeşitli fakültelerine öğrencileri çağıran duyuruların asılmasına rağmen töreni izlemeye gelen öğrenciler, polisin engel olması nedeniyle içeri giremediler 


ANKARA İTİA AÇILDI 


v»: Ankara İktisadi Tıcari İlimler Akademisi de dün kendisine bağlı birçok yüksek okul ile birlikte açıldı. Akademinin açılışında tören yapılmadı. 


h | » 
KEs> 
DOĞUM 

Kızımız, 

EYLEM'in oğumunu tüm! 
dostlara duyuru- 


z. 
SUNA—SADİ | 
GENÇ 
Perşembe- ORDU 
23-10-1979) 


—— ) 


İİ 


Tel: 


YURTDIŞI BÜROLARI 
ALMANYA 
Burgstr. 78 
6 Frankfurt 


0611 437 595 


(Baştarafı 1, Sayfada) 


“Hükümeti Adalet Partisi kurmalıdır. 14 Ekim seçimlerinde millet iradesi bu yönde belirtmiştir. 
AP'nın kuracağı hükümetin icraatını MSP'nin dışardan destekleyeceğini açıkladım. Üçüncü ilkemiz ise yapıcı olmaktır". 

Demirel ise görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, MSP Genel Başkarından hükümet çalışmalarıyla ilgili olarak yedi ana konuda destek istediğini, belirterek Şunları sıraladı: 

Hüküme.e güvenoyu verilmesi, bütçeye destek olunması, anarşiye karşı çıkarılacak kanunlara, sıkıyönetimin uzatılmasına muhalefetin vereceği gensorulara karşı, TRT' 
nin yeniden düzenlenmesi için, pahalılık ve işsizliğe karşı çıkarılacak kanunlara destek olunması. 

Demirel, konuşmasına devamla şöyle ded. 

"Birincisi, AP tarafından kurulacak bir hükümet programını oluşturup Mecliste okuduğumüz vakit bana güvenoyu verecek misiniz? Bana tam kadro destek olacak misiniz? dedim. MSP Genel Başkanı 'vereceğiz'de diler. İkincisi, 'Kuracağımız hükümet bütçeyi getirecektir. Gerek parça parça, gerekse tümüne tekeyyüm etmiş şekline oy verecek mısınız” dedim. 'Ov vereceğiz" cevabını aldım. Üçüncüsü, 'Anarsi Türkiye'nin başta gelen meselesidir. Anarşiyi önlemek hangi hükümet olursa olsun baş görev - dir. Bu konuda çıkaracağımız yasalara gerek komisyonlarda, gerek Mecliste destek olacak msiniz?' dedim. *Olacağız' dediler, 

"MSP Genel Başkanı insan haklarını zedelemediği sürece destek olacaklarını beyan ettiler, Aslında insan haklarını zedeleyecek yasalar, kimsenin aklından geçmez. Dördüncüsü,'Türkiye'nin bu şartlarında sıkıyönetim bir süre daha gereklidir. 
Sıkıyönetimin ihtiyaç olduğu sürece devam etmesi için oy verecek misiniz”sorumuza da müspet cevap aldım. Beşincisi, 'Adalet Partisi hükümeti kurduktan sonra muhalefet hükümet aleyhinde özü olmayan, yalnızca taciz için gensorular verebilir. Bu çeşit gensorularda hükümete destek verecek misiniz?' sorusuna da müspet cevap aldım. 
Altıncısı, pahalılık, işsizlik ve enflasyonla mücadele konusunda temel bazı kanunlara ihtiyaç duyabileceğimizi, bu çeşit kanunların çıkmasın- da destek olup olmayacaklarını sordum. Olacaklarını söylediler. Yedincisi, TRT'nin yeniden tanziminin gerekeceğini, bu konuda (o çıkaracağımız kanuna destek olup olmayacaklarını sorduğumuzda da müspet cevap aldim." 


Erbakan ise. bu 7 
meselede AP'nin kuracağı hükümete şartsız 


destek olacaklarını . ancak, bazı temennilerde bulunduklarını belirtti. 
Erbakan şöyle konuştu: 
"Türkiye'nin meseleleri halledilirken inananlara zulüm yapılmamalıdır. Ülke anarşiden inim inim inlememelidir. Yokluklar içinde kıvranmamalıdır. Can, mal, iş güvenliği sağlanmalıdır. 
Köylü, esnaf, memur, dargelirlilere eziyet edilmemelidir. Partizanlık yapılmamalıdır. Yabancı kredilerin istismarı yapılmamalıdır. Milli bünye ve yeni nesil korunmalıdır. Türkiye İslam aleminden ayrılıp dış güçlerin planına alet edilmemelidir. Kıbrıs'ta kazanılan haklar muhafaza edilmelidir. Millet anarşi ve geçim sıkıntısından sokaklara dökülmemelidir." 


Erbakan, Demirel'le konuşurken iki önemli konunun altını çizdiklerini söyleyerek, bunlardan birinin 14 Ekim seçimlerinde milletin gösterdiği temeyüle uyacak şekilde AP'nin hükümet kurmasını istediklerini ve AP'ye şart koşmaksızın AP'nin bir kere daha görev almasına zemin hazırladıklarını belirtti. Erbakan, şart anlamında olmamakla birlikte bir takım tavsiye ve temennilerde bulunmayı da bir görev saydıklarını belirterek, “Bunun açık manası şudur: Demirel bizim temennilerimize uy-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Erbakan da... 


mazsa ne olur? Temennimize uyarsa memnun olarak destek olacağız. 
Yoksa kerhen destek olacağız. AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, ihtiyaç duyduğu desteği 
MSP'den almıştır.” dedi. 
Erbakan, bir gazetecinin MSP'nin desteğinin süresinin ne olacağı şeklindeki sorusuna ise, "Hiç bir desteğin süresiz olması sözkonusu olamaz. 
Desteğimiz, AP'nin faydalı olup olamayacağının anlaşılmasına kalardır." 
şeklinde cevap verdi. 
&RBAKAN'IN 
ARMAĞANLARI 
Hükümet kurma çalışmaları sırasında, dün MSP Genel Başkam Necmettin Erbakan'la görüşen Demirel'e, Erbakan 22 nci hac ziyaretinden bir sec- 


cade, tesbih ve namaz takkesi getirdi. Erbakan getirdiği seccadeyi açarak gösterirken, Demirel'e, "Görüşmemizin hayırlı olması için bu seccadeyi getirdim. Ba- 


kın rengi yeşil. Yeşil bereket rengidir " dedi. De- 


mirel Erbakan'a, "Boş gelmeyeceğini biliyordum. Sağolasın” karşı lığını verdi. 

Demirel dün sabah ayrıca, Senato Başkan- 


lığına seçilen Bursa Senatörü İhsan Sabri Çağlayangil'e iadei ziyarette bulundu. 


Demirel-Ecevit 


görüşmesi 


ECEVİT'İN SÖZLERİ 

Demirel dünkü son görüşmesini saat 18.00'de 
CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'le yaptı. 

Yaklaşık 1 saat 25 
dakika süren görüşmeden sonra bir basın toplantısı yapan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Demirel'in destek istemediğini, hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili kendisine bilgi verdiğini açıklayarak, kurulacak hükümetin örtülü ya da dolaylı bir cephe hükümeti olacağını söyledi. 

Ecevit, Demirel'in sağ - lıklı bir hükümet kurmak istemesi halinde önce 
CHP'ye gelmesi gerektiğini belirterek şöyle dedi: 

"Sayın Demirel'e, bize başvursaydınız, daha değişik ve olanakları heba etmeyecek bir hükümet modelini (o destekleyebilirdik, dedim. Tabii ki bu kayıtsız şartsız bir destek olmazdı. Çünkü böyle bir destek ciddi olmazdı. Bazı koşullar öne sürerek, iyi niyetlerle bir hükümet kurma olanağı bulunabilirdi." 

Türkiye'nin bugünkü duruma gelmesinde cephe hükümetlerinin büyük payı olduğunu Demirel'e bildirdiğini söyleyen Ecevit, şöyle devam etti: 

"Sayın Demirel'e bu konuda şunları söyledim: dolaylı ya da örtülü olarak yeniden canlandıracağınız bu hükümet modeli ile sorunların üstesinden gelmenizden kuşku duyarım. Korkarım ki, ilk MC'yi kurarken mali olanakları hükümetin yapısı gereği nasıl heba ettiyseniz. şimdi de bizim size devrettiğimiz bazı önemli olanakları heba edeceğiniz konüsunda kaygılarım kuvvetlenmektedir.” 

Demirel'in bazı yasa tasarıları getireceklerini, bu yasaların çıkarılması için kendilerinden destek beklediğini (o söylediğini kaydeden Ecevit, "Ben de Sayın Demirel'e demokrasi anlayışımıza uy gun her türlü yasanın çı- 


karılması için yardımcı olacağımızı bildirdim" 
dedi. 


DEMİREL'İN SÖZLERI 


Görüşmeden sonra bir açıklama yapan AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, 'Bu hükümetin kapalı bir milliyetçi partiler olduğuna katılmam 
MHP ve MSP bize destek vaat etmişlerdir. Bunlar legal partilerdir. Bur'ar hakkında mahkemelerde suç kanıtları yoktur " dedi. 

Görüşmede Ecevit'in azınlık hükümeti meselesini ortaya koyduğunu, buna azınlık hükümeti deyip daha işin başın- dan tartışmayı uygun görmediğini belirten De mirel, şunları söyledi 

“Öğleye kadar yap tığım temaslardan an laşıldığına göre bir hükümet kurabilecek çoğun luk bulunacaktır. Bunu gördükten sonra CHP 
Genel Başkanı ile görüştüm. Kendisinden deslek 


İSVEÇ HOLLANDA 
Gürgün, k 

Duvgrand S/A, | Bildstr. 53, 

1 tr. 17236 Utrecht 
Sundbyberg, Tel: 
Tel:08/296 628| 31 47 61 


ıstemeyeceğimi söyledim. Can ve mal güvenliğinin sağlanması, hükümetlerin işinden çıkmıştır, devlet meselesi olmuştur. CHP'nin bu konuda desteğini istedim. 
DGM'lerin anayasa emri olduğunu söyledim. 

"Bazı konularda kendilerinin demokrasi anlayışı içinde destek olacaklarını söylediler. Bunları fevkalede değerli savarım." 


Hükümet yarın 


açıklanacak 


Görüşmelerini tamamlayan Demirel, gece 
Genel İdare Kurulunu toplantıya çağırarak durum değerlendirmesi yaptı, Demirel bugün saat 10.00'da Köşke çıkarak 


Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e çalışmaları hakkında bilgi verecek 


Demirel'in hükümet üyelerini ise yarın açıklaması bekleniyor. Demirel, Bakanlar Kurulunu açıklamayı, cuma günü olması nedeniyle yarına bıraktığı öğrenildi. 

Bu araaa AP Genel 
İdare Kurulu toplantısında Demirel'in hükümeti kurmasına oybirliği ile karar (o verildiği Genel Sekreter Nuri Bayar tarafından açıklandı. AP 
Genel İdare Kurulu bugün saat 17.00'de tekrar toplanacak. 

Öle yandan,AP Millet 
Meclisi Grubun dün saat 11.00'de yaptığı toplanuda Grubu başkanlık divan adaylarını seçti 

Millet Meclisi Danışma Kurulu da dün sabah yaptığı toplantıda. siyasi partilerin divandaki kontenjanlarını tespit etti. 


TARİŞ Genel Müdürü 
Erdinç Gönenç: “Hesap vermekten kaçmıyoruz” 


İZMİR (ÖZEL) 


TARİŞ Genel Müdürü 
Erdinç Gönenç, İzmir'de yayınlanan bir gazetenin 
TARİŞ Kakkında 10 
gündür sürdürdüğü sırasında öne sürülen iddiaları cevaplamak üzere düzenlediği basın toplantısında TARİŞ'e karşı bir karalama kampanyası başlatıldığını söyleyerek, bu kampanyayı yürütenlerle hesaplaşmaya hazır olduklarını belirtti. Gönenç açıklamasında, "Gelecekte TARİŞ'den almayı umdukları reklam ve ilanlar hatırına bir kısım sağ basının koyduğu bu tavırları artık bağışlamayacaklarını" kaydetti ve bunlardan yasal yollarla hesap sorulacağını söyledi. 


Gönenç daha sonra şöyle devam etti: 


"TARIŞ'de direniş komiteleri kurulduğuna dair iddialar yalandır. 
bu tur iadialar aynı zamanda TARİŞ yöneticilerine ve emekçilerine Olduğu Kadar aevletimizin haberalma ve güvenlik örgütlerine Karşı da saygısızlıktır. TARİŞ öylesine hızlı bir gelişme göstermiş ve öylesine önemli işler başarmıştır ki, başta üretici ortaklanmız olmak üzere tüm halkımızın gözleri önünde gerçekleşmiş olanın tam aksini ileri süren bu yalanlar TARİS'i karalamaya yetmeyecek, tam aksine halktan yana görünüp çıkar çevrelerinin savunuculuğunu yapanla- 


rın maskelerinin düşürülmesini sağlayacaktır." 
Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Gönenç, TARİŞ'de göreve başladıklarından bugüne kadar çalışan işçi sayısında bir artış olduğunu ancak buna paralel olarak üretim ve ihracat- ta da büyük artışlar sağlandığını kaydederek, bugün için TARİŞ'de ihtiyaç fazlası. işçi bulunmadığını aksine imkan olsa TARİŞ'e daha fazla 


işçi almak gerektiğini sövledi. 
CHP İl Başkanı ile 


TARİŞ'e işçi alımı konusunda bir anlaşmazlıkları olup olmadığı şeklindeki bır soruyu, 
"Nereden gelirse gelsin, haksızlıklara karşı çıktım ve çıkacağım" diye 


cevaplayan Gönenç, “"TARİŞ'deki. hesaplaşmaların kongrelerden 


çok hükümet değişikliği dönemlerine rastlamasını bir üretici kuruluşu için nasıl karşılıyorsunuz? sorusunu da şöyle cevapladı: 

"TARİŞ'in bir üretici kuruluşu olduğu doğrudur. Bu arada TARİŞ devlet adına destekleme alımları da yapar. Nasıl ki 14 Ekimde demokratik bir seçimden geçtiysek, TARİŞ yönetimi de kendi bünyesinde demokratik kongreler yaparak kendi üyelerinin önünde seçimden geçmiştir. Bu haliyle de TARİŞ demokratik bir kuruluştur. 
Ben göreve geldikten sonra da kimseyle hesaplaşmadım." 


Türkive Ekonomi Kurumu 50 vaşınaa Planlı Karma Ekonominin İşleyişi ve Ekonomik Kalkınma Sempozyumu yapıldı 


ANKARA (ÖZEL) 
"Türkiye Skonomi nurumunun düzenlediği 
"Planlı Karma Ekonominin İşleyişi ve Ekonomik Kalkınma" konulu sempozyum dün Ankara'da yapıldı. Sempozyuma birer telgraf gönderen Cumhurbaşkanı Fahri 
Korutürk ve Başbakan 
Bülent Ecevit başarı dileklerini bildirdiler. 

Sempozyumu bir konuşma ile açan Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Prof, Necdet Serin, Kurumum-her dönemde,özellikle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik 'sorunların çözümü konusunda çalışmalar yaptığını söyledi. 

Prof, Necdet Serin'in açış konuşmasından sonra söz alan Türk-İş Araştırma Merkezi Müdürü 
Neşe Erel, mevcut plan anlayışmı eleştirdi ve planların hem özel, hem de kamu sektörü için emredici olması gerektiğini sövledi. Neşe Erel, planların hazırlanması ve uygulamanın denetlenmesi için çeşitli kesimlerden oluşacak bir konsey bulunmasını ve bu konseyde kalkınmanın temel yükünü çeken işçilerin de temsil edilmesini istedi. 

Daha sonra söz alan 
Doçent Doktor Beşir Hamitoğulları Türkiye'nin sahip olduğu kaynaklara rağmen kalkınamamasının nedeninin karma ekonomi konusundaki yanlış anlayışlar olduğunu söyledi, Hamitoğulları Türkiye'deki karma ekonominin kapitalist bir ekonomi oldu-- ğunu söyledi. Dç. Dr. 
Beşir oHamitoğulları da planların emredici olmasını ve planların hazırlanmasına daha geniş kesimlerin katılmasını istedi 

Doç Hamitoğulları kalkınmanın gerçekleşmesi için insan unsurunun gelişmenin faktörü değil, aktörü haline gelmesi gerektiğini belirtti. 

Üçüncü olarak söz alan Hacettepe Üniversitesi öğrelim üyelerinden Prof, Osman Okyar planlamanın bütünüyle başarisiz sayılamayacağını söyledi. Prof. Okyar kamu kuruluşlarının sayısal amaçlarla kullanılmasının Demokrat Parti döneminde başladığını ve bu kötü geleneğin daha sonra da devam ettiğini belirtti 
Prof Okysr bu uygulamanun çok olumsuz sonuçlara yol açlığını belirtti, 

Sempozyumda Odalar 
Birliği adına konuşan 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 
Tel: 
342172 


Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 
6 aylık 900 TL 
1 yıllık 1800 TL 


ABONE ÜCRETLERİ 


Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreli eklenir. 


Odalar Birliği Plan ve Araştırma Dairesi Başkanı Vr. 
Rıza Kandilliler dünyada artık katı kapitalist ve sosyalist ülke kalma. 
ğını ve bütün ülkelerin karma ekonomi içine yerleştirilebileceğini id dia etti. Dr. Rıza Kandilliler bozukluğun sistemin kendisindön kaynaklanmadığını, sistemin gereklerinin yerine getirilmemesinden ve yanlış uygulamalardan doğduğunu öne sürdü. 


Sempozyumun öğleden sonraki bölümünde söz alan konuşmacılar da kalkınma planlarının 


çeşitli aksaklıklarını eleştirdiler. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Beşir Hamitoğulları konuşmasında, "Türkiye ideolojik bombardıman altındadır. 
Bu yöndeki bağımlılık ekonomik ve sınai bağımlilıktan daha önemlidir" dedi. 

Daha sonra söz alan 
Prof. Necdet Serin ve 
Milli Birlik Grubu üyelerinden Suphi Karaman, enflasyon oranının yüzde yetmişe vardığı bir ülkede plan hazırlama nın bir anlam ifade et meyeceğini belirttiler. 


Kamil Kırıkoğlu... 


(Baştarafı 1, Sayfada) 


nel Başkanlığına getirilmesinden sonra parti genel sekreterliğinden ayrılmıştı. Kırıkoğlu son olarak 23. 
Kurultayda, Türkiye'nin Üçüncü Dünya ülkeleriyle 


birleşmesini savunmustlu , 


Kâmil Kırıkoğlu 1911 yılında Adıyaman'da doğdu. 1837 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden operatör doktor olarak mezun oldu. Kâmil Kırıkoğlu 10, 11, 12,13 14. dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili olarak görev yaptı. 


1971 Kasım - 


1973 Nisan ayları arasında CHP Ge- 


nel Sekreterliği görevini yürüttü. 

Kâmil Kırıkoğlu son olarak Başbakanlık uzmi'n danışmanı olarak görev yapıyordu. 

Kamil Kırıkoğlu evli ve iki çocuk babası idi. 
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İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 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Avrupa Parlamentosu Milletvekili Jiri Pelikan, Prag Mahkemesi üzerine düşüncelerini Aydınlık'a açıkladı 


Çek yöneticileri, Prag davası ile Madrid Konferansı öncesi Batının tepkisini tespit etmeye çalışıyor 


Cek muhalifi 


Pelikan 


İşgal öncesinde Çek Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi olan Jiri Pelikan; "Muhalefet hareketlerinin tümünü benzer grupların birliği olarak görmemek lazım. Genel olarak durum olumlu gelişiyor" diyor. 


Sovyetleri sucladı 


Baha Targün 


10 Haziran 1979'da yapılan Avrupa Parlamentosu.seçimlerinde İtalyan Sosyalistleri listesinden Avrupa Parlamentosuna milletvekili seçilen Jiri Pelikan, Sovyet işgalinden önce Çekoslovakya Televizyonu Müdürü ve Çekoslovak .Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi idi. 

Sovyetlerin Çekoslovakya'yı işgalinden sonra Roma'ya yerleşen Pelikan, ülke dışındaki en etkili Çekoslovak muhalifi olarak tanınıyor. 

6 hapis cezası üstüne yapılacak olan bir 
basın toplantısına katılmak üzere Viyana'ya giden Pelikan'la Köln'de buluştuk. 

AYDINLIK — Bu kez Prag'da verilen 6 hapis cezası hem umulandan ağır oldu, hem de geniş yankılar uyandırdı. Bunun nedenlerini bize açıklar mısınız? 

PELİKAN — Sanırım ilk söylenmesi gereken şey, Prag'daki duruşmaların dünya solunda ve demokratik alanda oybirliğiyle mahkum edildiğidir. Kaldı ki bu protestolar kocaman bir buzdağı- nın sadece su üstünde görünen tepesinden ibarettir, Bu buzdağı, onbir yıldan beri gelen baskıların devam etmesi sonucu meydana gelen birikimin Çekoslovak halkında oluşturduğu direnme azmidir. 198 halkın kafasından çıkarılamamıştır. 
Rejim, bu fikirlerin tehdidi altında olduğunu hissetmektedir. 

Muhaliflerin, bir başlarına çalışan tek tek kişiler olduğu iddia ediliyor. Eğer öyleyse neden hükümet bu kadar korkmaktadır? "Carta 77" ve “Halkın haklarmı Savunma Komitesi"güçlenmeye devam eden örgütlenmelerdir. Bu hareketler elbette bugün için azınlık hareketlerdir. Her totaliter sistemde direniş örgütleri az sayıda insanın faaliyetiyle işe başlarlar. Fakat önemli olan, bu örgütlerin halkın çoğunluğunun taleplerini dile getirip getirmediğidir. İşte Prag'daki son hapis cezalarının nedeni de budur. Rejim, bu azınlık örgütlerinin halkın gerçek taleplerini dile getirdiğini görmekte ve korkmaktadır. Hazırlanmakta olan bir dizi yeni mahkemenin ilk adımını 


6 Çek muhalifi 
mahkumiyet 


- kararına. 


gg Avusturya, Batı Almanya ve Paris’ te binlerce kişi, 6 yurtseverin serbest bırakılmasını istedi. isveç Dışişleri Bakan mahkeme için, ” siyasi şamata” dedi. FKF yayın organı IV Humanite ” utanç verici bir karar” 


1-PetrU kina mühendi: 
vada mahkum oldu ve dört sene yattı. 


teşkil eden bu son duruşmalar, hükümetin bütün bu muhalif hareketleri yok etme amacını göstermektedir. Bu aynı zamanda rejimin zaafını da göstermektedir. Çünkü rejim onbir seneden beri etkilemeye çalıştığı halkın desteğini alabilecek durumda değildir..Sovyet işgali, baskı ve sansür olmaksızın bu yönetim ayakta duramayacağını bilmektedir. 

Sözünün burasında Pelikan derin ber nefes alıp kalın kaşlarını kaldırarak bir an duruyor ve devam ediyor: 


"Benim görüşüme göre bu mesele yalnız Çekoslovakya'nın meselesi değil. Benim çok önemli gördüğüm ve Batı'da pek iyi kavranmadığını tahmin ettiğim esas mesele, direnişin yalnız Çekoslovakya rejimine karşı olduğunun sanılması meselesidir. Bu çok ucuz bir tespittir. Çünkü çok iyi biliyoruz ki, bugün Çekoslovakya'daki yöneticiler kendi başlarına herhangi bir karar verecek durumda değillerdir. Her karar ve her girişim için Sovyetler Birliği'nin onayı gerekmektedir. Tüm siyasi büronun değilse bile Sovyet teşkilatının belli bir kesiminin işareti gereklidir." 

“Pelikan. burada Sovyetler Birliği'nde Brejnev'den sonra yönetime aday olanların bugün- den bir kuvvet gösterme faaliyeti içinde olduklarını ve Batı ile yumuşama yerine çatışma siyaseti izlemek niyetinde olanların ayn! zamanda Çekoslovakya'daki duruşmalarda ve daha başka birçok meselede olayların arkasında olduklarını anlatıyor. "Bana kalırsa, Madrid'de yapılacak Avrupa Konferansma bir kaç ay kala bu duruşmalara başlanması, Batı'nın reaksiyonunun ne olacağının tespit edilmesi için yapılan bir denemeden başka bir şey değil" diyerek Prag hükümetinin bu duruşmaları daha sonraya da bırakabilecekken, konferanstan önce ele almasını, bir nabız yoklama, "biz buyuz, bunu bilerek gelin" deme olarak tespit ediyor Pelikan. 

Pelikan'a, Prag'daki duruşmalar sonunda altı rejim muhalifine verilen cezaların hiç umulmadık bir şekilde ağır olmasının nedenini soruyoruz, 


pis yattı. 


2 - Vaclav Havel: 1936 doğumlu, 
yazar. 1969'dan beri yazılarının yayınlanması yasak. 1977'de altı ay ha- 


şöyle diyor: 

“Evet, hiç birinin suçunu gösteren bir delil gösterilememesine rağmen neden cezalar bu kadar ağır seçildi? Bana kalırsa bu tutumun asu nedeni Çekoslovakya'daki ekonomik durumdur. Şimdiye kadar tarafsızlaştırılmaya çalışılan halkın büyük bir kısmı artık ortaya çıkmaya baslayan ekonomik zorluklar sonunua tedirgin olmaya ve karşılanamayan taleplerini elde etmek için yavaş yavaş harekete göçmeye başlamıştır. Böyle bir hareket çok çabuk bir kitle hareketine dönüşebilir, Prag'daki yöneticiler bu altı insanı yüksek hapis cezalarına çırptırarak halka şunu söylemek istiyorlar: 'Uslu uslu işinize gidip gelin, kazandığınız ve elde ettiğinizle yetinin, yoksa başınıza böyle şeyler gelebilir. Evinizde oturun, protesto eylemlerine falan kalkışmayın,' Fakat onlar da hareketin artık durdurulamayacağını da biliyorlar». 
Muhalefet hareketi durmadan gelişmeye devam ediyor." 

Pelikan oturduğu divanda öne doğru, mikrofonumuza doğru yaklaşıyor. Söyleyeceği önemli bir şeyi vurgulamaya hazırlıyor kendisini. 

"Çekoslovakya'daki muhalefet hareketinden söz ederken bir şeyi mutlaka belirtmek isterim. 
Muhalefet hareketinin tümünü, benzer grupların birliği olarak görmemek gerek. Ben bunların bazılarının faaliyetlerini zararlı görüyorum. Örneğin milliyetçilerin olumlu olmayan çalışmaları var. Fakat genel olarak durum olumlu gelişiyor. 
Örneğin "Carta 77" ve 'KOR" (Pol.) hareketleri olumlu bir çizgi izliyor. Bu hareketler ilerde işçi sınıfının gençliğin ve prograsiv aydınların güçlerini örgütleyerek siyaset sahnesinde söz sahibi, yönetimi üstlenmeye hazır örgütler haline gele- 


bilir." 
YARIN: 
Jiri Pelikan Doğu Avrupa’ daki 


muhalefet hareketlerini anlatıyor 


3 - Vaclav Benda: 1946 doğumlu, 
matematikçi. Prag Karl Üniversitesinde doçentlik yaptı. Görevden men edildiğinden beri kalorifercilik yapıyor. 


başlığıyla olayı protesto etti ' 


Prag'da rejime muhalefet ettikleri gerekçesiyle 20 seneyi aşan hapis cezalarına çarptırılan 6 çek muhalifi mahkumiyet kararına itiraz etti. Çek yurtseverleri . . itirazlarını yazılı olarak bir mahkemeye bildirdiler. 

Mahkumiyet kararına tepkiler artarak sürüyor. Avusturya, Batı Almanya ve Paris'te binlerce kişi gösteri yaparak 6 Çek'in serbest bırakılmasını istedi. Öte yandan Çek yöneticileri arasında da mahkeme kararları üzerinde bir fikir birliği olmadığı bildiriliyor. d el 
25 Ekim Perşembe günü Prag'ın 
merkezi bir yerindeki yüksek yapının tepesinden atılan tomar tomar el ilanları halkı hiç şaşırtmadı. Her ne kadar olanlar halktan gizlenmeye çalışıldıysa da halkın, kendi sesli gazetesi başarıyla çalışmış ve geniş halk yığınları duruşmalardan haberdar edilmişti. Gökten el ilanları yağmaya başlayınca oradan geçenler duruşmalar hakkında ilk doğru bilgileri alabileceklerini düşünüp sevindiler 

23 Ekim salı günü akşamı 6 CARTA 
77 üyesi 2 ile ö.sene arasında hapis cezalarına çarptırılmıştı. Altı kişinin toplam 20 seneyi geçen cezalar aldıkları, 27 kişinin şahit olarak mahkemeye çıkarıldığı büyük davayı,yönetimin sadık yargıçları iki günde sonuçlandırıverdiler, Tek yabancı dinleyici, gözlemci ya da gazeteci duruşmalara alınmadı. Dinleyiciler yetkililer tarafından özel olarak seçilip düruşmalara getirildi. "Uluslararası əf" örgütünün temsilcileri önceden buşvurmuş ve red cevabı almamış olmalarına rağmen duruş- 


4 - Jiri Diensbier: 1937 dögumlu, 
radyo muhabiri, Ağustos 1968'deki lu, yazar. Yazılarının yayınlanması- 


işgal başlangıcı Sırasında "illegal" 


yayın yapanlardan. 


Benda, Otta Bednarova ve Dana Nemcova 1978 yılı başında Prag'ın çeşitli yerlerinde buluşarak adı 'Haksız Olarak Takibata Uğrayanları Savunma Komitesi ' olan, devlete karşı bir örgüt kurdular (kısa adı 'VONS'olan) bu örgütün programını da aynı kişiler hazırlayıp 27. 4.1978 günü dağıttılar. Bu programa göre, örgüt üyeleri, kendile-. 
rine göre haksız yere takibata uğrayan, hapse atılan kişilere yardım etmeyi, kendilerine çeşitli malzeme sağlamayı ve bu kişiler hakkında kamuya bilgi vermeyi görev edinmişlerdir... 'VONS' un, Çekoslovakya aleyhine faaliyet göstermeyi amaçlayan, yurldışına: yazılı malzeme çıkarma eylemi 23.9. 
1978 günü Rozvadou gümrüğünde yapılan kontrol sırasında orlaya çıkmıştır. 
"Uluslararası Af Örgütü' üyesi olan Hollandalıların Dana Nemcova'nın Prag' daki evinden aldıkları malzemeyi yurtdışına çıkarmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Çekoslovakya aleyhine sayısız iftiraları bilinen 'Uluslararası Af Örgütü'nün bu Hollandalı üyeleri çeşitli film malzemesiyle yakalanmışlardır. T İddianame, CIA ile işbirliği yaptıklarını iddia ettiği "CARTA 77" üyelerinin, Roma'da Çekoslovak dilinde “Listy" adlı bir dergi çıkaran eski Çekoslovakya Komünist Partisi Merkez Komitesi Üyesi ve Prag işgali başladığı sıradaki Televizyon Genel Müdürü Jiri Pelikan'la işbirliği halinde "'yıkıelik yaptıkları" teziyle cezalandırılmalarını istiyordu. 
DOGU VE BATI'DA 
PROTESTOLAR 
Prag'da gökten yağan el ilanlarının 


S5 - Otta Bednarova: 1929 doğum- 


nın yasaklanmasından sonra temizlikçi olarak çalışıyor. Ağır hasta. 
Kendisine tanınmış olan emeklilik aylığı kesildi. 

nıp Prag'daki altı mahkumiyeti protesto eden kalabalığı kamyonlara doldurmaya başlamıştı. 

Avusturya ve Batı Almanya'da çeşitli eylemlerle olay protesto edildi. 
Paris'teki Çekoslovak elçiliği önünde toplanan bin kişi altı yurtseverin derhal serbest bırakılmasını talep etti. 

İtalyan Komünist Partisi ağır cezaları yeren bir yazı yayınladı. İtalyan Devlet Başkanı Sosyalist Pertini, Husak'la görüşüp etkili olabilmek için yaptığı girişimlerden: bir sonuç alamadı. Viyana'da bir basın toplantısı yapan Jiri Pelikan duruşma sonuçlarını mahkum etti ve daha geniş bir dayanışma beklendiğini söyledi. 

Fransız Komünist Partisi yayın organı L'Humanite "utanç verici karar" başlığı altında olayı protesto etti. Çeşitli sendikalar cezaları protesto ettiler ve altı kişiyle dayanışma içinde olduklarını belirttiler. 

“Uluslararası Hukukçular Komitesi" Prag kararlarını eleştirdi ve karar- da geçen "devlet düşmanı eylemler" sözü üstüne yaptığı bir açıklamada şöyle dedi: "Eğer bu suçlanan insanların, özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı giriştikleri protesto eylemleri, devletin güvenliğini sarstıysa, o zaman hükümetin ve rejimin gerçekten meşru olup olmadığı konusunda düşünmek gerekir." Avrupa Parlamentosunun bir oturumunda da, alınan son kararların Helsinki kararlarını çiğnediği ve 1980'de Madrid'de yapılacak yeni görüşmeleri olumsuz yönde etki-İeyeceği vurgulandı. İsveç Dışişleri 


malara alınmadılar, Mahkeme önünde duruşmayı izlemek üzere toplanan halkın içinden rastgele 40 kişi tutuk- 


toplanmasını ve halkın eline geçmemesini sağlamak üzere sirenlerini çalarak olay yerine yetişen polis ve itfaiye 


Bakanı Olla Ullsten Prag mahkumlarna verilen ağır cezaları protesto etti ve duruşmaların "siyasi aşamada" olduğunu söyledi. Fransız Dışişleri 


6 -Dana Nemcova: 1934 doğumlu, psikolog. O da temizlikçi olarak çalışıyor. Daha önce hapsedilen psikolog Jiri Nemec'in karısı 


ral Alman partileri ve politikacıları da yaptıkları sözlü ve yazılı açıklamalarla Prag'da alınan kararları protesto ettiler. 
MAHKEMEYİ REDDETMİŞLERDİ, KARARA DA İTİRAZ EDİYORLAR Daha duruşmalar başlarken mahkemeyi reddeden altı rejim aleyhtarı, bunun gerekçesi olarak da, mahkemenin tarafsız davranmayacağını ve verilecek cezaların daha duruşmalar başlama- dan devlet ve parti tarafından tespit edilmiş olduğunu gösterdiler. Üyesi oldukları komitenin CIA ile işbirliği yaptığı iddiasma da sert bir şekilde cevap veren sanıklar, asıl suçlama olan "'yurtdışına yazılı malzeme çıkarma" iddiasının da geçersiz olduğunu, çünkü Çekoslovakya yasalarında bunu yasaklayan bir maddenin bulunmadığını söylediler. 


Toplam 20 seneyi aşan cezalara.itiraz eden altı Çekoslovak muhalifi itirazlarını yazılı olarak bir üst mahkemeye bildirdiler. 

ÇEKOSLOVAK 
YÖNETICILERIİNİN 
ARALARINDA FIKIR BİRLİĞİ 

{ YOK 

Çeşitli yayın organlarından yapılan yorumlara göre, Çekoslovak yöneticilerinin, duruşmalar ve verilen cezalar üstüne bir fikir birliği sağlayamadıkları (anlaşılıyor. O Muhalefete karşı alınacak tavır çevresinde yoğunlaşan bu çelişkilerin eskiden beri varolduğu ve bu duruşmalar sırasında bir "güç gösterisine” dönüştüğü bildiriliyor. 
Bu yorumu güçlendiren ilk işaret, duruşmaların bir kaç kez ertelenmesi oldu. CARTA 77'nin savunucuların- dan olan eski Çekoslovak Dışişleri Bakanı Jiri Hajek, altı karar üstüne 


düzenlenen halı ve orman emekçileri ' adlı 


Her köşe başını askerler tutmuş 


Seçilmiş Devlet Başkanı Guevera'nın darbeyle devrilmesi halkta hoşnutsuzluk yarattı. Darbeciler halkın hoşnutsuzluğunun mücadeleye dönüşmesini engellemek amacıyla her köşe başına silahlı askerler 


D 
DARBEYİ 
PROTESTO EDEN 
MADEN İŞÇİLERİ 
DİRENİŞE GEÇTİ É 


Aydınlık 


Bolivya'da La Paz Havaalanında 


askerler halka ateş açtı:10 ölü 


© Batı Avrupa daki demokratik örgütler, siyasi partiler ve sendikalar Bolivya'daki grevci işçiler için para topluyor ABD'de Bolivya halkını destekleyen gösteriler yapıldı 


BUENOS AİRES (AFP—AA) 

Bolivya'da La Paz'ın D'el Alto Havaalanı yakınlarında dün sabah saat 05.00'de askerlerin halka ateş açması sonucunda 10 kişinin öldüğü ve o kadar kişiñin de yaralandığı öğrenildi. Ayrıca silahlı çatışma Hifi meydana geldiği havaalanında yabancı diplomatlardan oluşan bir grubun mahsur kaldığı bildirildi. 

MADEN İŞÇİLERİ DARBEYE 
KARŞI DİRENİŞE GEÇTİ 

Bolivya'nın maden kentleri olan Cevati ve Lallagua'da işçilerin ordunun müdahalesine karşı koymak amacıyla direnişe geçtikleri açıklandı. Bolivya İşçi Sendikalarının 6 gündür sürdürdüğü grev ise devam ediyor. 

Ayrca Bolivya'nın başkenti La Paz'da yiyecek stoku yapılması sonucu yiyecek sıkıntısı başgösterdi ve fiyatlar iki katına çıktı. 

Hükümet darbesinden sonra Bolivya ordusunun -bölündüğü ve La Paz'da genelkurmaydan 50 yetkili- nin bir toplantı yaptığı öğrenildi. 

Öte yandan La Paz'a 300 kilometre uzaklıktak' Oruo kentinde meydana gelen çatışmalarda bi kisinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi 

Bolivya'dan gelen son haberlere göre, önceki günkü şiddetli çatışmalardan sonra dün özellikle başkent La Paz'da gergin bir sessizlik hakim oldu 

Batılı gazeteler ise, Bolivya'd şist darbeye | gelişen protesto hareketlerine g er ayırıyorlar Paris, Frankfurt ve Roma'dan sonra Londra'da da "Bolivya Halkıyla Dayanışma Komiteleri" kuruldu. 
Batı Avrupa ülkelerindeki demokratik örgütlerin, siyasi partilerin, ve sendikaların oluşturduğu bu komiteler'Boliyya'daki gelişmelerle ilgili bilgiler verirken, aynı zamanda düzenledikleri toplantılarda grevci işçiler için para topluyorlar. 

ABD'de de özellikle Kaliforniya Eyaletinde Bolivya halkını destekleyen gösteriler yapıldı. 


ve güçlüğe katlanmaları gerekeceğini belirtti. 


©1936 Berlin Olimpiyatları nasıl Hitler faşistlerini.güçlendirdiyse, 

1980 Olimpiyatları da Moskovalı 
yöneticileri güçlendirecektir” 


Bukovski, bütün ülkeleri Moskova Olimpiyatlarını boykota çağırdı 


BRÜKSEL (ÖZEL) 

Belçika'da Fransızca olarak yayınlanmakta olan Le Soir gazetesine bir demeç veren Sovyet rejim muhalifi Bukovski,1980 Moskova Olimpiyatlarının boykot edilmesini istedi. 

1976 yılında Şili'de hapis yatmakta olan 
Corvalan ile yapılan değişim sonunda Batıya geçen Bukovski, 1980 Moskova Olimpiyatlarıy- la 1936 Berlin Olimpiyatlarını birbirine benzetti ve nasıl 1936'da Berlin'de yapılan Olimpiyatlar faşist Hitler rejiminin güçlenmesine yaradı ise,bu kez Moskova'da yapılacak olan Olimpiyatların aynı anlamı taşıyacağını söyledi. 

Moskova'daki iktidar sahiplerinin birçok ülkeyi ve halkı işgal altında tuttuklarını hatırlatan Bukovski, Olimpiyat oyunları için Moskova'ya gidecek olan sporseverlerin“ birçok sınırlamaya 


$ 
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Köy-Koop Manisa Birliğinin "Demirci'de Yaşam" şiir ve fotoğraf sergisi çadırda sürüyor 


ANKARA( ÖZEL) 
Köy-Koop Manisa Birliğinde "Demirci'de yaşam, 


şür ve fotoğraf sergisi Zafer çarşısının yanında kurulan bir çadırda açıldı. Açılışta konuşma yapan Manisa Birlik Başkanı Mustafa Pa- 


da Demirci köylerinde çekildiğini söyleyen Pala şöy toğraflarda da görüldüğü gibi, Demirci köylerinde halı ve orman e- 


konuştu: Fo- 


mekçileri, her türlü çağdaş olanaklardan yoksun olarak güç kogullar altında yaşam kavgası veriyorlar. Her türlü olanağın bulun- 


© Mustafa Pala, “Sanat, toplum için, eğitim üretim için olmalı 


halı." 

Köy-Koop Başkanı Nedim han da açılışta bir konuşma parak, görsel sanatın eğitime önemine değindi ve bu ser düzenlediği icin Manisa Birliğ kutladı. 

Sergide (o İbrahim Demire 


landı. 
6 Çekoslavak rejim muhalifi için 


“çalışmaların sürdürüleceğini" bildiren 


yaptığı ilk açıklamada, duruşmaların 


la "Sanat toplum için, eğitim üre- 


duğu sanılan Batıda,Doğu koşul- 


65 fotoğrafı ile Mustafa Pala 


el ilanlarının ancak az bir kısmını to- 


Bakanı Praglı yetlilileri protesto etmek 


yazılan iddianamede şöyle deniyordu: 


amacıyla Çekoslovakya'ya yapacağı 


değerlendirilmesi konusunda Přaglı iktidar sahiplerinin hiç de oybirliği için 


tim için olmalı ilkesinden hareket ları içinde yaşıyorlar. Üretimin 


şiirleri yer alıyor. Demirci ve 


“Mühendis Petr Uhl, Doktor. Vaclav. 


parlamaya çalışırken Warşova'da da 


-polis, Çekoslovak elçiliği önünde topla- . resmi ziyareti iptal etti. Çeşitli Fede- -de davranmadıklarını söyledi. 


ederek sergimizi hazırladık" dedi. 
Sergide yer alan fotoğrafların Demirci eğitim çalışmaları sırasın- 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ve tiiketimin her aşamasında acımasızca sömürülüyorlar. Sattıkları herşey ucuz, aldıkları herşey pa- 


nisa'da birer hafta açık kalan gi, Ankara'dan sonra İzmir'de açılacak. 


